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Ahlak Dersleri kitabı sadece İslam toplumlarına ait bir ahlak anlayışı ve düzeni tesis etmekle kalmıyor beynelmilel ahlak hususlarının nasıl olması ve ne şekilde işletilmesi gerektiği konusunda evrensel değerler içeren bir eser olarak karşımıza çıkıyor. 


gn inə, 





$ s” 


İ wwuw.yayinsatis.diyanet.gov.tr 


Yurt içinde Diyanet yayınları satış yerlerinden, yurt dışında müşavirlik ve -ataşeliklerimizden temin edebilirsiniz. 


o slam, insanı şahsiyetiyle inşa eden bir dindir. Ferdin duygu, düşünce ve davranışlarını inşa ederken kişiliğinin de olgunlaşmasına katkı sağlar. Ortaya koyduğu ilke ve değerlerin neredeyse tamamı, şahsiyetin gelişmesine, fıtratın korunmasına yöneliktir. Hz. Peygamber (s.a.s.) nübüvvetin ilk gününden itibaren insanlar arasında herhangi bir farklılık gözetmemiş, onların kişiliklerine halel getirecek her türlü saldırıya karşı İslam'ın cihanşümul yaklaşımını kalkan etmiştir. Soy-sop, servet, makam-mansıp, cinsiyet gibi cahiliye toplumunun toplumsal statü araçları ortadan kaldırılmış, insan sadece insan olduğu için hür, eşit ve değerli kabul edilmiştir. 


Kur'an-ı Kerim, Müslümanın şahsiyet inşasında peygamberleri örnek gösterir. 
Onların ahlaki tutumunu, erdemini, adalet anlayışını, sabır ve tevekkülünü Müslümanlar için güzel örnekler olarak zikreder. Öte yandan Bel'am ve Firavun gibi tipleri de şahsiyetsizliğin, zulmün ve fıtrattan uzaklaşmanın kötü emsalleri olarak sunar. Onlar üzerinden iyinin ve kötünün sınırlarını ortaya koyar. Bu anlamda Müslüman şahsiyeti suyunu Kur'an'dan alır, oradan edindiği ilim ve takvayla ifrat ve tefritten uzak, kararlı, şahsiyetli, rüzgâr karşısında eğilip bükülmeyen, tutarlı, istikamet sahibi, başı dik fertler oluşturur. Bu fertler sayesindedir ki İslam dini, kısa zamanda çölün ortasından kıtalara yayılmış, pek çok milleti ve coğrafyayı gönül rızasıyla İslam ümmetinin altın halkasına dâhil etmiştir. 


Tarih boyunca farklı coğrafyalarda ortaya çıkan yüksek İslam kültürüne ait birikim, bu şahsiyetin ürünüdür. Afrika'dan Asya'ya, Arabistan'dan Maveraünnehir'e, bütün bir Orta Çağ'ı aydınlatan medreseler, estetik anlayış ve huzur iklimi, Kur'an ve sünnetle yoğrulan bir bilincin ve karakterin sonucudur. Son birkaç yüzyıldır İslam ümmetinin yaşadığı pek çok sorun, Müslüman şahsiyetinde ortaya çıkan inkırazdan kaynaklanmaktadır. O şahsiyet tekrar kemal bulunca, İslam medeniyeti yeniden bütün insanlığı aydınlatmaya, dünyayı adaletsizliğin ve zulmün pençesinden kurtarmaya kaldığı yerden devam edecektir. 


2019 yılının bu son sayısında “Müslüman Şahsiyeti” konusuyla huzurlarınızdayız. 
Bu sayımıza Dr. Bilal Esen, “Kur'an-ı Kerim Işığında Müslüman Şahsiyeti”; Prof. 
Dr. Enbiya Yıldırım, “Şahsiyet İnşasında Hz. Peygamberin Rehberliği”; Mustafa Irmaklı, “Modern Dünyada Değerlerimizle Var Olmak”; Ayşe Nur Özkan, “Kişilik Gelişiminde Ailenin Rolü: İnşa mı Ediyoruz İmha mı?”; Dr. Lamia Levent Abul, “Hamdım, Piştim, Yandım” başlıklı yazılarıyla konuk oldu. Söyleşi konuğumuz 


Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Burhan İşliyen Hocamız. 


Gelecek yılın milletimize, ümmete ve bütün insanlığa huzur ve refah getirmesini Allah Teâlâ'dan niyaz ediyorum. 


İyi okumalar. 


Dr. Saul Kurt 
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Rahman ve Rahim olan Allah'ın Adıyla. 


MÜSLÜMAN ŞAHSİYETİ 


En güzel şekilde yaratılan ve üstün vasıflarla donatılan insanı varlık âleminde önemli ve anlamlı kılan cevher; insan, eşya, tabiat ve kâinatla ilişkisinde salim fıtratının gereğini yerine getirmesidir. Söz konusu kazanımı elde etmenin yolu da insanın yüce dinimiz İslam'ın evrensel hakikatleriyle (o buluşmasında mündemiçtir. Bu boyutuyla İslam, kişiye, akıl ve duyuların cevaplamakta zorlandığı soruların yanıtlarını açık bir şekilde sunmaktadır. Nitekim hayatın anlamı ve gayesine, varlığın kökeni, başlangıcı, sonu ve serüvenine, bilginin kaynağı ve sıhhatine, iyi, kötü ve estetiğe dair tüm soruların cevapları İslam'ın inşa etmek istediği Müslüman şahsiyetine hayat verip ayakta tutan mühim yapı taşlarıdır. 
Zira İslam dini, insana hayatın tamamına bütüncül bir değerler dünyası içerisinde bakabilmeyi öğreterek muhkem bir hayat felsefesi ve genel geçer 


bir kimlik kazandırmaktadır. Bu da dinden neşet eden erdemli davranışlar yoluyla insanlıkla buluşmaktadır. 


Müslüman şahsiyetin oluşması ve gelişmesindeki en önemli imkân, dünyayı ve ahireti anlamlandıran imandır. Nitekim bireyin kendisini, dış dünyayı ve son tahlilde Yaratıcıyı mutlak manada tanımasıyla tahkiki boyuta taşınan içselleştirilmiş bir inanış, kişiyi kulluk yolculuğun- da savrulmalardan koruyacak ve ebedi mutluluğa ulaştıracak yegâne hazinedir. Bu açıdan, imanın en önemli ilkesi olan tevhidi önceleyip ona halel getirecek her türlü yaklaşımdan uzak durmak, Müslüman kimliğin en önemli noktasını oluşturmaktadır. Müslüman şahsiyetin tahkim edilmesinde, imandan sonraki en önemli boyut ise kulu Rabbine yaklaştıran ibadetler ve onun somut neticesi iyilik ve doğruluk merkezli güzel ahlaktır. Kişinin en hayati 


organı olan kalbi besleyen ana damarlar mesabesindeki bu iki değer, zihnini ve gönlünü Rabbine bağlamış Müslümanın ayırıcı vastfıdır. Bu sebeple, kulluğun en özel boyutu olan ibadet ve onun bariz tezahürü güzel ahlak olmaksızın İslam'la bezeli bir kişilik yapısından bahsetmek mümkün değildir. 


Rububiyet ve ubudiyetin en yalın tezahürü olan tevhit akidesiyle, bütün insanlığa sunduğu rahmet iklimiyle, her türlü eyle- mi zarafetle tezyin eden üstün ahlak ilkeleriyle Müslümana şahsiyet kazandıran vahyin, doğru anlaşılıp en güzel şekilde yaşanan bir hayata dönüşmesinde bazı vazgeçilmezler bulunmaktadır. Salim fıtratın tabii neticesi imanın bilgiyle taçlanarak Yaratıcıyı zat ve sıfatlarıyla tam manasıyla idrak etmenin adı olan marifetullah, O”na kulluğun tüm keyfiyeti- nin farkındalığı mesabesindeki mehafetullah ve her an O”nunla 


iletişim kurmanın en bereketli yolu zikrullah söz konusu olmazsa olmazlardır. Zikredilen boyutlar, Müslümanın iradesini Allah'ın muradıiyla buluşturmasına vesile olup en büyük ideal olan Rıza-yı Bâri'nin gerçekleşmesini ve nihayetinde ilahi nusrete ve rahmete kavuşmayı temin etmektedir. Bu eşsiz mükafata nail olmanın öncelikli gerekliliği ise İslam”ın Müslümana kattıklarının ve vadettiklerinin her şart ve durumda farkındalığına sahip olma durumu olarak tebarüz eden şuur hâlidir. Bahse konu motivasyon, Cenab-ı Hakk'ın bizlerden ne istediğini bilme ve onu davranışlara dönüştürme gayretinin tabii neticesi olan istikametle değer kazanıp Müslümana asil bir duruş, muhkem bir fikir ve etkin bir aksiyon kazandırmaktadır. 


Müslümanı şahsiyet sahibi kılıp şuurunu perçinleyen, ona yol ve yön çizen ana unsur hiç şüphesiz İslam'dır. Müslüman için en üst kimlik olan ve onun diğer alt aidiyetleri ile ilişkisini tayin edip düzenleyen bu hakikat, hayata anlam katan hak, hukuk, adalet, merhamet gibi değerleri kuşattığı için ona kimlik, kişilik ve karakter kazandırıp her konuda rehberlik etmektedir. Bu yönüyle İslam, hayatın tamamını etkisi altına alan bir güzel ahlak düzeni olarak, bünyesinden neşet eden değerleri kuşanan Müslümana, Hz. Peygamberin (s.a.s.) izinde emin adımlarla yürürken yol işareti olacak en güvenilir dayanaktır. Dolayısıyla İslami hüviyet, benlik ve bilinç ikliminde zaman zaman sisli ve buhranlı süreçlerle karşılaşan Müslümanın kimlik ve kulluk şuurunun önündeki ba- 


riyerleri kaldıran yegâne umut ve ufuk merkezi ise şüphesiz Resul-i Ekrem'dir. Zira yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de; “Andolsun, Allah'ın Resulünde sizin için, Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı uman ve Allah'ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır.” (Ahzab, 33/21) ayetiyle onu tebcil etmektedir. 
Bu da göstermektedir ki insanoğlunun tarihi serüveninde mahlükata merhameti, Yaratıcıya mutlak teslimiyet ve itaati tüm boyutlarıyla ifade eden hayır, iyilik ve güzelliğin en büyük timsali Hz. Peygamber, “...Allah sizi hem daha önce hem de bu Kur'an'da Müslüman diye isimlendirdi ki Peygamber size şahit (ve örnek) olsun, siz de insanlara şahit (ve örnek) olasınız...” 
(Hac, 22/78.) ayetiyle tescillenen Müslüman kimliğinin evrensel rehberidir. 


Bu noktadan hareketle ifade edelim ki insanlığın, varlık, bilgi, anlam, gaye, değer, ahlak ve hukuk konusunda zafiyet ve savrulmalara maruz kaldığı tamah, gösteriş, övünme, tüketim ve biriktirmeyle varlık alanı oluşturma mücadelesine giriştiği, dünyevileşme dehlizinde kaybolduğu modern zamanlar, Müslüman şahsiyetini muhkem yörüngesinden ve ideal menzilinden fütursuzca uzaklaştırarak örselemektedir. Diger taraftan Allah Resulü'nün; “Müslüman, diğer Müslümanların, dilinden ve elinden salim olduğu (zarar görmediği) kimsedir...” (Buhari, İman, 4.) şeklinde tavsif ettiği Müslümanların ayak bastığı coğrafyalar bugün, maalesef iyilik ve merhamete, ahlak ve hukukta muhtaç hâle gelmiştir. İslam beldeleri; güven, sevgi, saygı ve barıştan 


BAŞYAZI 


uzaklaşarak tefrika, bölünme, zulüm, şiddet, vahşet ve dehşet sarmalında bunalımlı bir hayata hapsolmuştur. Tüm bunlar, İslam'ın hayatı huzurla buluşturma, insanı da kendisi ve çevresiyle barıştırma idealini önemsememe ve onun evrensel mesajının insani yönünü ihmal etme neticesinde vuku bulmaktadır. Ayrıca söz konusu üzücü durum, İslam'ın Müslümanlara yüklediği ahlaki erdemleri en güzel şekilde temsil etme görevinin yeterince dikkate alınmamasından kaynaklanmaktadır. Bu sebeple, maalesef gittikçe zihinler- de yıpranan Müslüman algısını farklı bakış açılarına göre değişip algılanabilen sübjektif degerlendirmelerden ve kaygan zeminden kurtarmak; müşterek ahlaki ilkeleri ortak bir davranış bilincine dönüştürerek teoriden ziyade, yaşayan değerler olarak hayat tarzı hâline getirmek elzemdir. 


Bu itibarla, İslam'ın yeryüzüne sunduğu rahmete, hiç kimseden esirgemediği sevgi ve şefkate, iç ve dış dünyamızı sekinetle buluşturan barış çağrısına, tezekkür, tefekkür ve tedebbürle zihin ve gönlümüzü birleştiren davetine bütün insanlığın ihtiyaç duyduğu bir dönemde; Müslüman isminin müsemmasına dâhil olup hayat bulmayan tüm değerlerimizi ihya, işlevselliğini kaybeden fikir ve düşüncelerimizi tecdit, ifsada sebep olacak yönlerimizi ıslah, güzel ahlak merkezli düşünce, söz, tutum ve eylemleri inşa ve ikame etmek için azami gayret sarf etmek en önemli imkân, kazanım ve sorumluluk olarak önümüzde durmaktadır. m 
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Dr. Bilal ESEN 
DİB Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı 


İdeal bir şahsiyetin en önemli hususiyeti tutarlılık, başka bir deyişle istikamettir. 
İstikamet, doğru yolda doğru şekilde ilerlemek, ifrat ve tefritten 

. uzak durmakta sebat etmektir. 
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nsan, Yüce Allah'ın doğuştan bahşettikleri yanında 

sonradan kazanabildiği, 

seçebildiği ve değiştirebildiği bazı özellikleriyle canlılar arasında müstesna bir yere sahiptir. Aklı ve hür iradesi, onu farklı ve biricik kıldığı gibi ona bir sorumluluk da yüklemektedir. (Ahzab, 33/72.) 


Kendini var edeni tanıyarak sağlam bir inanç ve düşünceyle tevhide tutunma, ahiret inancı ve hesaba çekilme duyarlılığını taşıyarak yeryüzünü tevhit akidesi doğrultusunda imar ve ihya etme, gerektiğinde ıslah edip değiştirme ve daima iyiliğin yanında yer alma insan olmanın sorumluluğudur. Kısaca iman-amel-ihlâs örgüsü diyebileceğimiz böyle bir misyonu, ancak sağlam karaktere sahip şahsiyetler yerine getirebilir. 


Müslüman şahsiyetini inşa bakımından Kur'an; öncelikle fıtrata dönüş çağrısı yapar, fıtratı vahiyle destekler ve ideal bir şahsiyetin nasıl vücut bulacagını, olumlu ve olumsuz örnekleri tanıtarak gösterir. 


Fıtrat temelinde gelişen, vahyin yörüngesinde şekillenen, istikamet üzere bir kişilik 


Kur'an-ı Kerim, her şeyden önce yaratılıştaki temiz ve saf hâle, fıtrata dönmeye çağırmaktadır. (Rum, 30/30-31.) İnsan, yaratılışındaki potansiyeli koruyup geliştirebilir, yaratılış ve yaşayış özellikleri birbiriyle uyumlu bir kişilik ortaya koyabilirse ancak o zaman başarıya ulaşacaktır. Elbette ki herkes kendi tabiatı ve mizacına göre davranır. Doğru hareket eden kimse ise mizacını ilahi irade- nin istediği şekilde harekete 


geçirebilen, ahlaki ilkelere ve faziletli davranışlara yönlendirebilendir. Müslümanın kişiliği, fıtrat temelinde gelişir, vahiyden/Kur'an'dan beslenir ve vahyin çizdiği güzergâhta şekillenir. 


İdeal bir şahsiyetin en önemli hususiyeti tutarlılık, başka bir deyişle istikamettir. İstikamet, doğru yolda doğru şekilde ilerlemek, ifrat ve tefritten uzak durmakta sebat etmektir. Yüce Allah, “Rabbimiz Allah'tır.” deyip istikamet üzere yaşayanları övmekte (Fussilet, 41/30.) ve istikametin taşkınlıkla bir arada bulunamayacağını açıklamaktadır: “Öyle ise emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Beraberinde- ki tövbe edenler de dosdoğru olsunlar. Hak ve adalet ölçülerini aşmayın...” (Hud, 11/112.) 


İstikametin ve tevhidin önemine dikkat çeken ayetlerde, imanla isyanın bir arada bulunamayacağı, imanın kötülüğü emretmeyeceği vurgulanır. 
(Bakara, 2/93.) Normal zamanlarda ibadetlerine devam edip namaz kılan, zekât veren fakat Allah uğruna savaşmak gerektiğinde bundan kaçınan ve parçacı bir dindarlık sergileyenler kınanır. (Nisa, 4/77.) Dünyevi menfaatler için ve şartlı olarak kulluk yapanların hem dünyada hem de ahirette kaybedeceği bildirilir. (Hac, 22/11-13.) 


Fıtrat temelinde, istikamet üzere yürümek her ferdin görevi olduğu hâlde zaman zaman bazı sapmalar olabilmektedir. 
Dolayısıyla yaratılışta bulunan özellikler, ahlaki davranışların yerleşik ve kalıcı olacağını garanti etmemektedir. Doğumdan itibaren bu özellikleri etkileyen birçok faktör vardır. 
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Zayıf karakterliler, çevrenin etkileri veya küçük menfaatler yahut baskılar karşısında kolayca değişebilirler. Bu riske karşı Kur'an, nefsin kontrol altında tutulması, arzu ve hevesler karşısında direnme gücü kazanması için bir terbiyenin gerekliliğine işaret eder. “Nefse ve onu düzgün bir biçimde şekillendirip ona kötülük duygusunu ve takvasını (kötülükten sakınma yeteneğini) ilham edene andolsun ki nefsini arındıran kurtuluşa ermiştir. Onu kötülüklere gömüp kirleten kimse de ziyana uğramıştır.” 
(Şems, 91/7-10.) Anlaşılmaktadır ki insan doğar doğmaz olgunlaşamaz. Ahlaki karakteri bir anda ortaya çıkmaz. Hayatın akışı içerisinde hangi davranışın doğru olduğu ve nasıl davranılacağı gibi soruları aşmak ancak iyi bir terbiye ile mümkündür ve bu terbiye çocukluktan başlayıp ölüme kadar sürer. 


İyi bir terbiye için hem bilgi hem de bildiren, öğreten ve eğiten lazımdır. Kur'an, kendisinin bu yönde bilgiler içeren bir kılavuz olduğunu beyan ettikten sonra (Bakara, 2/1-2; Maide, 5/15-16.) insanlara rehberlik ve muallimlik yapmak üzere peygamber gönderildiğini bildirir. Hz. Peygamber (s.a.s.) ayetleri okuyan, kitabı ve hikmeti öğretendir. 
Bununla da kalmaz, fıtrattan sapanları arındıran, manen temizleyendir. (Cuma, 62/2.) Zira iyi bir şahsiyet yalnızca ibadetle gelişmez. Kötülüklerden arınmak, duyguları ve arzuları ilahi buyruklara tabi kılmak da gerekir. Arınma gerçekleştiğinde doğruluk, ihlas ve adalet gibi fazilete ilişkin değerler yerleşik hale gelir. 
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Kur'an-ı Kerim'den şahsiyet örnekleri 


Peygamberin sadece bir öğretici değil aynı zamanda güzel bir örnek olduğunu (Ahzab, 33/21.) belirten Kur”an, Müslüman şahsiyetin bir modele bakarak gelişmesinin önemine işaret etmektedir. Bilinmektedir ki bir model üzerinden öğrenme, en hızlı ve kalıcı öğrenme yoludur. 


Kur'an'ın tanıttığı örnek şahsiyetlerin başında peygamberler gelmektedir. Nemrut'a ve putlarına karşı Hz. İbrahim; Firavun'un saltanatına ve Karun'un servetine karşı Hz. Musa; dünyevi hükümranlığa rağmen kulluktan vazgeçmeyen Hz. Süleyman, bugünün Müslümanı için de model olmaya devam etmektedir. 
İnancından taviz vermesi istenen, hatta bu uğurda ateşe atılan Hz. İbrahim ve beraberindeki Müslümanların kavimlerine karşı manifesto niteligindeki konuşmaları Kur'an'da bize örnek gösterilmektedir. 
(Mümtehine, 60/4.) 


Verilen örneklerden birçoğunun peygamberlerden olması ve onların da seçilmiş kişiler olması, sıradan insanların onları nasıl örnek alabileceği sorusunu gündeme getirebilir. 
Buna karşın peygamberlerin de birer beşer olduklarını hatırlatan Kur'an, belki mezkür soruya da cevap olmak üzere, iffet timsali Hz. Meryem gibi peygamber olmayan örnek şahsiyetlerden de bahseder, hatta isimsiz modeller gösterir. 
Bu doğrultuda, putperest bir kavmin baskısından dolayı bir mağaraya sığınmak durumunda kalan ve ashabı kehf ismi 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verilen gençler (Kehf, 18/9-26.), şehre gelen peygamberlerin ölümle tehdit edildiğini duydugunda şehrin öbür ucundan koşarak gelip canı pahasına buna mani olmak isteyen adam (Yasin, 36/13-27.) ve kadınlardan Firavun'un eşi (Tahrim, 66/11), Kur'an'da isimsiz olarak geçen örnek şahsiyetlerdendir. 


Yine Kur'an'ın haber verdiğine göre, Firavun Hz. Musa'yı öldürmeye teşebbüs ettiğinde, Firavun'un sülalesinden o ana kadar imanını gizlemiş biri ortaya çıkıp ““Rabbim Allah'tır.” 
dediği için bir adamı öldürecek misiniz?” diye haykırmıştır. 





Peygamberin sadece bir öğretici değil 

aynı zamanda güzel bir örnek olduğunu belirten 
Kur'an, Müslüman şahsiyetin bir modele bakarak gelişmesinin önemine işaret etmektedir. 
Bilinmektedir 

ki bir model üzerinden öğrenme, en hızlı ve kalıcı öğrenme yoludur. 





Kur'an'ın, “mümin/inanmış bir adam” diye nitelediği bu zatın inanmışlık sıfatı, olaydan bahseden sureye de ad olmuştur. 
(Mümin, 40/28-45.) 


Şahsiyetsizliğin simgeleri 


Kur”an-ı Kerim, şahsiyetin en güzel örneklerini tanıttığı gibi şahsiyetsizliğin prototiplerinden de bahsederek bir bakıma zıddıyla öğrenme metoduna işaret etmektedir. Bu mevzuda ilk akla gelen karakter Bel'am'dır. Önceleri iyi bir mümin iken sonraları Hz. Musa ve kavmi aleyhine tuzak kurduğu söylenen bu şahıs, isim verilmeden Kur”an”da yerilmiştir. 
Bel'am'ı şahsiyetsizliğe sürükleyen en önemli sebep, mal hırsı ve dünya menfaatidir. 
(Araf, 7/175-176.) 


Şahsiyet problemi yaşayanlara başka bir örnek, Firavun”a itaat eden kimselerdir. Firavun, nüfuzunun ve serveti- nin büyüklüğünü öne sürerek Hz. Musa'dan üstünlüğünü kanıtlamaya çalışmış, kavmi- nin çoğu da onun bu saçma konuşmalarına kanmayı yeğlemişlerdi. Onun telkinleri, dünyanın geçici ve çekici menfaatlerini öne çıkarmaktan ibaretti. Bunlardan vazgeçmeyi göze alamayanlar, fıtratlarındaki Allah inancını Firavun'un telkinleriyle örttüler. Maddi gücü elinde bulunduranın, akide ve ahlak bakımından da üstün sayılacağına inandılar. 
Halbuki Firavun”un söylemleri bir aşağılama, bir tehdit ve gerçeği saptırmaktan başka bir şey değildi. Şahsiyetleri gelişmemiş olanlar bu söylemlere karşı bir duruş sergileyeme- 





Sapasağlam bir iradeyle hareket eden, arzu ve heveslerin kendisini aldatmasına izin vermeyen Müslüman, bir mütefekkirin ifadesiyle, “sabırda mermer gibi şükürde 


çeşme gibi”dir. 





diler; bağımsız karar vermek yerine, iradelerini Firavun'a teslim ettiler. Kur'an onların bu zavallılığını şöyle anlatmaktadır: “Firavun kavmini küçük düşürdü (ezdi). Onlar da kendisine itaat ettiler. Çünkü onlar yoldan çıkmış bir toplumdu.” 
(Zuhruf, 43/54.) 


Ahlak ekseninde Müslümanca bir duruş 


Kur'an-ı Kerim, şahsiyete ve şahsiyetsizliğe ilişkin örnekler vermenin yanı sıra, Müslümanın nasıl bir duruşa sahip olması gerektiğine dair ilkelerden de bahseder. “...e itaat etme!” “...a boyun eğme!” mealindeki ayetlerde, bazı kötü vasıfları taşıyanların peşinden gitmeme konusunda Müslümanlar uyarılmaktadır. Bir taraftan da bu ayetlerde sayılan olumsuz sıfatların Müslüman bir şahsiyette bulunamayacağı açıklanmış olmaktadır. Mesela, “Kalbini bizi anmaktan gafil kıldığımız, boş arzularına uymuş ve işi hep aşırılık olmuş kimselere boyun eğme.” (Kehf, 18/28.) ayeti, Müslümanın aşırılıktan kaçınmasını ve kalbini zikirden uzak tutmamasını salık vermektedir. 


Konuya ilişkin diğer bazı örnekleri şu şekilde zikretmek mümkündür: 


Müslüman, dini konularda laubali davrananlara karşı bir tavır içinde olmalı, kendisi de onların hatasına düşmemelidir. (Enam, 6/68.) Müslüman, sırf maddi güçleri ve servetleri var diye, “Olur olmaz yemin eden, aşağılık, daima kusur arayıp iğneleyen, durmadan laf götürüp getiren, iyiliği hep engelleyen, saldırgan, günahkâr, huysuz ve sert, bir de ne idüğü belirsiz kimselere” itaat edemez. Onlar için değerlerinden taviz veremez. (Kalem, 68/10-14.) Müslüman, Allah'a isyan sayılan konularda hiçbir mahlüka itaat etmez, böyle bir emri veren ana-babası dahi olsa onları dinlemez. (Ankebut, 29/8) Müslüman, zalimlere yaklaşmak şöyle dursun, azıcık dahi onlara meyletmez. 
(Hud, 11/113.) 


Müslüman, menfaat ilişkilerine ve akrabalık yahut dostluk gibi bağlara rağmen kendisi, akrabaları, hemşerileri, grubu aleyhine de olsa, Allah için adaleti ayakta tutmaktan çekinemez, doğru tanıklıktan vazgeçemez. (Nisa, 4/135.) Müslüman, 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“(Birisi hakkında) konuştuğunuz zaman yakınınız bile olsa adil olun.” (Enam, 6/152.) emri gereğince sözünün adaletli olmasına özen gösterir. Müslüman öylesine erdem kazanmalıdır ki düşmanına karşı da adaletten ayrılmamalı, kişisel kin ve ihtiraslarına kanmamalıdır. (Maide, 5/8.) Düşmanını gerekçe göstererek ölçüyü şaşırmaktan, etrafına korku saçmaktan uzak durmalıdır. 


Buraya kadar zikredilen, fıtrata dönüş, nefis terbiyesi ve şahsiyetsizliğin prototiplerine karşı duruş sergileme aşamaların- dan her biri için, Müslümanın bütün erdemlerle donanması önemlidir. Fakat en başta sabrı kuşanmalıdır. Çünkü dışarıdan saldırılara maruz kalan değerleri korumak için sabır lazım olduğu gibi nefsin zayıflıklarına karşı da sabır lazımdır: “Sabret. Şüphesiz, Allah'ın vaadi gerçektir. Kesin imana sahip olmayanlar sakın seni gevşekliğe (ve tedirginliğe) sürüklemesinler.” (Rum, 30/60.) 


Sapasağlam bir iradeyle hareket eden, arzu ve heveslerin kendisini aldatmasına izin vermeyen Müslüman, bir mütefekkirin ifadesiyle, “sabırda mermer gibi şükürde çeşme gibi”dir. (S. Karakoç, Günlük Yazilar II: Sütun, s. 606.) Sabır bir duruşsa, şükür coşkulu bir akıştır. Zira bir defa Müslümanın şahsiyeti teşekkül ettiğinde artık onun için “durmak” yoktur. İyilik peşinde koşmak, amel-i salihe sarılmak ve “festebiku”l-hayrat/hayırlı işlerde yarışın” (Maide, 5/48.) emrini gerçekleştirmek vardır. m 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lah'ın son elçisinin Hz. Peygamber'in karşısına (o riyorsa bunların tamamı Hz. 
yirmi üç yıl gibi kısa yıkanma alışkanlığı olmayan, Oo Peygamber'in hayatında ger- bir sürede yaşadığı başlarından bitlerin sıçradığı, çekleşmiştir. Namaz kılmayı, coğrafyaya farklı bir diş temizliğinden uzak insan- zekât vermeyi, dürüstlüğü ve hava teneffüs ettirmesi, Müs- ların geldiğini ve onun tuvalet benzeri hususları emreden ne lüman olsun veya olmasın her- temizlik adabından bile bah- kadar ayet varsa hepsi Allah kes tarafından takdir edilen setmek durumunda kaldığını Resulünce hayata geçirilmiştir. 
olağanüstü bir başarıdır. Bu gözönüne alacak olursak, son- Aynı şekilde giybet etmekten, başarıyı hakkıyla anlayabilmek O raları birer fatih olacak olan ve O Zinadan, içkiden ve diğer kötü- için İslam öncesi toplumsal (İslam'ı Kuzey Afrika'dan Ana- lüklerden sakındıran ne kadar hayat ile İslam sonrasını kar- dolu'ya ve Asya'ya kadar taşı- ayet varsa bunlar da hayatışılaştırmak çok yararlı olur. Bu yan insanların geçirdiği değişi- nın dışındaydı. “...Ben sadece yapılabildiği takdirde Allah Re- min ardındaki insan faktörünü (Pana vahyedilene uyarım...” 


sulü"nün başarısının ardındaki idrak edebiliriz. (Ahkaf, 46,9.) demesinin istensebepler ortaya çıkar ve gü- Hə “9 mesi bu yüzdendir. Dolayısıyla nümüz Müslümanı bunlardan Kur'an'ı hayata hakim Kılmak yaşantısını Kur'an'ın emirleri yararlanarak kendisine bir yol (İlahi kitapta Allah her neyi em- ile yasaklarına uyumlu bir şeçizme imkânı bulur. Nitekim rediyor ve her neden sakındı- kilde düzenliyordu. Zaten tersi olmuş olsaydı, Araplar Hz. 
Peygamber'in bu çelişkili durumunu görerek anında itiraz ederlerdi. Oysa Müslümanlar bir yana, müşriklerin bile Hz. 
Peygamber'e “Kur'an'da bunlar emrediliyor, şunlardan da sakındırılıyor ama sen bazen tersini yapıyorsun!” şeklinde bir itiraz yöneltmediğini görmekteyiz. Bu durum esasında, onun yaşayan bir tefsir olarak Kur'an'ı hayata geçirmesinin ve yaşantısıyla örneklik sergileyerek etrafına rehberlik yapmasının en büyük delilidir. Böylece insanlar onun şahsına bakarak emir ve yasaklama türünden 


Kur'an'da her ne var ise bunların hayata geçirilebileceğini ve bir Müslümanın zorlanmadan Kur'ani bir yaşam tarzı sürdürebileceğini görmüş oluyor, o yapabiliyorsa biz de yapabiliriz anlayışı oluşuyordu. 


Bu durum İslam'ı dünyaya anlatma derdi taşıyanlar açısından önemli bir mesaj içermektedir. O da İslam'ı tebliğ etmeye gayret edenlerin öncelikle kendilerinin dini yaşaması gerektiğidir. Bunu yaptıklarında, dinin mesajını ulaştırdıkları kişiler onların yaşantılarından müspet anlamda çok daha fazla etkileneceklerdir. Tersi olduğu takdirde, anlattıklarıyla yaşantısı arasında uyum olmayan birinin anlattıkları olumsuz etki yapacaktır. Çünkü dinleyenler anlatılan kadar yaşantıya da bakmaktadır. Nitekim tabiin bilginlerinden Vehb bin Münebbih şöyle demiştir: “Amel etmeden davet eden kişi, kirişi olmayan yayla ok atana benzer.” (İbn Hacer, Fethu'l-Bâri, HI, 110.) 


Hz. Peygamber'in Kur'an'ın emirleri doğrultusunda ümmeti eğitime tabi tutması ve rehberlik yapması hususunda pek çok madde zikredilebilir. 
Bunların öne çıkanları aşağıdaki gibidir: 

Hayatı ibadetle yoğurmak 


İslam sadece bir inanç sistemi olmayıp inananlardan bazı ibadetleri yerine getirmelerini ister. Bu nedenle Kur'an başta namaz ve oruç gibi kulun belli zaman dilimlerinde eda etmesi gereken kulluk vazifeleri üzerinde hassasiyetle durur. 
Özellikle de her gün eda edilmek durumunda olan namazla ilgili olarak yüz civarında ayet Allah'ın kitabında yer alır. Hz. 
Peygamber'in de -kulluk görevi olması yanında- hem önemini göstermek hem de etrafındaki müminlere sevdirmek amacıyla bu ibadet üzerinde hassasiyetle durduğunu görmekteyiz. Ayrıca farz namazların eda yeri olarak camiye çok özel bir önem verdiğini tespit ediyoruz. Böylece herkesle rahatça buluşabileceği bir mekân olarak camide gerek sorulara cevap verirken gerekse anlatmak istediği hususları dile getirirken daha fazla insanın öğrenmesine imkân sağlamış oluyordu. Nitekim bunun bereketi olarak, kutlu elçinin anlattığı hususların önemli bir kısmı mescitte kendisini dinleyen sahabilerce aktarılmıştır. 
Ayrıca cami vesilesiyle tüm Müslümanların birbirleriyle kaynaşmasını temin ediyor ve aradaki bağları güçlendiriyordu. Fakat her şeyden önemlisi, ibadetin nasıl eda edileceğini uygulamalı olarak göstermiş oluyordu. Böylece Allah'ın bir rehber olarak ümmetin önünde görevlendirdiği Hz. Peygamber ibadetlerin önemi ve edası açısından sahabilerine hocalık yapmış oluyordu. Buna bakarak, Hz. Peygamberin hayatının merkezine mescidi aldığını ve büyük oranda buradan gönüllere ulaştığını, ibadet sevgisini kazandırdığını söylemek asla mübalağa olmayacaktır. 


Ahlaki değerleri yaşantıya hâkim kılmak 

Kur'an, İslam kardeşliğinin güçlü olması için insanlar arası 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ilişkilerin temel ahlaki ölçülerini çeşitli vesilelerle dile getirir. Müminlerin bu hususlara dikkat etmelerini talep eder. 
Bu ayetleri beşeriyete aktaran elçi olarak Hz. Muhammed, Kur'an'ın bu emirlerini de kendi hayatına hâkim kılmıştır. Bu nedenle Hz. Peygamber'e bakan bir Müslüman, Kur'an'ın öngördüğü insanın sahip olması gereken ahlaki değerleri Hz. 
Muhammed üzerinde görebilirdi. Hiç şüphe yok ki bu durum, Resulüllah'ın ümmetin önüne rehber olarak konulmasının pratik hayata yansımasıydı. 
Çünkü ona bakmak suretiyle hem nasıl bir Müslüman olunması gerektiğini görüyorlar hem de öyle olmak için çabalıyorlardı. Bu yüzdendir ki erkek olsun kadın olsun bütün sahabiler Allah Resulü'nün ahlakını kendilerine örnek alıyorlar, peygamberimizin vefatından sonra da nasıl bir Müslüman olunması gerektiği hususunda tabiin kuşağını bilgilendiriyorlardı. Hz. Aişe validemi- 


zin “Onun ahlakı Kur'an'dı.” 
(Müslim, Müsafirin, 139) demesi esasında bu durumu 


özetlemektedir. 
Adalet ve liyakat 


Kur'an, ahlaki değerler bağlamında toplumsal düzenin adalet ile sağlanması üzerinde hassasiyetle durur ve bu konuda onlarca ayet içerir. Zaten bu olmadığı takdirde toplumda- ki tüm değerlerin çürüyeceği izahtan varestedir. İş bu nokta- ya vardıktan sonra, söyleminiz ne kadar güzel olursa olsun, pratik hayatta karşılığı olmadığından dolayı insanlar nezdin- de bir etki oluşturmaz. Günümüz İslam ülkelerinin en çok sıkıntı çektiği konuların başında da bu husus gelir. Oysa Hz. 
Peygamber (s.a.s.) gerek idari yönetim gerekse hukuki meselelerin ele alınmasında her zaman adaleti gözetmiş, getirdiği dinle uyumlu olan yönetim tarzı İslam'ın gönüllerde yer etmesinde çok etkili olmuştur. 
Zaten cahiliye dönemi insanlarının en çok şikâyet ettikleri hususların başında adaletsizlik geliyordu. 


Bunun yanında Allah Resulü görevlendirmelerde o liyakati önceliyordu. Kendisinden görev isteyen Ebu Zer'e buna uygun olmadığını tatlı bir lisanla söyleyerek olumsuz yanıt vermesi (Müslim, İmâre, 17.) ve ümmeti adına bu hususta endişe taşıması (Buhari, 3147.) onun yaklaşımının yansımalarıydı. 





Tüm bunlar elbette toplumun önünde olmaktaydı ve halk ölçünün ne olması gerektiğini bizatihi görüyordu. Hiç şüphe yok ki her cuma hutbesinde okunan ve Allah Resulü'nün hayatında düstur edindiği şu ayet bizim için de zorunlu bir prensiptir: “Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder; hayâsızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor.” 
(Nahl, 16/90.) 


İhtiyaç sahiplerini gözetmek 


Kur'an'ın sosyal dayanışma çerçevesinde üzerinde en çok durduğu ibadet; zekât ve sadakadır. Bu çerçevede yüz kadar ayet son kitapta yer alır ve bunun başa kakılmamasına bilakis ahiret sermayesi olarak kabul edilmesine dikkat çeker. 


Böylece ihtiyaç sahiplerine yardımcı olanların yaptıkları infak vesilesiyle kibirlenmemersini, mütevazı olmasını ve yardımı ibadet aşkıyla yapmalarını öğretir. Hiç şüphe yok ki insanın kendi kazancından, onda hiçbir katkısı olmayan birine hisse ayırması nefse çok zor gelir. 
Kur”an”ın bu hasleti müminlere kazandırması ve infakın malı eksiltmeyeceğine bilakis berekete vesile olacağına değinerek teşvik etmesi (Bakara, 2/276.) Müslümanlar arasında tesis etmeyi hedeflediği kardeşlik hukuku açısından olağanüstü bir uygulamadır. 


Kur”an”ın buyruklarını hayatına rehber edinen Resulüllah”ın bir peygamber olması yanında toplum önderi olarak zekât ve sadakayla ilgili uygulamaları- na baktığımızda, sürekli olarak ihtiyaç sahiplerini gözettiğini ve hatta fakirleri kendisine öncelediğini görürüz. Elde edilen ganimetlerin dağıtımında Medine'deki ihtiyaç sahipleri yanında başka şehirlerdeki muhtaçları bile düşünmesi dikkat çekicidir. Hiç şüphe yok ki onun, dünya malını yığmak yerine Müslüman kardeşlerini düşünerek infakı hayatının vazgeçilmez bir uygulaması yapması, onu gören müminleri de infak etmeye teşvik etmekteydi. Resulüllah'ın maddi fedakârlığını gören zenginler bir yana, sadece geçimlik bir imkâna sahip olanların bile ellerindekileri Allah yolunda cihada ve muhtaç kişilere sunmak için birbirleriyle yarışması, Hz. Peygamber'in Allah'ın buyruklarını hayatında tatbik etmesinin toplumsal yansımasıydı. 


İnsan onurunu gözetmek 


Merhum hadis bilgini Abdulfettah Ebu Gudde Hz. Peygamber'in insanlar arası ilişkilerini özetlerken şöyle söyler: “Hz. 
Peygamber kendisini şu üç şeyden geri çekmişti: 1. Çekişmek. 2. Çok konuşmak ve çok mal edinmek. 3. Kendisini ilgilendirmeyen şeylere karışmak. İnsanlara karşı da şu üç şeyi terk etmişti: 1. Başkalarını kınayıp ayıplamak. 2. Başkasının kusurlarını araştırmak. 3. 
Sevabı olmayan konularda konuşmak.” (Ebu Gudde, Bir Eğitimci Olarak Hz. Muhammed, s. 31.) Nitekim Hz. Ali, Resulüllah'ın insanlara olan muamelesini anlatırken şöyle der: “Resulüllah daima güler yüzlü, güzel ahlaklı, yanındakilere karşı nazik davranan bir insandı. Kaba ve sert konuşan, kötü davranan, bağırıp çağıran, kötü konuşan, insanları ayıplayıp duran, onları aşırı metheden biri değildi. 
Hoşuna gitmeyen şeyleri fark etmemişliğe verirdi. Kendisinden bir şey ümit edenin ümi- dini kırmazdı, ondan beklentisi olanı eli boş çevirmezdi.” (Tirmizi, Şemâil, s. 199.) Hz. Ali bu sözü söylerken sanki şu ayeti tefsir ediyor gibiydi: “Eğer kaba, katı yürekli olsaydın, onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi.” 
(Âl-i İmran, 3/159.) 


Onun müminler arası ilişkilerin nasıl olması gerektiği, başka bir ifadeyle insan kazanma sanatındaki uygulamalarından sadece ikisini sunacak olursak Kur'an'ı kendisine rehber edinmiş olan son elçinin büyüklüğü daha iyi anlaşılır: 


1. Hz. Peygamber bir insanın uyarılması gereken bir hatasını 


öğrendiğinde ikazını isim vermeden herkesin önünde yapar, böylece benzeri hataya düşenlerin kendilerini düzeltmelerini sağlardı. (Müsned, 12065.) Bu yolla yanlış yapanın onurunu korumuş ve kendisinden uzaklaştırmamış olurdu. 


2. Bulunduğu mecliste herkesin önünde hata yapanları tatlı üslupla uyarma şekli de bizim için ders alınması gereken bir husustur. Muâviye b. Hakem es-Sulemi bu bağlamda şunu anlatıyor: “Bir keresinde Resulüllah ile birlikte namaz kılarken cemaatten biri aksırıverdi. 
Ben de hemen “yerhamukellah” dedim. Cemaattekiler bana sert sert baktılar. Ben, “Vay başıma gelenlerl Size ne oluyor ki bana öyle bakıyorsunuz?” 
dedim. Bunun üzerine elleriyle uyluklarına vurmaya başladılar. Beni susturmaya çalıştıklarını anlayınca susuverdim. 
Resulüllah namazı bitirince beni çağırdı. Anam babam ona feda olsun, ne ondan önce ne de ondan sonra Hz. Peygam- 





Hz. Peygamber'e bakan bir 
Müslüman, 
Kur'an'ın öngördüğü insanın sahip olması gereken ahlaki değerleri onun Üzerinde görebilirdi. 





GÜNDEM 


ber kadar güzel öğreten hiçbir muallim görmedim. Vallahi beni ne azarladı, ne dövdü, ne de ağır konuştu. (Sadece) şunu söyledi: “Şu namaz var ya, onda insan kelamından hiçbir şey konuşmak doğru olmaz. 
O ancak Allah'ı anmak (tesbih), O'nu büyüklemek (tekbir) ve Kur'an okumaktan ibarettir.” 
(Müslim, 537.) Allah Resulü namazda sağa sola bakmanın uygun olmadığını da ayrıca ifade edecektir. (Buhari, 751, Tirmizi, 589.) 


Sözü eyleme geçirmenin vaktidir 


Allah Resulünün örnekliği hususunda söylenecek çok şey vardır. Kur”an ve hadis kitapları bu hususta bizleri ziyadesiyle aydınlatmaktadır. Esasında bu meselede herkesin belli bir düzeyde bilgisi de vardır. Lakin İslam dünyasının günümüzde- ki haline bakıldığında ortada bir sorun ve eksiklik olduğu hakikattir. Bu yüzden maziden bahsetmekle yetinmek yerine onu hayatımıza yansıtmakla ve Allah Resulünü gündelik hayatımıza rehber yapmakla görevliyiz. Dolayısıyla aslolan eylemin sözün önüne geçmesidir. Merhum İslam bilgini Şuayp Arnavut”un sözü temel ölçümüz olmalıdır: “Biz elbette herkesin Müslüman olmasını isteriz. Bununla birlikte hiç kimsenin Müslüman olmasına ihtiyacımız da yoktur. Çünkü bir milyar altı yüz milyonuz. Bizim ihtiyacımız olan şey, İslam dünyasının Allah ve Resulünün istediği gibi Müslüman olmasını sağlamaktır. Bu gerçekleşirse insanlar İslam'ı kabul etmeye zaten koşacaklardır.” m 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MODERN DÜNYADA DEĞERLERİMİZLE VAR OLMAK 


on üç asır içinde dünya baş döndürücü gelişmelere sahne oldu. 

Teknoloji hayal gücünü zorlayan bir hızla gelişti, ulaşım ve iletişim oldukça kolaylaştı, ekonomi sanal değerler icat ederek kendine yeni bir dünya kurdu. Batı merkezli seküler kavramlar ve ideolojiler üzerine kurulan bir insan ve evren tasavvuru bütün dünyayı kuşattı. Büyük hayaller ve iddialı vaatlerle başlayan ve “modern” sıfatıyla nitelenen söz konusu dönemin sonunda bugün yeryüzü, tarihinin en büyük hayal kırıklığı, en derin 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anlam krizleri ve en vahim çaresizlikleri ile karşı karşıyadır. 
İnsanlık küresel boyutta bir medeniyet, ahlak ve hukuk krizi yaşamaktadır. Modern dönem boyunca İslam dünyasındaki en ciddi meselelerden biri de kendi değerleri ile Batı'nın dikte ettiği hayat arasındaki sıkışmışlık ve bu bağlamda yaşanan çelişkilerdir. Bugüne gelindiğinde kendi değerleriyle var olmak Müslüman toplumlar için en hayati konu hâline gelmiştir. Zira yaşanan süreç de açıkça ortaya koymuştur ki milletler ancak değerleriyle varlıklarını ikame edebilmek- 





tedir, değerlerini kaybedenler geleceğini de kaybetmektedir. 
Diğer açıdan bakıldığında ise bir milleti ya da düşünceyi ortadan kaldırmanın, bir kişi ya da coğrafyayı sömürüye müsait hâle getirmenin yolu da onu değerlerinden koparmaktır. 


Öncelikle ve açıkça ifade edelim ki Müslümanlar için modern dünyada değerleriyle var olmanın yegâne yolu, hayatı ve dünyayı İslam'ın değerleriyle inşa etmektir. Zira vahyi, metafiziği, varlığın aşkın boyutunu yok sayan bir paradigmanın egemen olduğu 


dünyada insanlık anlam krizlerini çözemeyecektir. Güçlü olmanın hak sebebi sayıldığı, zayıfların, kimsesizlerin ezildiği bir dünyada, adalet ve merhamet hep bir hayal olacaktır. 
Bu bağlamda, Müslümanların kendi değerleriyle var olmaları, bütün insanlık için önemli hâle gelmekte ve ortak insani erdemlerin ve evrensel değerlerin hayata egemen olmasını ifade etmektedir. Söz konusu ideal tasavvurun hayata taşınması ve insanlığın huzur bulacağı bir dünyanın kurulması için Müslümanların önündeki en iyi örnek ise miladın 


=n 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yedinci asrında, kısa sürede yeryüzünü rahmet ve merhamet ile tanıştıran dönemdir. 


Gaye ve sorumluluk perspektifiyle asrısaadetten modem dünyaya bir pencere açarsak Müslümanların, o değerleriyle var olacakları bir dünyayı inşa etmelerinin üç boyutu olduğunu görmekteyiz. 


Birincisi; iman, tevhit ve kulluğa dair ayetlerin rehberliğinde; hayata, insana, varoluşa dair mesajlar ile sağlam bir karakter ve yüksek bir ahlak inşa etmektir. Hakkın, haklının, mazlumun, emeğin, 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merhametin, insani değerlerin yanında, zalimin, zulmün, haksızlığın, sömürünün, tahakkümün, kibrin karşısında insanca, mümince, cesurca bir duruşu tahkim etmektir. Bireysel inşa diyebileceğimiz bu boyutun en muhteşem örneği Mekke Dönemi'dir. Bu manada İslam”ın Mekke Dönemi, Müslüman ahlakının ve mümin kişiliğinin ilmek ilmek dokunduğu, iman ve kulluk bilincinin Allah”ın elçisinin ve hak dava- nın yanında sarsılmaz kalelere dönüştüğü ve İslam medeniyetininsağlamtemellerininatıldığı örnek bir dönemdir. Mekke 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döneminde Peygamber Efendimiz, bir yandan insanı, kula kulluktan kurtaran ve gerçek özgürlüğe eriştiren tevhide davet ederken, diğer yandan insanın diğer insanlarla, toplumla, evren ve eşya ile ilişkisini hakkaniyet çerçevesinde belirleyen, adalet ve güzel ahlakın mücadelesini yapmıştır. 


İkinci boyut ise İslam'ın iktisa- da ve dünyanın zenginliklerine karşı teklif ettiği ahlak ve hukuk ile toplumsal bir hayat inşa etmektir. Bunun en ideal örneği ise Medine dönemidir. Bu dönemde ahkâm ayetleriyle Müslüman hayatının pratik çizgileri belirlenmiş, farklı topluluklarla ortak ilkeler çerçevesinde bir arada yaşama tecrübesi hayat bulmuştur. 


Üçüncü boyuta gelince, söz konusu ahlak ve hukuk ilkeleriyle yeryüzünün imar ve ıslahıdır. Bunun ispatı da yine Peygamber Efendimizle başlayan mücadeleden kısa süre sonra büyük bir medeniyetin ortaya çıkışıdır. Nitekim İslam'ın ilk asrında üç kıtaya hâkim olan Müslümanları, asırlar boyunca, Endülüs'ten Osmanlıya, Afrika'dan Maveraünnehr'e gittiği her yerde ev sahibi konumuna getiren saik fiziki güçleri değil söz konusu üç açıdan hayatı inşa eden değerleri ve ahlaki erdemleridir. Çünkü insana eşref-i mahlukat, yeryüzüne deemanet bilinciyle yaklaşan Müslümanlar, gittikleri yerde bütün insanlar için huzur ve güveni tesis etmenin, tabiatı ve doğal hayatı korumanın gayreti içinde olmuşlardır. Şüphesiz Müslümanların bu davranışının altında yatan temel motivasyon, insana ve evrene bakışı tevhit, adalet ve güzel ahlak 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ekseninde ele alarak hayatın kurallarını bu eksende oluşturmalarıdır. 


Modern dünyada değerlerle var olma gayesinin gerçekleşmesi, söz konusu üç boyut ile evrensel hakikatlerin yeniden asrın idrakine sunulmasıyla mümkündür. Bunun için Müslümanlar öncelikle İslam tasavvurlarını, hedef, mücadele ve tekliflerini üç boyut açısından gözden geçirmeli, yeni bir gelecek inşası noktasında İslam'ın insanı ihya, toplumu inşa eden ve medeniyet kuran değerlerini bir bütünlük içinde ele almalıdır. 

Müslümanların, kuruluşuna 


müdahil olamadıkları mevcut dünyada, değerlerini yaşama- 





İslam'ın ilk asrında üç kıtaya hâkim olan 
Müslümanları, asırlar boyunca, Endülüs'ten 
Osmanlıya, 
Afrika'dan 
Maveraünnehr'e gittiği her yerde ev sahibi konumuna getiren saik fiziki güçleri değil hayatı inşa eden değerleri ve ahlaki erdemleridir. 





ları da oldukça zor olacaktır. 
Bu sebeple fıkhın inşası için harcanan emek ve mesai, topyekün hayatın inşası için de sarf edilmelidir. Zira hayatın inşasını ihmal eden fıkhın, ahkâmını inşa etmesi muhaldir. Bu manada üç boyutlu bir inşa ve daha üst bir bakış ve sorumluluk ekseninde düşündüğümüzde mesela bütün zamanlar için, hırsızlık suçunun ve cezasının şartlarını ortaya koymak ve bu bağlamda yapılacak işleri açık, objektif şekilde tespit etmek fıkhın inşası gereği bir vazifedir. Bunun yanında hırsızlığın, yoksulluğun, yoksunluğun, sefaletin, açlığın olmadığı bir toplum ve dünya inşa edilmezse ahkâm bir temenni olarak konuşulmanın ötesine geçemeyecektir. Aynı şekilde İslam ahlakının yaşandığı, insan onurunun korunduğu, fuhşiyatın hayatı esir almadığı bir dünya inşa edilmediği sürece, toplumu çökerten zina ve sapkınlıkların önüne geçilemeyecektir. 
İyice bireyselleşen, özgürlük adına tamamen ilkesiz ve gelişigüzel bir yaşam tarzını teklif hatta dikte eden bir dünyada aile değerlerini yaşamak hayli zor hâle gelecektir. Yeni bir iktisat modeli hayata geçirilmedikçe faiz illetinden kurtuluş mümkün olmayacaktır. 


Bu bağlamda öncelikle, tabi ahlak ve hukuk zemininde bütün insanlar için onurlu ve güvenli bir hayatı isteyen, herkesin ortak hedeflerine ve hayallerine umut olan cümleler kurmak ve teklifler sunmak önemlidir. 
Zira Peygamber Efendimizle beraber İslam medeniyetinin çok kısa sürede yeryüzünün pek çok yerinde yayılmasının ve ulaştığı yerlerde büyük bir 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Müslümanların İslam'ın insan ve evren tasavvurunu açık ve modern insanın arayışlarına cevap olacak şekilde ortaya koymaları ve inandıkları değerleri yaşanan bir ahlaka dönüştürmeleri 


oldukça önemlidir. 





teveccühle sahiplenilmesinin sebebi, o coğrafyalara, umut, hukuk, güzel ahlak ve daha iyi bir hayat taşımasıdır. 


Bugün de Müslümanlar, modern dünyada değerleriyle var olabilmeleri için; kendi düşünme biçimini ve sistemini kurmak, ilmi müktesebatını ve temel kaynaklarını oluşturmak, İslam medeniyetinin ilme bakışını tahkim ve ilim geleneğini ihya etmek zorundadır. İslam dünyası bilgiye sahip olma, onu güncelleme ve değere dönüştürme noktasında, dünya ile arasındaki mesafeyi kapatmak ve dahası ilmin her alanında insanlığa yeniden öncü olmak zorundadır. 


Yeni bir geleceğin inşası noktasında başlangıç noktası, modern dönemin paradigmalarıyla yüzleşmekten çekinmeden yaşanan asrı doğru bir analize tabi tutmak, çağın meselelerine dair kayda değer çözüm önerileri ve teklifler geliştirmektir. Bu manada Müslümanların İslam”ın insan ve evren tasavvurunu açık ve modern insanın arayışlarına cevap olacak şekilde ortaya koymaları ve inandıkları değerleri yaşanan bir ahlaka dönüştürmeleri oldukça önemlidir. Bu manada, kendisi için istediğini herkes için isteyebilmek, kendisine yapıldığında hoşlanmadığı bir şeyi kimseye reva görmemek, 


İslam'ın en temel ahlak ilkeleri olarak önümüzde durmaktadır. 
Nitekim kendinden olmayan insanlara yaklaşımını görmeden bir milletin hukuk ve ahlak seviyesi belirlenemez. İslam'ın hukuk perspektifi bu anlamda evrenseldir ve makasıd temeli- ne dayanır. İslam'ın bugün yeryüzüne ve bütün insanlığa en açık vaadi; ırkı, rengi, coğrafyası, inancı, sosyal statüsü ne olursa olsun, bütün insanların yaşama hakkı, akıl güvenliği, düşünce ve inanç özgürlüğünü savunması, emeğinin karşılığını dokunulmaz kabul etmesidir. 


Bugün herkesin inandığı değerlerle, onurlu ve güvenli bir hayatı yaşaması için yeni bir gelecek inşasının zarureti ortadadır ve bunun ilk şartı insanlığın bugünkü hayata mahküm olmadığına ve daha iyi bir geleceğin mümkün olduğuna inanmaktır. 
Nitekim İslam dünyası, değerleriyle yaşayacağı bir dünyayı inşa noktasında, insan gücü, pazar alanı, hammadde, ekonomik potansiyel, jeostratejik konum gibi önemli imkânlara sahiptir. Ancak İslam toplumu, bir araya gelemeyecekleri, kendi meselelerini kendileri çözemeyecekleri, dünyanın sorunları ile baş edemeyecekleri, zayıf ve güçsüz oldukları konusunda asimetrik olarak ve mütemadiyen, telkinlere ve 


enformatik manipülasyonlara maruz kalmışlar ve öz güven kaybına uğramışlardır. Dolayısıyla en hayati mesele olarak Müslümanlar, yeni bir medeniyet inşa edeceklerine, bu imkâna ve güce sahip olduklarına hiçbir emperyalist gücün müdahalesine fırsat vermeden kendi meselelerini kendilerinin çözebileceklerine inanmak zorundadır. Bu inancı zayıflatmak için, yakın tarihte, ırk, din, mezhep, ideoloji kavgaları üzerine İslam coğrafyasına döşenen fay hatlarını; fiili, kültürel ve iktisadi emperyalizmi, bunların mimarlarını ve argümanlarını fark etmek zorundadır. Bu noktada asıl önemli olan yaşanan olayların arka planında var olan gerçekleri görmektir. Zira yaşadığı çağı bütün boyutlarıyla bilmeyenler yarını inşa etme imkânını da kaybedecektir. 


Bu itibarla, Müslümanlar modern dünyada değerlerle var olma düşüncesini soylu bir ideal olarak sürekli canlı tutmalıdır. Bu ideali hakkıyla gerçekleştirmek için köklü bir bilgi ve sağlam bir şuur ile değerlerinin farkında olmalıdır. Söz konusu değerlerle aklını ve kalbini ihya ederek, idealini kendi dünyasında hayata dönüştürmeli ve aynı zamanda herkese iyi gelecek bir hayatın inşası için, sabır ve fedakarlıkla çalışmalıdır. m 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SÖYLEŞİ 


Dr. Burhan İŞLİYEN : “Kur'an'ın çizdiği Müslüman şahsiyetini Resulüllah'ın hayatına bakarak görebiliriz.” 


Sayın Hocam, malum oldugu üzere Allah Teâlâ insanı eşref-i mahlükat olarak yaratmış ve onu üstün özelliklerle donatmıştır. Öncelikle insan kimdir ve Yüce Allah insanı hangi ulvi gayeler için yaratmıştır? 


Hz. Âdem yaratıldıktan sonra Allah Teâlâ, kendisine uzunca zamandır kulluk, ibadet ve secde eden, kendisini tespih eden meleklere, Hz. Âdem'e (a.5.) secde etmelerini emretmişti. Malum olduğu üzere Rabbimiz Kur'an'da insanoğlunu mükerrem, şerefli kıldığını bize hatırlatır. İsra suresinde geçen bu ayeti kerimede, insanoğluna verilen nimetlerden bahsedilir ve yaratılmışların içinde en üstün olanın insan olduğu bildirilir. Mükevvenatın içinde akıl nimetiyle donatılmış olan insan diğerlerinden bu yönüyle farklılık kazanmış ve en üstün mertebeye ulaştırılmıştır. Allah bu âlemi, kâinati insan için yaratmıştır ve insanın emrine sunmuştur. Ziya Paşa'nın “Hoşça bak zatına / Kim zübde-i âlemsin sen.” dediği gibi bu âlemin özü insandır. Kendisine kulluk için yaratıp ona her türlü nimeti, imkânı tanıyan Rabbine karşı insan, en şerefli varlık olmasının yanında Tin suresinde belirtildiği 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Söyleşi: Mustafa BERK 


üzere esfel-i safilin de olabilmektedir. Dolaysıyla, meleklerin kendisine secde etmelerini istediği insan, ahsen-i takvim olan yani en güzel biçimde ve yüce bir ahlak üzere yaratılmış olan insandır. Yaratıcısına karşı sorumluluğunu ve haddini bilen, kulluğunun farkında olup iman eden ve salih amel işleyen, yolunu Kur”an ve sünnet ile belirleyen insandır. 


İnsanın yaratılış gayesine uygun bir hayat yaşaması için elbette sahip olması gereken hasletler var. Hayat rehberimiz Kur”an”a baktığımız zaman Rabbimiz, Müslüman 





kimseyi nasıl tavsif ediyor, Müslümanın sahip olması gereken kişilik özellikleri nelerdir? 


Dilerseniz bu soruya iki hadisi şerif ekseninde cevap vereyim. Sahabe bir gün Efendimize (s.a.s.) hitaben “Ey Allah”ın elçisi. Biz bir kadın tanıyoruz. 
Gece namazlarını aksatmaz, gündüzlerini de oruçlu geçirmediği günler nadirdir. Ancak bu kadın, komşularıyla geçinemez, onlara eziyet eder. 
Bununla ilgili ne buyurursunuz?” diye sorarlar. “Bırakın onu. Onda hayır yoktur.” der. 
Başka bir hadiste de sahabe 


efendilerimiz “Beş vakit namazını kılan, ramazan orucunu tutan, ailesiyle iyi geçinen, namusunu ve iffetini koruyan, çok fazla imkânı olmamasına rağmen bulduklarını komşularıyla paylaşan bir insan ile ilgili ne söylersiniz?” diye sorunca Allah Resulü “O cennetliktir. 
Bu özellikler cennetlik kişilerin sahip olduğu özelliklerdir.” 
buyurmuştur. (Hâkim, Müstedrek, 4/193.) Kur'an'ın nasıl bir Müslüman şahsiyeti çizdiğini aslında biz Resulüllah'ın hayatına bakarak görebiliriz. Hz. 
Aişe annemizin “Onun ahlakı Kur'an'dı.” hatırlatması, esasen Yüce Allah'ın kerim kitabımızda Müslüman şahsiyetinin hangi özelliklere sahip olması gerektiğinin yaşanmış hâliydi. 
Allah'ın istediği Müslüman tipi hayatının merkezine imanı ve ahlakı alarak yirmi dört saat boyunca denetlendiğini aklından çıkarmayan, ibadetlerini de kulluğunun bir tacı gibi başında taşıyan insandır. Mescitte sürekli ibadet hâlinde olan bazı insanları Peygaberimize 


soruyorlar. O da insanların sadece ibadetlerine bakılmaması gerektiğini, muamelat 


konusunda, sosyal hayatında, evinde, işinde, alışverişte olan tutumların kulluk konusunda en az ibadetler kadar belirleyici olduğunu bize hatırlatıyor. 


Resul-i Ekrem'in (s.a.s.) örnek yaşantısına baktığımızda, kötülüğe batmış bir toplumdan ebediyete kadar tüm insanlara örnek olacak bir sahabe nesli yetiştirdiğini görüyoruz. Efendimiz sahabenin şahsiyetini nasıl şekillendirdi, nasıl inşa etti? 
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Peygamberimiz ile sahabe arasındaki ilişki, asırlar ötesinden bizlere umut kaynağı olmaya devam etmektedir. 
Bu ilişkiye bakarak henüz hiçbir şey için geç kalınmadığını, ümitvar olunması gerektiğini hatırda tutabiliriz. Nahl suresinde geçen bir örnekte Hz. 
Peygamber'in nasıl bir ortama geldiğini net olarak görebiliriz. 
Kendisine kız çocuğu olduğu müjdesi verilen adamın utanarak yüzünün simsiyah kesildiği, içinin öfkeyle dolduğu ve bu çocuğu aşağılanmış bir biçimde yanında mı tutacağı yoksa diri diri gömeceği mi konusunda karar vermesi gerektiği yaşadığı toplumun ona olan baskısını gösteriyordu. Alabildiğine zulmün, kinin, haksızlığın, şiddetin, öfkenin, kan davalarının hâkim olduğu, kadın 





Allah'ın istediği Müslüman 

tipi hayatının merkezine imanı ve ahlakı alarak yirmi dört saat boyunca denetlendiğini aklından çıkarmayan, ibadetlerini de kulluğunun bir tacı gibi başında taşıyan insandır. 





ve çocuk haklarının söz konusu bile edilmediği dönemde gelen Sevgili Peygamberimiz tüm insanlığa ve tüm zamanlara örnek bir nesil ve medeniyet oluşturmuştur. Buradan anlaşılıyor ki doğru kaynaklarla ve doğru yöntemlerle en kötü diyebileceğiniz bir toplumdan bir asrısaadet toplumu oluşturulabilmektedir. Dolayısıyla bugün bazı şeyler olumsuz görüntüye sahip ise de bize tevarüs eden kadim değerlerimiz sayesinde üstesinden gelinebilir. Başkanlığımız bu noktada Türkiye'nin en ücra noktasında bulunan din gönüllüleri marifetiyle topyekün iyileştirme hareketinin öncüsü olmak için var gücüyle çalışmaktadır. Hz. 
Peygamber'in ümmeti olarak bizlere düşen vazife yine onun bize öğrettiği metotla işi yürütmektir. Neydi o metot? 
Gördüğümüz kötülükleri önce elimizle, güç yetiremiyorsak dilimizle düzeltmek, ona da gücümüz yetmiyorsa kalben buğzederek düzeltme yoluna gitmekti. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de “Allah'ın rahmeti sayesinde sen onlara yumuşak davrandın. Eğer kaba ve katı yürekli olsaydın etrafından dağılıp giderlerdi.” buyuruyor. 
(Âl-i İmran, 3/159.) Tüm insanlığa örnek olan ashabını nezaketle, letafetle ve güzelliklerle yetiştiren bir peygamberin ümmeti olmak bizler için büyük bir şereftir. Eylemleriyle söylemleri birbiriyle uyumlu olan bir şahsiyet vardı karşılarında. Hak olanı zamana ve zemine göre değiştirmeyen, her zaman ve her yerde gözünü budaktan esirgemeden haykıran bir rehberin ashabıydı onlar. Hz. Peygamber'in 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muhteşem örnekliği sayesinde tahmin bile edilemeyecek seviyelere ulaşmışlardı. Bir örnekle izah etmekte fayda görüyorum. Ebu Cehil'in oğlu İkrime en az babası kadar Peygamber düşmanı idi. Mekke'nin fethi tamamlandığında Hz. Peygambere esir düşmemek için kaçarak Yemen'e gitmişti. Bir zaman sonra eşinin de teşviki ile Peygamberimizin huzuruna gelmiş, Rabbimizin inayetiyle hidayete ermişti. Allah Resulüne, şimdiye kadar kendisine ve İslam dinine ne kadar zulmetmişse bundan sonra onun iki katı Hz. Peygamber'e ve İslam'a hizmet için çalışacağı hususunda söz vermiştir. Resul-i Ekrem'in vefatından sonra bir savaşta İkrime Allah için, İslam için kanının son damlasına kadar mücadele etmiş ve ciddi bir biçimde yaralanmıştı. 
Arkadaşları onu tedavi etmekte iken birden “Beni ayağa kaldırın.” dediğinde kalkamayacağını söyleyen arkadaşlarına hitaben “Görmüyor musunuz, Allah Resulü çadırdan içeri girdi.” demiştir. İşte, Ebu Cehil ve ailesi ki Peygamber düşmanlığında zirve yapmışlardı. Ama Allah Resulünün yumuşak ve etkili sözleri sayesinde İkrime bu hâle gelmişti. 


SÖYLEŞİ 


Yüce Allah Hz. Peygamberi “üsvetün hasenetün” yani “en güzel örnek” olarak bize tanıtıyor. Tüm insanlık için rehber ve örnek olan Efendimizin sahip olduğu yüksek şahsiyetinden söz eder misiniz? 

Hepimizin malumu olduğu üzere insan yetiştirme açısından düşünüldüğünde rol modeller önemli bir yere sahiptir. 
Sigara içen bir babanın sigara- ya başlamış olan evladına söz ve fiilleri ne kadar tesir edebilir ki. Bilakis evladın babaya olan öfkesinin artmasına, güveni- nin azalmasına sebep olabilir. 
İşte Sevgili Peygamberimiz, üzerinde küçük de olsa bir toz bulunmayan, eleştirilecek bir yönü olmayan, şeffaf, apaçık önümüzde durmakta olan bir rehber özelliği taşıyor. Özellikle bir yönü öne çıkacak olsa diyebilirim ki onun mütevazılığı. “Kul peygamber mi olmak istersin kral peygamber mi olmak istersin?” diye sorulduğunda “Bir gün yiyip şükreden, diğer gün aç kalıp sabreden bir kul peygamber olmayı yeğlerim.” diye cevap vermiştir Peygamberimiz. Yolda giderken kölelerin yemek daveti üzerine kibirlenmeden onların yanına oturup beraberce yemek 





Peygamber Efendimiz'in (s.a.s.) erdemli, dürüst, affedici, mütebessim, gereksiz yere konuşmayan, sıradan olmasa da ama sıradan insanlar gibi yaşayan bir hâli vardı. 
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yiyen Peygamberimize o dönem aristokratlarından birisi “Şuna bak, oturmuş kullarla birlikte kul gibi yemek yiyorsun. Sen nasıl peygambersin?” 
dediğinde Resul-i Ekrem “Ben kulun yediği gibi yer, kulun oturduğu gibi otururum, çünkü ben ancak bir kulum.” (Addürrezzak, Musannaf, 10/417.) diyerek cevap vermiştir. Karşısında heyecanlanan çocuğu teskin etmek için “Korkma! Ben bir kral değilim. Ben sadece (güneşte) kurutulmuş et yiyen bir kadının oğluyum.” (İbn Mace, Etme, 30.) demek suretiyle kendisinin de normal bir insan olduğunu muhatabına ifade etmiştir. İnsanların birbirlerine olan üstünlüğünün ancak takva ile olabileceğini, kendisinin tebliğ vazifesi ile vazifelendirildiğini beyan etmiştir. Hz. Peygamber cömertti, merhametliydi, zahit idi. Dünyaya değil ahirete değer verirdi. Adaletli davranır, haksızlık karşısında cesur bir tutum sergilerdi. 
Sabırlı, farklı görüşlere değer verip saygı duyan, hoşgörülü ve güler yüzlüydü. Erdemli, dürüst, affedici, mütebessim, gereksiz yere konuşmayan, sıradan olmasa da ama sıradan insanlar gibi yaşayan bir hali vardı. Hoşlanmadığı bir durum hakkında sessiz kalırdı. Kusur aramaz ve kimseyle çekişmezdi, Elbette burada hepsini sayamayacağımız kadar güzel ve yüce özelliklere sahip idi. 


Şahsiyet insanın kişilik özelliklerini ifade eden bir kavram. Şahsiyeti özellikle “ahlak” kavramıyla ilişkilendirecek olursak neler söylersiniz? 


bize, 


Peygamberimiz (s.a.s.) 
aynaya bakarken okumamız gereken bir dua öğretmiştir: 


“Allah'ım! Yaratılışımı güzel kıldığın gibi ahlakımı da güzel eyle.” (İbn Hanbel, L 403.) Rabbimiz çeşitli ayetlerde belirttiği üzere insanı fiziki (göz, kulak vb.) olarak en mükemmel biçimde yaratmıştır. Bunun yanında ahlaki güzellik de vardır. 
İnsan maddi ve manevi yönü olan bir varlıktır. İşte mükemmel bir biçimde yaratılışımız yani maddi yönümüz nasıl kemal noktasında ise Allah ruhen yani manevi yönümüzün de tastamam olmasını bizden istiyor. Ve “Sen yüce bir ahlak üzeresin.” (Kalem, 68/4.) ayet-i celilesi bize bunu tabir ediyor. 
İnsan dosdoğru olacak şekilde yaratılmıştır. İnsan adil davranmak üzere yaratılmıştır. 
İnsan mütevazı olacak şekilde yaratılmıştır. Bu örnekler çoğaltılabilir. Bu bağlamda ahlak sözcüğüne bakacak olursak esasen insanın fiziki özellikleri hariç tamamını kapsayan bir hâldedir. Dolayısıyla ahlak insanın özünü yansıtır. Yaratılmış olan hâlini, saf hâlini bize gösterir. İnsan dünyanın rengine 


SÖYLEŞİ 








aldanıp bu orijinal çizgisinden kimi zaman sapmaktadır. Tabi ki bu insana verilmiş olan irade hürriyetinin bir neticesidir. 
Oysaki Allah, yaratılmış olan insanın iradesini iyiden yana kullanmasını ona salık veriyor. Aksi hâlde kendi yaratmış olduğu “yüce ahlak”a halel getireceği için insana cezanın olduğunu hatırlatıyor. Dolaysıyla ahlak, bizim ulaşmamız gereken saf hâlimizdir. İnsanın iradesine bırakılan alanın iradesine bırakılmayan alanla uyumlu olmasıdır ahlak. Onun için, bu güzel yaratılışın hakkını vermek ancak güzel ahlak sahibi olmakla mümkün olur. 


Kadim inançlarımız, kadim değerlerimiz ve geçmişten getirdiğimiz ciddi birikimimizle modern zamanda yaşıyoruz. Baş döndürücü gelişmelerin, yeniliklerin, hazzın ve hızın çağında bizler Müslüman şahsiyetimizi nasıl muhafaza ederiz? 


Konuşmak kolaydır, dinlemek ise daha kolaydır. Marifet, konuşulan ve dinlenilenlerle amel edebilmektir. Dünyanın bu kadar cazip hale geldiği bir 


dönemde, teknolofinin insanı her yönden esir aldığı, aynı evin içinde birbirinden bihaber aile fertlerinin olduğu bir ortamda belki de en çok ihtiyaç duyulan şey güzel örnekler ortaya koyabilmektir. Allah”ın kitabı ve Efendimizin sünnetini rehber edinerek güzel ahlakı muhafaza eden bireyler, önder insanlar bu hızlı hayatın içinde fark edilemeyecek bir hal almış durumda. Hız çağında değerlerimizi ve kendimizi koruyabilmek için, Hz. Peygamberin uygulamış olduğu Darulerkam'ı örnek alabiliriz. Modern çağın tam ortasında öncelikle ailemiz içerisinde sonrasında ise etrafımıza yayacak şekilde sohbet halkaları kurarak hız ve hazzın etkisini kırmaya çalışabiliriz. Başta peygamberler olmak üzere Kur'an'ın öngördüğü çizgiyi yakalamış öncü şahsiyetlerin hayatına bakarak çocuklarımızla, eşimizle, akrabalarımızla, arkadaşlarımızla bunun kaygısını yüreğimizde hissederek nesillerimizi kurtarmak için azami ölçüde çalışmalıyız. Kendimizi toplumdan soyutlayıp dağ başına çekip gidebiliriz ama bu kolaycılık olur. 
Efendimizin de buyurduğu gibi cemaat olmakta, birlik olmakta rahmet olduğunu unutmamalı, sadece kendimiz için değil bize ihtiyacı olan veya olmayan diğer insanlar için de yaşamamız gerektiğini bilmeliyiz. Her birimiz salih bir kul olmak zorundayız. 
Bunun yanında bizden istenen bir özellik de muslih olmamızdır, yani ıslah edici olmak. Her bir insanın diğer insanlar üzerinde hakkı vardır. Çünkü Rabbimiz insanı farklı farklı özellikleriyle ve birbirine muhtaç yaratmıştır. m 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hamdım, piştim, yandım. p 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inle! Hz. Mevlâna dinle diyerek başlar Mesnevi'ye. Feryat figan 

eden neyin haykırışını dinle. Zira neyin anlattığı hüzünlü bir ayrılık hikâyesidir. 
Hani kamışlıkta salınan nazenin bir saz iken vatanından koparılıp götürülmüş, bağrına kızgın demirle delikler açılmış, boğumlarına halkalar geçirilmiş, sararıp solmuş içi kupkuru kesilmiştir onun. O ney ki bu ayrılık firakından yanıp tutuşmakta ve derdini dökmektedir. 
Aslından, vatanından ayrılan ney tekrar o günlere dönmenin hasretiyle ağlayıp inlemekte ve şikâyetini hüzünlü sedasıyla duyurmaktadır. Eğer can kulağıyla dinlersen neyin haykırışını, o zaman kendi hikayeni hatırlarsın. 


Dinlel Neyin feryadı bizim çok kadim zamanlarda başlayan insanlık maceramızı anlatır. 
Hani tüm ruhların yaratıldığı ebedi alemde Yaradan”ın bizden aldığı bir misakvardı. “Ben sizin Rabbiniz değil miyim?” 
diye sorduğunda hep beraber kabul ettik ve “Sen bizim Rabbimizsin.” dedik. (Araf, 7/172.) 
Bu verdiğimiz sözle bağlandık O ezel ve ebet Sultanına. 
Sonra unuttuk, hem sözümüzü hem de ruhumuzun ait olduğu ezel ve ebet alemini. Ama her dem O'na ve geldiğimiz o yere müştakız ve esas Istırabımız da oradan ayrı kalmak. 
Ne ki unuttuğumuzu yeniden hatırlatacak uyarıcılara ihtiyaç duyarız. Yüce Yaradan afakta ve enfüste nice ayetlerle hatırlatır bu sözümüzü bize. Kitap 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gönderir, Peygamber gönderir ki son ilahi hitap olan Kur'an-ı Kerim hatırlatan “Zikir”'dir, (Kalem, 68/52.) son Peygamber Hz. Muhammed (s.a.s.) de hatırlatıcı yani “Müzekkir”dir. 
(Ğaşiye, 88/21.) 


Neyin feryadına kulak verenler, onun iniltilerinden yükselen derdi hisseder ve kendi ayrılıklarını hatırlarlar. Zira neye üflenen, insanın derinlerinden kopup gelen ayrılık eleminin ifadesinden başka bir şey değildir. Bu firak insanı tek hakikat olan Yüce Yaratıcıyı aramaya, bulmaya ve tanıma- ya götüren yolculuğun başlangıcıdır. İnsanın hakikati arayışı bir ömür sürer ve kat ettiği her aşama onu bir üst mertebeye taşır. Bu arayış bir taraftan insanı olgunlaştırıp kamil insan kıvamına getirirken diğer taraftan pek çok sınanmayla karşılaşır insanoğlu. Malıyla, canıyla, evladıyla, ailesiyle, nefsiyle sınanır. Uzun ve çetin bir seyrüseferdir bu. 


Hz. Mevlana işte bu seyrüseferini çok veciz şekilde “Hamdım, piştim, yandım.” ifadesiyle anlatır ki bu sözleriyle, insanoğlunun manevi yolculuğunda geçmesi gereken merhalelere işaret eder. O, zamanının önde gelen bir müderrisi iken Şems-i Tebrizi ile olan karşılaşması sonucu sahip olduğu ilme, ancak muhabetullah ile ulaşılacak hakikatleri de ekler. Böylece alim ve arif vasıflarını şahsında cem eder. 
Yaşadığı manevi inkişaf ona yirmi beş bini aşkın beyitten oluşan muhteşem Mesnevi'yi 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yazdırtır. O, eserlerinde manevi seferini terennüm ederken diğer yandan tüm hakikat aşıklarına ve bu yolda olanlara rehberlik eder. 


Bilmek, bulmak ve olmak 


İnsanın dört unsurdan meydana geldiği söylenir. Maddi varlığı toprak ve sudan teşekkül eden insanın manevi varlığı ise hava ve ateşle ifade edilir. Her şey aslına rücu ettiğinde toprak olan beden yine toprağa karışır, ruh ise fiziki dünyanın ötelerine, maveraya kanatlanır. Ten fanidir, geçici olandır, aslolan ruhtur ki o, baki olan Yaradan'dan gelen ilahi nefhadır. İnsanı insan yapan da ölmekle, toprağa verilmekle çürümeyecek olan ruhu ve gönlüdür. Yunus”un güzel ifadesiyle “Ölür ise tenler ölür, canlar ölesi değil.” 


İnsanı ruh ve mana yönüyle ele alan Hz. Mevlâna şöyle der: “Sen görünüşte bu âlemde küçük bir şeysin ama taşıdığın mana bakımından en büyük âlem sensin.” İnsanı eşref-i mahlükat yapan ve yeryüzüne halifesi kılan da bu taşıdığı ruh ve manadır. Ancak insan çoğu zaman sahip olduğu bu ulvi hususiyetlerin farkında değildir. Hz. Mevlâna, ömrünün hülasasının “Hamdım, piştim, yandım.” olduğunu söylerken büyük âlem olarak vasıflandırdığı insanın maneviyat yolculuğunu tarif etmiştir. 


Kamışlıktan koparılan ney misali insanın ilk hâli hamlıktır. 
Sonra bilmeye, öğrenmeye başlayınca kabalığını, hamlığı-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İlk basamak bilmektir. 
Kendimizi, 
Rabbimizi ve kâinatı bilerek tanıyarak başlarız 


yola. Kendini bilen Rabbini bilir, Rabbini bilen O'nu tanır ve sever. 





nı atar. İlk basamak bilmektir. 
Kendimizi, Rabbimizi ve kâinatı bilerek tanıyarak başlarız yola. Kendini bilen Rabbini bilir, Rabbini bilen O'nu tanır ve sever. Kuru bilgi sahibini bir yere götürmez. Belki malumatfuruşluğa yarar ama olgunlaşma için bundan fazlasına ihtiyaç duyar insanoğlu. Bilgiyi bir yük gibi taşıyanlardan bahseder Kur'an-ı Kerim. (Cuma, 62/5.) Eğer bildiklerimizle amel etmez isek o bilgi sırtta bir yük olur. Rabbimizin hoşnutluğu ve yakınlığı ancak ilmiyle amil olanlara verilir ki bu da türlü imtihanlardan geçerek erişilecek bir payedir. Yani O'na yakın olmak, O'nu bulmaktır. Ancak bildikleriyle sınananlar ve hak edenler bulur O'nu. 


Bulmak da kolay değildir, zira bildikleriyle sınanır insan. İmanıyla, teslimiyetiyle, tevek- 


külüyle, sınanır. Bu sınanma- nın en çetinini yaşayanlar da Rabbine en yakın olanlar, yani peygamberler ve Allah dostlarıdır. Hz. Peygamber (s.a.s.) ne ıstıraplara ne sıkıntılara maruz kaldı. Ahad ve Vahid Rabbinin adını duyurmak uğruna yurdunu yuvasını terk etti, canını, malını sevdiklerini feda etmekten geri durmadı. O biliyor ve inanıyordu ki Yüce Allah kuluyla beraberdir, kulunun yardımcısı ve dostudur. Nitekim bu imandı onu Habibullah yapan... Bu imanındaki sebat ve samimiyetti miraca çıkaran, Rabbiyle buluşturan... 


Evladını kurban etmesi emredilen Hz. İbrahim de teslimiyetiyle sınanmadı mı? Ancak Allah Teâlâ'ya şeksiz ve şüphesiz bir iman ve teslimiyet insana bunu yaptırabilir. Rabbin emrini her şeyin üstünde tutan Hz. İbrahim'i Halilullah yapan da bu teslimiyetiydi. Peki, sorgusuz sualsiz emre boyun eğen İsmail'in tevekkülü... O da göklerden gelen müjdeyle mükafatlandırıldı. Ne büyük saadet, ne büyük nimet... 


Önünde büyük bir umman, ardında amansız bir düşman ordusuyla kuşatılınca Hz. Musa, sığınılacak yegane Rabbe sığındı. Eğer O, size yardım etmezse kim yardım edebilir? 
Eğer O yardım ederse sizi kim yenebilir? Bu imanla ummana daldı Hz. Musa. Ummanlar yarıldı, yol oldu onlara ve böyle gösterdi yakınlığını Hak Teâlâ. 


Zorluklar ve sıkıntılarla pişe pişe olgunlaşır insan. Pişmek 





acılara, ayrılıklara, hüzünlere ve kederlere maruz kalmak ve sabretmektir. “Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla; mallar- dan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle sınayacağız. Sabredenleri müjdele!” (Bakara, 2/155.) Ham meyvenin güneşin ateşiyle pişip olgunlaşması misali insan da bu sınamalarla pişer ve olgunlaşır. Hz. Mevlana çekilen meşakkatlerin insanı nasıl olgunlaştırdığını şöyle resmeder: “Hiçbir ayna tekrar demir olmadı. Hiçbir ekmek dönüp de yeniden buğday olmadı. Hiçbir üzüm tekrar koruk hâline dönmedi. Piş ve olgunlaş, yani iyice yan ki bozulmaktan kurtul!” 


“Onlar başlarına bir musibet geldiğinde, “Doğrusu biz Allah'a aitiz ve kuşkusuz O'na döneceğiz. derler.” (Bakara, 2/156.) Rabbimizin her işi hikmet iledir. Pişmek, musibet ve sıkıntılara sabredip ibret ve hikmet nazarıyla bakabilmektir. O'ndan gelen her şeye razı olmaktır. O'ndan razı olmak O'nun yakınlığına ermektir. 
Bu yakınlığı müşahede edenler için her hâl güzeldir. Bizim 


Yunus şu dizelerinde “Hoştur bana senden gelen/ Ya gonca gül yahut diken/ Ya hilatü yahut kefen/ Kahrın da hoş lütfun da hoş.” derken, pişmiş, olgunlaşmış ve kurbiyyete ermiş bir ruhla ses vermektedir. 


Aşk ateştir, yanmaktır 


“İşte Rablerinin lütufları ve rahmeti bunlar içindir ve işte doğru yola ulaşmış olanlar da bunlardır.” (Bakara, 2/157.) 
buyuruyor Rabbimiz. Kimler içindir bu lütuflar: Musibetlere sabredenler ve Allah”a ait olanlar için. Zira Rabbin lütuf ve ihsanlarının bir sınırı bir nihayeti yoktur. Hak”tan gele- ne rıza gösterenlere O, kendi yakınlığını lütfeyler. O”nun yakınlığını bulanlar O'nu aşkla severler. Bu öyle bir aşktır ki yanmaktan başka çaresi yoktur. Yaman Dede'den dinleyelim aşkla yanmayı: “Yanmaktır, efendim biricik çaresi aşkın./ Ağlatma da yak, hâl-i perişanıma bakma.” 


Yanmayı göze alanlar vuslata vasıl olurlar. Sidretü'l-Münteha'dan ilerisine Cebrail, yanarım diye geçemedi ama 


Pişmek, musibet ve sıkıntılara sabredip ibret ve hikmet nazarıyla bakabilmektir. 


O'ndan gelen her şeye razı olmaktır. O'ndan razı olmak O'nun yakınlığına ermektir. 
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Habibullah (s.a.s) geçebildi. 
Süleyman Çelebi şöyle dile getirir bu hakikati: “Çün ezelden bana aşk oldu delil / Yanar isem ben yanarım ey Halil!” Aşk ateşiyle yanmak demek küle değil güle dönmektir. Benliğe ait ne varsa yakmak ve benliğin esaretinden azat olup arınmaktır. 
O senden, sen ondan razı olarak Rabbine dönmektir. (Fecr, 89/28.) Ateş Hz. İbrahim'i nasıl yakmayıp gül bahçesine döndüyse Rabbin aşkıyla yananlar da halil olurlar, habib olurlar ve aşık olurlar... 


Dinle! Aşkın hudutsuz ummanına dalan Hz. Mevlâna Rabbine duyduğu aşkla yana yana terennüm etti Mesnevi'yi: “Aşk uğrunda pervane, ateşe atıldı. 
Alevler içinde kanat çırpıyor, yanıp yakılıyordu da hâl lisanıyla; “Sen de böyle ol!” diyordu.” Mevlâna'nın imtihanı aşkla idi. O yanmayı göze alarak aşk ummanında yandı, yandı ve Yüce Dost'a vasıl oldu. 


Dinle! Aşkı ve olmayı ondan dinle! 


“Mum, hem yanıyor hem de ağlıyordu. Kendini ateşe, istıraba vermişti. Fakat gözyaşlarını dökerken etrafa ışık saçıyordu. Bana da; 'Benim gibi ol! Sen de nefsinden sıyrılarak böyle yan, böyle eri!” demekte idi. Yine o mum, “Bu dünyada kazanç elde etmek, yararlanmak için; altınlar, gümüşler saçsan, bunlar sana ne fayda sağlar? Manevi kâr elde etmek istiyorsan, benim gibi Hak'ta yanmaya, aşkta erimeye bak" diyordu.” m 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er birimiz farklı mizaç ve yeteneklerle dünyaya geliriz. Doğuştan getirdiğimiz özelliklere (mizaç/huy), zamanla ebeveyn tutumları, fiziksel, çevresel ve psikolojik faktörler, alışkanlıklarımız (karakterimiz) dahil olur ve kişiliğimizi oluşturmaya başlarız. 
Kişiliğimizin duygusal ve biyolofik yönünü açıklayan “mizacımız” (huy), doğuştan sahip olduğumuz ve genlerle aktarılan, kendimize özgü heyecan hâllerimizdir. Sakin veya hareketli, neşeli ya da öfkeli bir tabiata sahip olmak mizacımızın psikolojik DNA'sını; cinsiyet, zekâ kapasitesi, algı öncelikleri ve fiziksel özellikler ise biyolojik kısmını oluşturur. Duygu, düşünce ve davranış farklılıklarımızın kaynağı da mizacımız ile alakalıdır. Halk arasında “Can çıkar, huy çıkmaz.” sözü, mizacın değişmezliğine vurgu yapıyor görünse de bu durum kontrol edilemez bir özellik değildir. Bir ırmağın yatağını değiştirmek çok zordur ama ona yeni kollar açarak istikamet vermek, debisini düşürmek biraz çaba gerektirse de mümkündür. 





KİŞİLİK Şö 
GELİŞİMİNDE 
AİLENİN ROLÜ: 


İNŞA MI 
EDİYORUZ, 
İMHA MI? 


Ayşe Nur ÖZKAN 
İstanbul Kadıköy Vaizi 








Karakterimiz, mizacımız gibi durağan değildir. Genetik olmadığı için gelişim evrelerimizde şekillenir ve son hâlini genellikle yetişkinlik döneminde alır. Kişiliğimizi bir ağaç metaforu üzerinden kavramaya çalışırsak, mizacımız “tohum”- dur. Karakter, ağacın gövdesi ve kalın dalları, kişilik ise tohumun cinsine göre meyve veren ağaçtır. Kişiliğimizin oluşup şekillenmesinde tohumun cinsi ve niteliği önemlidir. Elma çekirdeğinin erik vermesini beklemek, hem elmaya hem de eriğe haksızlıktır. Tohumun cinsini ve ihtiyacını bilmek, 





ağacın meyveye durmasını sağladığı gibi çocuklarımızın doğuştan getirdiği özellikleri fark edip doğru ebeveynlik tutumları ile sağlam bir karakter inşa etmesine rehberlik etmek ve kişilik yolculuğuna katkıda bulunmak da her anne ve babanın önemli bir görevidir. Gazali bu süreçte ebeveynlerin sorumluluğunu şu sözleri ile bize hatırlatır: “Çocuk, ana-babası elinde bir emanettir. Kalbi, kıymetli bir cevher gibi temizdir. Mum gibi her şekli alabilir. 
Bütün yazı ve şekillerden uzaktır. Temiz bir toprak gibi olup hangi tohum atılsa büyür. İyilik tohumu ekilirse din ve dünya saadetine kavuşur. Annesi, babası ve hocası sevabına ortak olur. Şayet fesat tohumu atılırsa helak olur; annesi, babası ve hocası günahına ortak olur.” 
(Gazali, Kimyayı Saadet, s. 316.) 


Potansiyel olarak getirdiğimiz kabiliyetlerin ilk ortaya konduğu ve şartlar oluştuğunda filizlenmeye başlayacağı sosyal ortam, genellikle bir aile yuvasıdır. Saatlerce sıkılmadan boya kalemleri ile oynayan, bir kağıt bulamadığında evin duvarlarına resimlerini çizen, önüne gelen her şeyi karalamak isteyen bir ressam adayı, koltukları atlama tahtası yapıp kapılara tırmanarak atletik yönlerini göstermeye çalışan geleceğin sporcusu, yeni bir oyuncağa sahip olur olmaz işletim sistemini çözmeye uğraşan mühendis adayları, bilinçli/bi- linçsiz ebeveynlerin elinde filizlenmeye başlayan tohumlardır adeta... Zamanla aile, eğitim, sosyal çevre, fiziki şartlar gibi 


pek çok faktörün devreye girmesi ile meyveye duran ya da çürüyüp yok olmaya mahküm olan tohumlar... 


“Küçükken öğrenim, taş üzerine yazı yazmak gibidir.” 


Kişiliğimizin o şekillenmesinde genetik ve biyolojik faktörler kadar etkili olan bir faktör de şüphesiz aile ortamıdır. Anne ve babanın kişilik özellikleri, psikolojik sağlığı ve özellikle çocuğu yetiştirirken sergiledikleri ebeveyn tutumları, sayılı reflekslerle dünyaya gelen ve hayatının en hızlı öğrenme sürecini altı yaşına kadar gerçekleştirecek olan bebeğin hayatında başat rol oynar. 


Bu dönemde şekillenen kişilik özellikleri, çocuğun okul ve okul sonrası yaşamında ne ölçüde başarılı olacağını, insanlarla ilişkilerinin nasıl gelişeceğini, nasıl bir yetişkinlik dönemi geçireceğini, hatta evliliğini, eş seçme kriterlerini, evliliğindeki davranış kalıplarının arka planını belirler. “Aile ortamı” âdeta kişiliğimizin mayalandığı yerdir. 
Doğduğu andan itibaren ilk çocukluk dönemine kadar, başkalarının yardım ve onayına muhtaç ikinci bir canlı yoktur çünkü. 
Bu muhtaçlığı, sadece bebeğin fiziksel bakımını karşılama şeklinde düşünüp bebeğin altını değiştirip karnını doyurmak ve uykusuna dikkat etmekle yerine getirdiğimizi zannetmek, bebeğe verilecek en büyük cezadır. 


İlk aktörler: Anneler... 


Bir doğan kuşu vardı. Kuş, yaşlı bir kadının bahçesine geldi. 
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Yaşlı kadın doğan kuşunun aç ve bakımsız olduğunu gördü ve acıyıp onu yanına aldı. Yaşlı kadın doğan kuşunun önüne bir hamur yemeği koydu. Et yiyerek beslenen doğan, önüne konulan hamur yemeğini yiyemedi. 
Yaşlı kadın; “Seni önceki sahibin bakımsız bırakmış, güzelim gagan uzamış, kıvrılmış, yemek yiyemez hâle gelmişsin.” diyerek kuşun gagasını tuttu ve kesti. Kuş çaresiz yaşlı kadının elinde çırpındı durdu. Yaşlı kadın elindeki kuşun çırpınması sırasında kuşun tüylerinin yıpranmış olduğunu gördü. “Vefasız sahibin senin tüylerini hiç düzeltmemiş.” diyerek kuşun kanatlarını tek bir hizaya gelecek şekilde kesti. Niyeti zavallı gördüğü kuşa yardım etmek olan yaşlı kadının gözleri bir an doğan kuşunun pençelerine takıldı. “Zavallı kuşum, senin tırnaklarını hiç mi kesen olmadı? 
Ne kadar uzamış böyle!” diyerek, doğan kuşunun avlanmaya yarayan pençelerini kalın bir makasla kopardı. 


Kuş kendisine merhamet eden, ama bir doğan kuşuna nasıl bakacağını bilmeyen yaşlı kadının elinde rezil oldu. Artık avına süratle götüren güçlü kanatları yolunmuş, et yemekte kullandığı sivri ve kesici gagası parçalanmış, avını yakalayıp göklere çıkardığı meşhur pençeleri kökünden kesilmiş olarak ortada kalakaldı. Cesur doğan kuş, merhametli ama bilgisiz bir yaşlı kadının elinde “korkak” bir kargaya dönüştü. 


Hz. Mevlana, Mesnevisinde anlatır bu hikayeyi. Cesur doğan kuşunun fitri özelliklerinin, 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iyi niyetli ama cahil bir insanın elinde nasıl yok edileceğini acı bir şekilde hissettirir bize. 


Doğar doğmaz annesinin kucağına teslim edilen bir bebek de tıpkı Mesnevi'de anlatılan bu hikâyede olduğu gibi kişiliğinin temel yapısının oluşacağı ilk yıllarını ebeveyninin ellerinde geçirir. 

Anne, (olağanüstü bir durum söz konusu değilse) bebek ile fiziksel ve psikolojik olarak yogun bir temas içinde olan kişidir. Anne ile bebek arasında kurulan bu ilişki, güven ve korunma duygusu sağlar. Eğer bu duygu aktarımı sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilirse, çocuk sadece annesine değil, herkese güven duyabileceğini hisseder ve annesi ile kurduğu güvenli bağlanma biçimi, gelecekteki tüm duygusal ilişkileri için model olur. Çocuğun ihtiyaçlarının zamanında karşılanmaması, annenin çocuk için ulaşılmaz olması ise bebeğin güvensiz, kaygılı bir bağlanma geliştirmesine sebep olur. 


Erken bebeklik döneminde annenin bebeğinin yanında olmamasının ortaya çıkardığı pek çok problem araştırmacılar tarafından da tespit edilmiştir. 
“Avrupa Kültüründe Kusursuz Dil Arayışı” kitabının girişinde Umberto Eco, Alman imparatoru II, Friedrich'in insanların doğuştan getirdiği dili merak ettiği için ilginç bir deneye giriştiğini anlatır. İtalyan gezgin ve düşünür S. Parma'nın günlüklerinde geçen deneyde, 50 
kadar bebeğe bakan sütanne ve dadılara, bebeklere sadece 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mamalarını verip bakımlarını yapmaları ve onlarla hiçbir şekilde konuşmamaları, göz temasında bulunmamaları emredilir. Deney sonucunda maalesef hiç kimse bu bebeklerin hangi dili konuşacağını öğrenemez. Konuşacak yaşa gelmeden bebeklerin tamamı ölür. 


“Emile” kitabının yazarı Jean Jacgues Rousseau “Hayatımdaki bütün hatalarım, anne terbiyesi ve şefkati görmeyişimden geldi.” derken belki de ilk iletişim ihtiyacımız olan ve ailede karşılanan sevgi ve onay 


Anne ile bebek arasında kurulan ilişki, güven ve korunma duygusu sağlar. Eğer bu duygu aktarımı sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilirse, çocuk sadece annesine değil, herkese güven duyabileceğini hisseder ve annesi ile kurduğu güvenli bağlanma biçimi, gelecekteki tüm duygusal ilişkileri için model olur. 





temelli güven duygusunun yokluğunu, bu cümlesiyle veciz bir şekilde anlatmak istemiştir. 


Ve babalar... 


Annenin hormonal ve fiziksel yapısı sebebi ile bebek ile ilişkisi organik ve zorunludur. Buna çocuğa verilen yoğun emek sonucu ortaya çıkan sevgi de eklenince anne-çocuk ilişkisi kendiliğinden, bir çabaya gerek kalmadan güçlü bir şekilde oluşur. Fakat baba ile çocuk arasında annede olduğu gibi zorunlu bağlar yoktur. Anne, babayı üçgene ne kadar dâhil ederse, özellikle kişiliğin karakter kısmını inşa etmede babanın rol model etkisini o kadar harekete geçirmiş olur. 


Maalesef, gerek ülkemizde, gerek yurt dışında “Anne-Baba Programlarının Etkisi” üzerine yapılan araştırmalar, ağırlıklı olarak “anne çocuk ilişkisi” üzerinden Oo değerlendirilmiş, babanın çocuk üzerindeki etkisi göz ardı edilmiştir. Bu durum babanın, çocuğun kişiliğindeki etkin rolünün ikinci plana atılmasına sebep olmuştur. Bu rolün pasifleştirilmesinde, psikolojik, sosyal ve ekonomik olmak üzere farklı sebepler zikredilse de Freud”un “psikoanalitik” kuramı ve Bowlby'in “bağlanma” kuramlarında, çocuğun gelişimindeki temel belirleyicinin “anne” figürü olarak gösterilmesi etkili olmuştur. 


1980”li yıllardan sonra ise anne, baba ve çocuk ilişkileri, ayrı ayrı incelenmiş, sadece anne üzerinden çocuk ve ergen gelişiminin yetersiz kaldığı, anne ve babanın farklı değer- 





Baba katılımı ve baba çocuk iletişiminin, çocuğun gelişimi ve kişiliğini oluşturmadaki etkileri üzerine yapılan araştırmalarda, bu 


ilişkinin, çocuğun psikolojik uyum, akademik başarı ve sağlıklı gelişimi üzerinde anlamlı ve önemli etkileri olduğu görülmüştür. 


lendirilmesi gerektiği, çünkü anne ve babanın ergenlerin yaşamlarında farklı rollere sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Özellikle baba katılımı ve baba çocuk iletişiminin, çocuğun gelişimi ve kişiliğini oluşturmadaki etkileri üzerine yapılan araştırmalarda, bu ilişkinin, çocuğun psikolojik uyum, akademik başarı ve sağlıklı gelişimi üzerinde anlamlı ve önemli etkileri olduğu görülmüştür. Babanın iletişiminin ve katılımının yüksek olduğu aile ortamlarında yetişen çocukların olumlu davranışlar gösterme ve kişilik geliştirme- de oldukça avantajlı olduğu, babanın olumlu tutumlarının, ergenlerin özgüven gelişimini desteklediği ortaya çıkmıştır. 


Huzurlu bir aile ortamında babanın varlığı, karakteristik özelliği bebeklikten ergenliğe, çocuğun yaşamında önemli sonuçlar doğururken, yokluğu ve yanlış tutumları ise ciddi sorunlara yol açabilmektedir. 
Meşhur erkek ateistler hakkında araştırma yapan Vitz, “Faith of the Fatherless: The Psychology of Atheism” eserinde, bazı meşhur ateistlerin biyografilerini araştırmış ve ateizmin en 





önemli sebeplerinden birinin “kusurlu baba” olduğunu iddia etmiştir. Nietzsche, Hume, Sartre, Camus, Schopenhauer gibi tanınmış düşünürlerin erken yaşta babadan yoksun kaldıklarını, T. Hobbes, Voltaire, Freud gibi şahsiyetlerin de “kötü ve zayıf baba modeli” ile büyüdüklerini fark etmiştir. 
Vitz”in sonuçlarını boşanmış ve baba yoksunluğu çeken aileler üzerinde yapılan çalışmalar da desteklemektedir. Özellikle erkek çocukların boşanmadan daha fazla etkilendikleri, bir baba modelinden yoksun kalan erkeklerin psikolojik ve sosyal uyum problemleri yaşadıkları araştırmalarda gözlenen hususlardır. 


Ebeveynleri suçlamak... Nereye kadar? 


Kişiliğimizin oluşmasında anne, baba, fiziksel özellikler, ebeveyn tutumları, okul çevre gibi pek çok faktörün önemli katkısı olduğu, bu kadar araştırmalar sonucu desteklendiğine göre acaba birey hazır bulduğu ve içinde yaşadığı olumlu ya da olumsuz yaşam standartları içinde oluşan kişiliğini yeniden inşa edebilir mi? 
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Çevre, eğitim ve mizacın çocukların ileriki yaşantılarında etkisinin araştırıldığı bir çalışmada, alkolik ailede olumsuz şartlar içerisinde yetişen iki erkek çocuğun yetişkinlik döneminde nasıl bir ebeveyn davranışı sergiledikleri gözlenmiş, kardeşlerden birinin aynı babası gibi alkolik bir hayatı seçtiği, diğer kardeşin ise alkolden uzak, düzenli bir yaşantısının olduğu görülmüştür. İlginç olan nokta kişiliğin artık oturduğu yetişkinlik dönemlerinde iki kardeşin durumlarını açıklamak için kullandıkları cümledir. Alkolik çocuk: “Öyle bir baba ile yaşadıktan sonra başka nasıl bir çocuk olabilirdim ki? Kötüyü gördüm ve doğal olarak onu seçtim.” 
derken, alkolden uzak bir hayatı tercih eden diğer kardeşin cevabı ise “Öyle bir babadan başka nasıl bir çocuk olabilirdim ki? Kötüyü gördüm ve nefret ettim.” şeklinde olmuştur. 


“Ebeveynlerinizi sizi yanlış yöne sevk ettikleri için suçlamanın da bir son kullanma tarihi vardır.” der, J.K. Rowling ve devam eder: “Dümene geçecek yaşta olduğun an sorumluluk sana aittir.” 


Allah Teâlâ, “Her insanın amelini boynuna yükledik. Kıyamet günü kendisine, açılmış olarak karşılaşacağı bir kitap çıkaracağız.” (İsra, 17/13.) ayeti ile sorumluluklarımızı hatırlatır bize, ahiret günü, sevdiklerimizden, anne ve babalarımızdan, eşimizden ve çocuklarımızdan kaçmamak için bu dünyada yerine getirmemiz gereken sorumluluklarımızı. 


Çok geç olmadan... m 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BAŞKANLIĞIN TAKVİM BASIMI 


Dr. Mehmet BULUT 
DİB Başkanlık Müşaviri 





3 mil- 


ünümüzde yondan fazla basılan Diyanet Takvimi, 


Başkanlığın önemli bir yıllık süreli yayınıdır. Namaz vakitleri ve dini gün ve geceleri göstermesi yanında, yapraklarında yer verilen ayet ve hadis mealleriyle, kısa ve öz yazılarla, köylere varıncaya kadar ülkemizin her yanında her kesimden insanımızın dini ve genel kültürüne katkı sağlamakta, bu yönüyle de önemli bir yaygın eğitim vasıtası olmaktadır. 
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Başkanlığın diğer hizmetleri ve yayın faaliyetleri gibi takvim basımının da kuşkusuz bir tarihi arka planı vardır. Hemen ifade edeyim ki bu hizmetlerin geçmişi, Reisliğin diğer hizmetlerine nazaran daha farklı bir durum arz etmektedir. Burada, bir makale çerçevesinde ve tespit edebildiğimiz kadarıyla Başkanlığın takvim basımı faaliyetlerini özetlemeye çalışacağız. 


Takvim meselesinde üç husus öne çıkmakta: Namaz vakitlerinin ve kameri ay başlarının 


tespiti, takvim yapraklarında yer verilen yazıların niteliği ve dünden bugüne takvim basımında kat edilen mesafe. İlk iki husus, gerektiğinde bazı arşiv belgelerine atıf dışında, bu yazının konusu haricinde kalacaktır. 


Namaz, oruç, zekât ve hac gibi ibadetlerin vakitle mukayyet olması, Müslümanları, bu tür dini vazifeleri hataya düşmeden ifa edebilmek için hassasiyet göstermeye sevk etmiş, dolayısıyla İslam tarihinde vakitlerin tespitine yönelik 


“ilm-i mikat” çok gelişmiştir. Tarihte namaz vakitlerinin tespitinde kullanılan saat ve diğer aletleri düzenleyen, bunların ayarları ve tamirleriyle ilgilenen kimselere “muvakkit”, muvakkitlerin faaliyet gösterdikleri yerlere de “muvakkithane” denilmiştir. Muvakkithaneler genellikle cami müştemilatı içinde bir-iki oda halinde inşa edilmiştir. Tarihi camilerin birçoğunda bu mekânlara rastlanmaktadır. 
1939 yılına kadar Vakıflar İdaresine bağlı kalmış olan muvakkitlik, imamet ve hitabet gibi ifası ilme dayanan görevlerden sayılmıştır. 1924 yılında Müneccimbaşılığın lağvıyla Başmuvakkitlik adıyla yeni bir müessese kurulmuş, bu müessese de 20 Eylül 1952”de kapatılmıştır. 


Günümüzde, bir yılın aylarını, günlerini, güneşin doğuş ve batışını, namaz vakitlerini, belirli gün ve geceleri gösteren kitapçıklar olarak tanımlayabileceğimiz O takvim, kavram olarak tarihte farklı anlamlarda kullanılmış ve bu adla farklı içerikte mevkuteler yayınlanmıştır. 


Bugün bilinen şekliyle, 365 
yapraklık namaz vakitleri takvim basımı, çok yenidir. Ancak kameri ay ve günleri, namaz vakitlerini çizelge hâlinde gösteren mevkutelerin basımı eskiye dayanmaktadır. Osmanlı döneminde sivil inisiyatifler ve resmi makamlar tarafından almanakyyıllık formatında ve “takvim” adıyla basılmış bir hayli yayın bulunmaktadır. Bu mevkutelerin bir kısmında sadece Rumi ve hicri ay ve günlere, dini gün ve gecelere yer verilmiş ancak namaz vakitleri yer almamıştır. Mesela, Osmanlı Hilöl-i Ahmer Cemiyeti Hanımlar Heyetince hazırlanıp 
1915 yılından itibaren periyodik olarak yayınlanan takvimler bu özelliktedir. Baş tarafında “eyyam-ı mübareke-i İslâmiy- ye” başlığı altında dini gün ve gecelerle Rumi takvim esas alınarak buna tekabül eden kameri ay ve günler tablo/çizel- geler hâlinde verilmiş, namaz vakitleri ise yer almamıştır. 
Beşinci olan 1919 tarihli takvim, 216 sayfadır. 1334/1918 yılı örneğinde olduğu gibi Şeyhülislamlığın yayın organı İlmiyye Salnamesi'nin baş tarafında ise “Takvim-i Evkat ve Şühur” gibi başlıklar altında namaz vakitleri çizelgeleri yer almıştır. 


Esas konumuza gelirsek, kuruluş yıllarında Reisliğin takvim basımından söz eden kayıtlara rastlamıyoruz. Bu yıllarda namaz vakitleri cetvellerinin, yukarıda sözü edilen muvakkithanelerce hazırlanıp bir şekilde uygulandığı kuşkusuzdur. 
Tespit edebildiğimiz kadarıyla, takvim basımına ilişkin ilk kayıt, 1933 tarihini taşımaktadır. 
Şöyle ki, Muğla Başmuvakkidi Ziya Bey, bir “Asri Takvim” basımı talebiyle Reisliğe başvurmuş, Reislik, bu konuda Rasathane Müdürlüğünün görüşünün de alınmasının uygun olacağı mütalaasında bulunmuş ancak yapılan yazışmalardan bir sonuç alınmamıştır. 


Muvakkitlik ve takvim basımı konusu, 1937 yılından itibaren Reislik gündeminde sıkça yer alacaktır. Mesela, İstanbul 


Rasathane Müdürlüğünden Diyanet İşleri Reisliğine gönderilen 7 Nisan 1937 tarihli yazıda, Reisliğin bir namaz vakitleri takvimi yayınlaması talep edilmiştir. Müşavere Heyeti bu önerinin önemli olduğu ve bütçeye bu yönde bir teklif yapılmasının yerinde olacağı mütalaasında bulunmuştur. 


Diyanet İşleri Reisliği Teşkilât ve Vazifeleri Hakkındaki Kanunda 5 Temmuz 1939 tarihinde yapılan değişiklikte, Mushaflar ve Dini Eserler Tetkik Heyeti için bir muvakkit kadrosu ihdas edilmiş, açılan kadroya, daha önce İstanbul'da değişik okullarda matematik öğretmenliği yapmış olan Yusuf Ziya Gökçe tayin edilmiştir. Bu tayinde adı geçenin öğretmenlik yanında vakit hesaplama işiyle de meşgul olmasının etkili olduğu anlaşılmaktadır. Müşavere Heyeti İstanbul'da faaliyet gösterdiginden, adı geçen muvakkit de İstanbul'da görev yapmıştır. Nitekim 1939'da takvimle ilgili bir soruyu cevaplarken Müşavere Heyeti, Reisliğin bir Muvakkitlik ihdas ettiğini, bu memuriyetin ihtiyaca göre takvim hazırlayacağını, yapılacak çalışmanın neticesinin beklenmesi gerektiğini belirtmişti. 


Müşavere Heyeti mütalaalarından öğrendiğimize göre Yusuf Ziya Gökçe, göreve başlamasını müteakip, Reislik adına 
1940 yılı için İstanbul arzına 
göre namaz vakitleri çizelgeleri hazırlamış ve bunlar takvim olarak yayınlanmıştır. Bu takvim hakkında Gökçe”nin hazırladığı bir rapor İstanbul Müftülüğü aracılığıyla Reisliğe 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gönderilmiştir. Müşavere Heyetinin rapora ilişkin değerlendirmesinde, hazırlanan takvimin o yıl itibarıyla bin nüsha basılıp ücretsiz dağıtılması- nın, 1941 yılından itibaren özel yayınevlerince basılacak takvimlerin basımından önce “tevkiat-ı diniye” kısmının Muvakkitliğe tasdik ettirilmesinin temini için Başvekâlete, Yeni Cami Muvakkithanesinin Muvakkitliğe teslimi için de Vakıflar Umum Müdürlüğüne yazı yazılmasının uygun olacağı ifade edilmiştir. 


Hemen belirtelim ki 1940'tan itibaren “Takvim” adıyla basılan mevkuteler bildiğimiz duvar takvimi değildir; aşağı yukarı 15x11 cm. ebadında, cepte taşınmaya müsait kitapçıklardır. 


Başkanlık Kütüphanesi ve Milli Kütüphanede yaptığımız taramalarda, Gökçe Takvimlerinin 1951 yılına kadar basılmış nüshalarının büyük bir kısmını görme imkânımız oldu. 
Kapak hariç diğer kısmı Diyanet namına basılanlarla aynı olduğuna göre Gökçe Takvimleri için vereceğimiz kısa bilgi Diyanet Takvimi için de geçerli olacaktır. 


Gökçe'nin Diyanet'te memur 
olmadan önce hazırladığı 1939 
yılı takviminin iç kapağında, “Bu takvimin doğruluğu, Rasathanenin tedkik ve işarına atfen Diyanet İşleri Riyasetinin 20.10.1938 tarih ve 1823 numaralı tahriratiyle tebliğ edilmiştir.” notuna yer verilmişti. 
Bu baskıda namaz vakitleri çizelgelerinden önce bazı pratik bilgiler de yer alıyordu. Ayrıca İstanbul dışındaki il ve ilçeler 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için fark cetvelleri konulmuştu. Aynı durum 1948 ve 1950 
baskıları için de geçerlidir. Basılan bu takvimlerin özellikle ilk yıllarına ait olanların tamamında yılın bütün ayları için değil, mesela sadece üç ayı için namaz vakitleri çizelgesi hazırlanmış, diğer ayların namaz vakitlerinin buna kıyasla bulunması istenmişti. Ancak mesela, 1951 yılı takvimin- de bütün aylar için çizelgeler hazırlanmış ve çizelgeler dışında herhangi bir bilgiye yer verilmemiştir. 





Başkanlığın takvim basımında en önemli gelişmelerinden biri 1967 yılında gerçekleşti. 
Ankara ve İstanbul arzlarına göre 
“Namaz Vakitleri 
Takvimi” adıyla ve 
10 bin adet olarak 
duvar takvimi basıldı. 





Sözü edilen muvakkit tarafından hazırlanan takvimlerin hangi yıla kadar basıldığını tespit edemedik. 1945 yılında Müşavere Heyeti, namaz vakitlerinin sıhhatle tespit edil- 


mesinin her Müslümanı. ilgilendiren bir keyfiyet olduğuna dikkat çekerek, ülkemizin her bölgesine ait bütün şeri vakitleri gösterir bir takvimin yapılması için ya sürekli bir muvakkidin çalıştırılması yahut da bir defaya mahsus olmak üzere ve ücret karşılığında uzmanlar arasında müsabaka tertip edilmesinin uygun olacağı mütalaasında bulunmuştu. Yine 
1945 yılına ait bir Müşavere 
Heyeti kararında, Ankara arzına göre 1946 yılı için bir takvim basımından, bu çerçevede Rasathanece hazırlanan çizelgelerin kabul edildiğinden söz edilmişse de 1967 yılına kadar bunun gerçekleşmediği anlaşılmaktadır. 


Başkanlığın takvim basımında en önemli gelişmelerinden biri 
1967 yılında gerçekleşti. Bu yıl 
itibarıyla Ankara ve İstanbul arzlarına göre “Namaz Vakitleri Takvimi” adıyla ve 10 bin adet olarak duvar takvimi basıldı. Bu takvim, arka bloklu ve 24x11.5 cm. ebadında tasarlanmıştı. Takvim yapraklarının arka yüzlerinde yazı bulunmamaktaydı. Enine dikdörtgen şeklindeki sayfanın sol tarafında yazılar, sağ tarafında ise haftalık namaz çizelgesi vardır. 
Her yaprak, birer haftalık namaz vakitlerini içermekteydi; buna göre 52 yapraklı bir takvim söz konusuydu. Bu şablonla 1967'den 1971 yılına kadar Ankara için hazırlanmış takvimleri Milli Kütüphanede görme imkanı bulduk. Ad olarak mesela “Diyanet İşleri Başkanlığı 1968 Ankara Namaz Vakitleri Takvimi” logosu kullanılmıştı. 


Takvim Oo basımında ikinci önemli gelişme 1972 yılında gerçekleşti. 1972 yılına geldigimizde, bu defa 365 yapraklı duvar takvimi basılacaktır. 
Daha önce basılan 52 yapraklı takvimden farklılığını ifade etmek üzere başlangıçta bu takvimlerde Diyanet Takvimi logosunun altına “Günlük Namaz Vakitleri Takvimi/Bütün Türkiye İçin” gibi ibareler eklenmişti. 1973 yılına ait takvim, örneğine daha önce ve sonra rastlanmayan bir büyük ebatta (27x10 cm.) kâğıtlara basılmıştır. Ön yüzde namaz vakitlerini gösteren çizelgelerin altına özlü sözler konulmuş; arka yüzleri, 52 haftalik takvimlerde olduğu gibi boş bırakılmıştır. Kanaatimce Başkanlık en kaliteli takvim baskısını 1974 yılında gerçekleştirdi. 16x10 cm. ebadında kâğıtlara basılan bu takvimde her ay için ayrı renkte kâğıtlar kullanılmıştı. Bu yıldan itibaren takvimin arka yüzleri çeşitli yazılarla değerlendirilmiştir. 


Zamanla farklı bölgeler için ayrı takvimler basılmış, günümüze doğru geldikçe yurt içi ve yurt dışı bölge sayıları artırılmıştır. Mesela 1990 yılında yurt içi için 6, yurt dışı için 2 bölge takvimi basılmışken, 2019 yılına gelindiğinde yurt içi için 39, yurt dışı için de 21 bölge takvimi basılmıştır. Gelişmelere paralel olarak takvim yapraklarının ön yüzlerinde ilçelerin namaz vakitleri de verilmiştir. 1980'den itibaren basılan takvimlerin şablon ve içeriği nispeten birbirine benzemektedir. 
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Takvim yapraklarının arka yüzlerinde yer verilen yazılara gelince, bunlar bazı yıllar, başta Başkanlık yayınları olmak üzere çeşitli eserlerden derleme yoluyla hazırlanmış bazı yıllarda ise sipariş yoluyla yazdırılmıştır. 


Özetle belirtmek gerekirse; Reislik 1940'lı yılların başından itibaren takvim basımı teşebbüsünde bulunmuş, ancak 1967 yılına kadar bu alanda ciddi bir gelişme ortaya koyamamıştır. Nispeten bugünkü anlamda bir duvar takvimini 1967 yılında yayınlayabilmiştir. Bütün Türkiye'yi kapsayacak şekilde takvim basımını ise 1972 yılında gerçekleştirmiştir. Bu tarihten itibaren her yıl biraz daha gelişip mesafe kat ederek günümüze gelmiştir. Uzunca bir süre takvimlerimize “Namaz Vakitleri Takvimi” adı verildiğinden hareketle, Başkanlığın takvim basmakla asıl amacının insa- 





nımıza namaz vakitlerini ve diğer dini gün ve gecelere ait bilgileri doğru olarak bildirmek olduğu sonucuna varırız. 
Nitekim 1947 tarihli bir Müşavere Heyeti kararında, Diyanet İşleri Başkanlığının takvim meselesindeki asıl görevinin, “ibadetlerin zamanlarında yapılmasını temin etmek” olduğu ifade edilmiştir. Zamanla takvim yapraklarında yer verilen kısa yazılar da önem kazanmış, hatta “takvim” derken daha çok bu yazılar akla gelir olmuştur. 


Teknolojinin ilerlemesiyle bilhassa namaz vakitlerini öğrenme açısından kâğıda basılı takvimin önemini yitirdiği söylenebilir; ancak Başkanlık Diyanet Takviminin hâlâ ilgi odağı olduğu da bir gerçektir. 


Bütün bu süreçte, hatta Başkanlığın henüz takvim basa- 


tarafından da takvim basıldığını hatırlatmamız gerekir. m 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“Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve herkes, yarın için önceden ne göndermiş 


olduğuna baksın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.” (Haşr, 59/18.) 


Kur'an'da inkârcılar ve münafıklar çeşit- ten, gazabına uğramaktan, şüphelere, şeyli özellikleri ile tasvir edilmektedir. Hicretin tanın tasallutuna, nifak ehlinin fitnelerine dördüncü yılında vuku bulan Nadiroğulları boyun eğmekten, yarın için hazırlık yapmayı olayı münasebetiyle, onların inkâr, birbirle- terk etmekten sakınmaları talep edilmekterini kışkırtma, olduklarından farklı görünme, dir. Bu çağrıya uyan mümin, dikenli bir yolda korkaklık, gerçek anlamda birlik ve bera- yürüyen kişinin hassasiyeti ile hayat yolları- 


berlik duygusundan yoksun olma, ortak bir nı adımlamakta, her hâl ve şart altında Algaye uğruna mücadele edebilecek iman ve lah”tan korkacak bir sorumluluk bilinciyle ruhtan mahrumiyet gibi özellikleri zikredil- hareket etmektedir. 

mekte; böylece müminlerden ibret almaları ve bu kötü özelliklerden sakınmaları istenmektedir. Bu türden olumsuz özelliklerden sakınabilmek, Allah ile insan arasındaki, yüzeysel değil sahici ve derinden bir bağla mümkündür. Bu yüzden sonrasında, müminlerin Allah ile olan bağlarını pekiştirecek, İslam'ın amaçladığı insan modelinin temel esaslarını içeren şu ayet gelmektedir: “Ey 


o 

e, 

“vö 
... 


Söz konusu sorumluluk bilinci, hayırlı ameller işlemek için harekete geçirecek bir bilinçtir. “Herkes, yarın için önceden ne göndermiş olduğuna baksınl” cümlesinden de bu anlaşılmaktadır. Buna karşın insan bir türlü kendisine yakıştıramadığı ölümü unutmak istemekte, bir tür ebediyet vehmi ile evə yaşamaktadır. Dünyaya, dünya nimetlerine iman edenlerl Allah”a karşı gelmekten sa- ex ya büyük bir muhabbetle bağlanıp günün tadıkının ve herkes, yarın için önceden ne gön- “3 > nı çıkarmaya çalışırken diğer taraftan olandermiş olduğuna baksın. Allah'a karşı ca gücüyle yarınını garanti altına almaya gelmekten sakının. Şüphesiz Allah, , 0000000002, çalışmaktadır. Yarın kelimesi onun yaptıklarınızdan hakkıyla haber- *e, zihninde daha çok dünyadaki ge- 


dardır.” (Haşr, 59/18.) mə, leceğini ifade etmektedir. Oysa 





o ; ” “o Kur'an başka bir “yarın”dan yallı qalon s ə söz etmektedir, kıyamettenl ma konusunda müminlere $ Kıyamet bugünün genel bir çağrı ile başla- $ yarına yakınlığı gibi , Kıyamet günü için “yarın” maktadır. Bu, O'nun (c.c.) : yakındır. Çünkü yarın kelimesinin kullanılmış olfarzlarını eda etmeme, ha- - kişinin içinde bulunduğu : ması, kıyametin mahiyetine ramlarından kaçınmama, “ güne en yakın gündür. 5 dair bazı mesajlar içermekkoyduğu sınırları aşma, hatta D “s tedir: Birincisi, kıyamet buonları ihlal etme durumundan Ea .. günün yarına yakınlığı gibi yakorkma çağrısıdır. Müminlerden, 7 s” kındır. Çünkü yarın kişinin içinde Allah'ın muhabbetini kaybetmek- **000400099* bulunduğu güne en yakın gündür. 
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O kadar ki bugün dünya, yarın ahiret! (Kamer, bulunduğu nimetlerden dolayı da şükre- 
54/1) İkincisi, kıyamet kesin olarak gerçek- der. Boşu boşuna ve amaçsız değil, büyük leşecektir. (Nahl, 16/1) Üçüncüsü, kıyamet bir gaye için yaratıldığını düşünür. Nitekim süratli bir şekilde gelecektir. (Nahl, 16/77.) peygamberler, salih amelleri işlemeye bü-Ayrıca kıyametin çok büyük, mahiyeti idrak yük arzu duyan, gayret ve ciddiyetle bu tür edilemeyecek, künhüne vakıf olunamayacak ameller işlemeye koşan, bu çaba ve gayreti korkunç bir hadise olduğu da “yarın” keli- süreklilik arz eden insanlar olarak tasvir edilmesinin belirsiz (nekre) gelmesinden anla- mektedir. (Enbiya, 21/90.) 


ılmaktadır. (Alusi, Ruhu'l-Meani, XIV, 253. 
s x... i Ayette, “Allah'a karşı gelmekten sakının.” 


Cenab-ı Hak, istisnasız herkesi yarın için cümlesinin iki defa zikredilmesiyle takva kohazırlık yapmaya davet etmektedir. “Her- nusuna verilen önem vurgulanmıştır. Çünkü kes” diye çevrilen “nefis” kelimesinin belir- sakındırma söz konusu olduğu durumlarda siz (nekre) gelmesi bunu ifade etmektedir. tekrar, bilinen bir üslup özelliğidir. (Müminun, Bu kullanımdan anlaşılan diğer bir mana 23/36; Kıyamet, 75/34-35.) Kurtuluşun yolu da (taklil) vardır ki o da şudur: İnsanlardan takvadan geçmektedir; şeytanın tuzakları 


çok azı ahirete hazırlık yapmaktadır. (Zühayli, et-Tefsiru'l-Münir, XXVIII, 101.) Onlar genel olarak ahirete hazırlık yapma bilincinden uzak bir hayat sürmektedirler. (Rum, 30/7- 8.) Bu yüzden ayet-i kerime çok önemli bir konuya insanın dikkatini çekmektedir. Hatta İmam Maturidi ayetin, dört adet şiddetli uyarı (vaid) içerdiğini ifade etmiştir: “Allah'a karşı gelmekten sakının.” , “Herkes, yarın için önceden ne göndermiş olduğuna baksın.”, “Allah'a karşı gelmekten sakının.”, “Şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.” cümlelerinin her biri şid- 


ise son derece sinsidir. Şeytanın tuzakların- dan korunma hassasiyetinde olmayan kişi, her an onun tuzağına düşebilir. Bu yüzden “Allah'a karşı gelmekten sakının.” cümlesi tekrar edilmiştir. Kula yakışan, her işin başında ve sonunda takvayı esas almaktır. 
Bununla birlikte “Allah'a karşı gelmekten sakının.” cümlesinin tekrarı, cümlenin her birine farklı anlamlar vererek de açıklanmıştır. 
Buna göre birinci cümle farzları işleme, ikinci cümle ise haramları terk etme konusunda Allah'tan korkmaya dairdir. 





© 
<3» 
e. O 
... 


detli birer uyarıdır. Üstelik ayetin “Ey iman Sonuç olarak, ömür sermayesi günbegün edenlerl” diye doğrudan müminlere hitap tükenir, kaçınılmaz sona adım adım yürüretmesi, uyarının şiddetini artırmaktadır. ken, insan, mevhum bir dünya istikbali koş- 


(Alusi, Ruhu”l1-Meani, IX, 599.) oy *> turmacasına kendisini kaptırıp gerçek istik-A ÖN balini düşünmeden ömrünü tüketmektedir. 
070 


Kur'an-ı Kerim ise ısrarla ahireti hatırlat- 





Ahiret hayatına hazırlık yapmasının gerekliliğine inanan kişi, bugününü iyi değerlendire- 7 : bilir. Hesaba çekilmeden önce kendisi- makta, sarsıcı bir üslupla nefis muhani hesaba çeker. Hasenatı artırmak, —-——. sebesine davet etmektedir. Mümin seyyiattan kurtulmak için müca- əs ə bu anlamda bir nefis muhasebedele eder. Yapacağı davranışın o Ahiret hayatına *, Sİ sayesinde, gerçekten kalbe akıbeti helak ise ondan uzak $ hazırlık alınıp kıymet verilmeye de- i i > on ğ lerin farkına varabilir durur, 77: Rabbine dz gerekliliğine inanan 5er şey . : edileceği gün için salih amel- $ kişi, bugününü iyi Müslüman şahsiyet ancak ler biriktirip biriktirmediğine, “ 255 Allah'a ve ahirete imanı işlediği amellerin kendisini >  değerlendirebilir. Hesaba özümsemekle, bugünün bir 


kurtaracak salih ameller mi `, çekilmeden önce © yarını olacağını beyan eden yoksa helaka sürükleyecek `- kendisini hesaba ka ilahi kelamı canıgönülden kötü ameller mi olduğuna ba- E çeker. e tasdikle inşa edilebilir. Öyle kar. Geçmişte işlediği kötülük- 27 s” ya, “...Kimdir sözü Allah”ınkinlerden dolayı tövbe ederken içinde ""o06606669? den daha doğru olan?” (Nisa, 4/87.) m 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MÜMİNİN GÖNÜL KIVAMI: KUŞ KALBİ 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“Cennete girecek olan topluluklardan öyleleri vardır ki kalpleri kuş kalbi gibidir.” 
(Müslim, Cennet, 27; Ahmed b. Hanbel, II, 331.) 


(s.a.s.) bu insanları, kalpleri her şeyden ürperen ve korkan kuşlara benzetmiştir. (ibnu'l-Cevzî, Keşfu"l-Muşkil, III, 550.) 


Hz. Peygamber (s.a.s.) İslam tebliğini insanlara ulaştırırken birçok anlatım yöntemini kullanmaktadır. Bunlardan biri de temsillerdir. Emsalu”l-hadis şeklinde hadis ilmin- de alt bir başlık olarak da ele alınan ve müstakil kitaplar yazılan bu üslubun, yazımızın konusunu teşkil eden hadiste de yer aldığı söylenebilir. 


Endülüslü büyük alim Kurtubi, bu rivayeti kaydettikten sonra kendinden önceki âlimlerin hadise dair iki farklı yorumuna işaret etmektedir. Bazı âlimlere göre kalpleri kuşların kalbi gibi olanlar, korku ve ürkeklik hususunda kuşlara benzemektedir. Kuşlar hayvanların en ürkekleridir. İlk dönemin seçkin âlimlerinin çoğunun hâl ve tavırlarında, Allah'a ve ahirete yönelik bir havf/çe- kinme, korku hâli hâkimdir. Cennete girecek olan bu kişilerin kalpleri, her türlü günahtan uzak olma, ayıplardan salim/selim olma ve dünya ile ilgili konulara kendilerini kaptır- 


Hz. Peygamber (s.a.s.) cennete gidecek birtakım kişilerin özelliklerinden bahsederken, onların kalplerinin kuşların kalpleri gibi olduğunu ifade etmektedir. Bu ifadenin muhatapları olan sahabe nesli için kullanılan temsilin, herhangi bir kapalılığı bulunmuyor olsa da bizler için, özellikle de tabiattan uzak, beton yığınlar arasında yaşayan, her seyi makineler üzerinden planlayan MOs madıkları için kuşlar gibidirler. Enes b. Mâdern dönem insanı için oldukça kapalı bir lik (r.a.) benzer manada bir hadisi Hz. 


anlatı olduğunu söyleyebiliriz. parT, Peygamber’den (s.a.s.) farklı la-Hadis şerhlerine baktığımızda d o, fızlarla da aktarmaktadır. Buna 


kalpleri kuşların kalplerine ” göre cennetliklerin çoğu saf benzeyen kişiler hakkında, : kişilerden oluşmaktadır. Bu farklı açılardan değerlendir- e kişilerin saflıkları, günahlar- 





Bazı âlimlere “ 
göre kalpleri kuşların kalbi gibi olanlar, korku ve ürkeklik hususunda kuşlara benzemektedir. 


melerde bulunulduğu görül- dan uzak olmalarından ileri mektedir. Yapılan yorumlar- gelmektedir. Ezheri burada çoğunlukla bu kişilerin daki saflığı hayırlı bir fıtrat 


kalpleri incelmiş ve ahirete - Kuşlar hayvanların en © BiR yaratılan, kötülükten 

dair korkuları artmış olan — ürkekleridir. 5 © uzak ve onu tanımayan kişi 

75: 7 5 ə. P şeklinde tarif etmiştir. (el-Kururulmaktadır. Hz. Peygamber ... əə” tubi, et-Tezkire, s. 815.) 
2000000009? 
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Bu kişilerin gönülleri selim ve insanlara karşı hüsnüzan ile doludur. Selim ve temiz bir kalp dışında hiçbir şeyin fayda vermeyeceği ahiret hayatından bahseden ayetlerde de (Şuara, 26/88-89.) hadiste anlatılan hususa işaret edilmektedir. Yine Hz. Peygamber (s.a.s.) bir hadislerinde, insanların en faziletlileri arasında kalbinde bir kötülük ve haset bulunmayan muttaki kişilerden bahsederken de aynı hususa dikkat çekmiştir. 
(el-Kurtubi, et-Tezkire, s. 816.) 


Cennete girecek olanların kalplerinin, kuşların kalplerindeki korkuya sahip olduğu şeklindeki yorumu Allah'tan tam manası ile korkanların âlimler olduğunu ifade eden Kur'an ayetiyle (Fatır, 35/28.) de desteklenmektedir. 


Cennetliklerin kalplerinin kuşların kalbine benzetilmesinin gerekçesinin kuşlardaki tevekkül olduğu da söylenmiştir. 
(en-Nevevi, Şerhu"n-Nevevi 'alâ Muslim, XVII, 177.) Hz. Peygamber'in (s.a.s.) İbn Mâce”de yer alan bir hadiste kuşların tam bir tevekkül ehli olduklarına dair net ifadeler, bu yorumu destekler mahiyettedir. Ömer b. Hattab”dan rivayet edildiğine göre Hz. 
Peygamber şöyle buyurmuştur: “Eğer siz gerçek manada Allah"a tevekkül etseydiniz sabahleyin aç gidip akşamleyin tok olarak (yuvalarına) dönen kuşları rızıklandırdığı gibi sizi (de) muhakkak rızıklandırırdı.” 
(İbn Mâce, Zühd, 14.) 


Kainata tefekkür nazarıyla bakan her insan, kendini Rabbine yaklaştıran türlü türlü ibretlere şahit olacaktır. Hz. Peygamber”in (s.a.s.) bu benzetmesi 

üzerine kuşların hal ve tavırları 


incelendiğinde, onların as- ” lında sadece ürkeklik değil, : aynı zamanda bir ümit içeri- H sinde davrandıkları da mü- £ 


şahede edilecektir. Modern hayatın bir girdap gibi bizleri içine alıp yok eden koşuşturmasından kenara çekilerek tabiata açılan insan, tefekkür nazarı ile kuşları gözlemlediğin- 


Ahiret öncelikli bir hayat süren mümin elbette ebediyet yurdunun mesut 
“ ve bahtiyar kulları arasında : 


e. es 
"S60666669 


de, onların bir ekmek kırıntısını alabilmek için bile tehlikelere karşı sürekli tetikte ve uyanık olma halinin, bizlere ürkeklik olarak yansıdığını gözlemleyecektir. Çünkü en küçük bir gaflet, bir tutam menfaat uğruna helak olmasına sebep olacaktır. Ya bir yırtıcı hayvan veya fıtratından uzaklaşınca vahşi bir insanın pençesine düşebilecektir. İşte mümin de Allah katında bir tutam yiyecekten daha değersiz olan bu dünya hayatında gaflet gösterir ve tamah ile hareket ederse helak olacaktır. Ahiret öncelikli bir hayat süren, bu dünyadan nasibini de kuşların uyanıklığı ve ürkekliği ile talep eden bir mümin elbette ebediyet yurdunun mesut ve bahtiyar kulları arasında olacaktır. 
Dünya ile alakalı hususlarda helal ile haram arasındaki sınırların çok inceldiği bu zamanda, haram hassasiyeti kuşların ürkekliği gibi olan müminlerin kalplerinin, kuşların kalbi gibi olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. 





ə, 
8X Hz. Peygamber (s.a.s.) insan vücudunda var olan bu et parçasının yani kaldin, salih olmasının mümini salih bir kul hâline getireceğini sürekli vurgulamaktadır. O hâlde hayatımızın gaflet ile boyanmasına sebep olan bu çağda, bizleri duyarsızlaştıran, kendimiz dışında hiçbir varlığı umursamaz hâle getiren, elde ettiğimiz kazanımlarımızın helal mi haram mı olduğuna aldırmayacak bir nobranlığa sevk eden ve nihayetinde kalplerimizi kaskatı kesen zincirlerimizden kurtulmaya çalışmalıyız. Bunun ilk aşaması ise mevcut durumumuzun farkında 

əə olup bedeni bir hastalığımıza °, çare aradığımız gibi selim bir 

K kalbe sahip olmanın da yol- 

: larını aramaktır. 


<> 
.. 
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Hadisten Öğrendiklerimiz 


Ebedi saadet yurduna ulaşmanın yollarından biri, kal- 

, bimizin tıpkı kuşların kalbi 

Ka gibi saf, temiz ve hayatın maəə” nevi tehlikelerine karşı sürekli tetikte olmasıdır. m 


olacaktır. 
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MAZLUMLARIN İNTİKAMINI ALAN MUNTAKIM 


Sözlükte “şiddetle ayıplamak, suçluyu cezalandırmak” anlamındaki “n-k-m” kökünden türemiştir. Bu kök birinin yaptıklarının sonucu olarak başına gelen kötü neticeleri ifade eder. İntikam nimetin ve affın zıddıdır. 
Bu kökten türemiş bir sıfat olarak Müntakim “suçluyu yakalayıp mağlup eden, cezasını vererek yaptıklarının acısını tattıran” anla- 


mına gelir. (Araf, 7/136.) 


Yüce Allah kuşkusuz acıyan, hilmle muamele eden, esirgeyen ve bağışlayandır. O”nun bu sıfatlarını belirten yüzlerce ayet ve hadis bulunmakta, küfür dahil en ağır günahları işledikten sonra bile halisane yapılan tövbeleri kabul edip affetmektedir. Fakat af, kötülükle iyiliği bir görmek, haksızlıkları özendirmek şeklinde uygulanırsa, toplumda iyilikle kötülük arasındaki fark ayırt edilmez hale gelir. Yüce Rabbimizin “Afuvv, Gafur, Halim, Raüf, Rahim” gibi isimlerinin kemali, haklı ve haksızı aynı tutmak, iyilik ve kötülüğü eşit saymak gibi külli bir şerre yol açmaz. Zira affın anlamlı olması ancak cezaya muktedir olunması durumunda mümkündür. Cezalandırmak imkanından yoksun olanlar için af bir 


erdem değildir. 


İnsanlarda olanın aksine, Al- 


kavramında psikolojik tatmin unsuru bulunmaz. Çünkü O'nun cezalandırmasının amacı, kişiyi ıslah etmek, toplumun düzenini sağlamak ve adaleti tesis etmektir. Bu açıdan Müntakim isminin esma-ı hüsna hadisi içinde Tevvab ile Afuw isimleri arasında yer alışı dikkat çekicidir. 
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s lah'a nispet edilen intikam ” 





Fatma BAYRAM 
İstanbul Üsküdar Başvaizi 





İntikam kavramı Allah'a nispet edildiğinde, iki hususa dikkat edilmesi gerekir. Öncelikle Gazali'nin belirttiği üzere Yüce Allah, suçluları cezalandırmadan önce çeşit çeşit yollarla onları uyararak kendilerini düzeltme şansı verir ve onlara zaman tanır. Çok kereler mazeretlerini kabul eder, peygamberler göndererek azap ile korkutur ve tövbe etmelerine firsat verir. İkinci önemli noktayı da Kuşeyri vurgulamıştır. Buna göre Cenab-ı Hak intikam alırken de bunu kendisi için değil zulme uğrayan “dostları” için yapar. Hz. Peygamber'in de kendi şahsına yönelik kötü davranışlardan ötürü kimseyi cezalandırmadığı, ancak Allah'ın açıkça yasakladığı şeylerin aleni ve kesin şekilde çiğnenmesi durumunda cezalandırma cihetine gittiği bildirilmiştir. 
(Buhari, Menâkıb, 23; Müslim, Fezâil, 77-79.) 


Kur'an'da Müntakim 


“Nakm” kavramı Kur'an-ı Kerim'de on üç yerde Allah'a nispet edilmektedir. Bunların altısı fiil kalıbında, dördü “Züntikâm” (suçlunun hakkından gelen), üçü de Müntakim şeklindedir. 





“o. İntikam fiilinin Allah'a izafe edildiği Sə, yerlerde, hınçla şahsi bir öç alma- 

“ə nin değil, zalimleri ve kâfirleri müminlere yaptıkları zulüm ve haksızlıklardan dolayı cezalandırmanın söz konusu olduğunu görürüz. Mesela Araf 

suresi 136-137. ayetlerde anlatıldığı üzere Firavun ve 

. kavmi, Hz. Musa'ya verdikleri .* bütün sözlerden dönerek mu- e° cizeleri yalanlamışlar, kavmine akla hayale gelmez eziyetler yap- 


O'nun cezalandırmasının amacı, kişiyi ıslah etmek, toplumun düzenini sağlamak ve adaleti tesis etmektir. 





mışlar, Mısır'dan çıkışlarına dahi izin vermemişler ve peşlerine düşmüşlerdi. Allah Teâlâ da yarılan suları üzerlerine kapatmak suretiyle onları cezalandırmıştı. Rum suresi 47. ayette ise bunun Rabbimizin genel bir kuralı olduğunu görürüz: “Andolsun, senden önce biz nice peygamberleri kendi kavimlerine gönderdik. Peygamberler onlara apaçık mucizeler getirdiler. Biz de suç işleyenlerden intikam aldık. Müminlere yardım etmek ise üzerimizde bir haktır.” (Rum, 30/47.) 


Züntikâm vasfı, Yüce Rabbimizi tavsif ettiği dört ayetin tamamında (Zümer, 39/37; İbrahim, 14/47; Ali İmran, 3/4; Maide, 5/95.) Aziz ismi ile birlikte gelir. 
Bununla Yüce Allah'ın her türlü yenilgi ve acizlikten münezzeh olduğu ve bu nedenle de intikamı- nın şahsi bir hınç meselesi olmadığı vurgulanmış olur. Hiç kimsenin hata ve günahı O'na asla zarar vermediği hâlde O, insanları kendi hâllerine terk etmez. İnsanların zulüm ve saldırganlıklarına bigâne kalmaz. 


Bu ismi bilmenin faydaları 


Bu isme iman edenler, Allah'ın intikamından korkar ve O'na isyan etmekten sakınır. Doğru ve yerinde kullanılmak şartıyla korku duygusu, insanın kendine sınırlar koymasında ve ilkeli bir hayatı sürdürmesinde önemli bir fıtri duygudur. İnsanın bütün davranışları acı ve korku veren şeylerden kaçınmak, haz ve zevk veren şeylere yönelmek 


EN GÜZEL İSİMLER 


Hat: Abdurrahim KAHYA 


üzere organize olur. Bu gerçeği bilen kişi davranışlarını ve ahlakını, her şeye kâdir olan Allah'ın intikamından korunmak ve hazların en büyüğü olan cennet ve rızaya ulaşmak üzere eğitir. Bu isim İslam'ın denge dini oluşunun en önemli yansımalarından biri olan korku ile ümit arasında olma durumunu gerçekleştirebilmemize yardımcı olur. Rahmet ve af yanında ceza ve mahrumiyet ifade eden ilahi isimleri bilmek, bu dengeye ulaşmamızda son derece etkilidir. 


Sufiler, bu ismin tecelli ettiği kişiyi “kendi nefsine her yönden hâkim ve gerektiğinde onu cezalandırmaktan sakınmayan” kişi olarak tanımlarlar. 
Onlara göre kişi en büyük düşmanının nefsi olduğunu hiç unutmamalı ve onun vereceği zararlardan korunmak üzere her an onu cezalandırabilecek gücü ayakta tutmalıdır. 


Bu isme bütün kapsamı ile iman eden bir Müslüman, Allah Teâlâ'nın takdiri ile bir olumsuzluğa maruz kaldığında, bunu O'ndan başka giderecek kimse olmadığını bilir ve bu olayın kendisini hatalarından uzaklaştırarak eğitmesine ve arındırmasına fırsat verir. Rabbimizin rahmeti her şeyi kuşattığı için (Araf, 7/156.) O'nun intikamı dahi bu rahmetten payını almıştır. Eğer iş işten geçmeden başımıza gelen olumsuzluklardaki bu rahmet çağrısını görebilirsek nikmet nimete dönüşür. m 
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Š BALKANL 


er coğrafyanın hâkim bir rengi vardır. 

Kiminin sarı, kiminin 

kırmızı, kiminin yeşil, kiminin gri... Balkanlar”da ise her yerde iki renk birden eşlik eder size: Mavi ve yeşil. 
Ormanlar ve nehirler. Başınızı kaldırdığınız her yerde ağaçlar selamlar sizi, gözünüzün gördüğü her köşe başından bir su akar. Hal böyle olunca, Balkanlar ile özdeş hale gelen bir diğer şey de köprülerdir. Tarihin en eski dönemlerinden bu yana, Balkanlar”a bereket dačitan nehir ve derelerin üzerine köprüler inşa edilmiştir. 
Günümüzde ise Osmanlı'dan miras kalan köprüler, Balkanlar'ın çeşitli bölgelerinde âdeta birer inci gibi parlamaktadır. İşte, bazıları tarihin en önemli hadiselerine şahit olan bu köprülerden yedi tanesinin kısa hikâyesi... 


Latin Köprüsü — Saraybosna 


Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'nın içinden geçen Miljacka nehrinin üzerinde yer alır. 1541 tarihli bir belgede, köprünün bugünkü yerinde, Hüseyin isimli bir saracın ahşap bir köprü inşa ettiği kayıtlıdır. Sonraki dönemlerde, Ali Ayni Bey, şimdiki köprüyü yaptırmıştır. Latin Köprüsü, ismini, hemen yan tarafında Saraybosna'nın Katolik mahallesinin bulunmasından alır. 
Ali Ayni Bey'in yaptırdığı taş köprü 1791'de yaşanan büyük selde yıkılmış, 1798'de zengin bir Boşnak tüccar olan Abdullah Briga, şimdiki köprünün yapılması işini üstlenmiştir. 
Latin Köprüsü, trajik bir suikast sebebiyle yakın tarihteki yerini almıştır. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu Veliahdı Arşidük Franz Ferdinand 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ve eşi Sophie, 28 Haziran 1914'te köprünün hemen yanı başında öldürülür. Bu suikast, hepimizin bildiği gibi Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasına yol açmıştır. 


Drina Köprüsü - Vişegrad 


Osmanlı Devşirme sisteminin yetiştirdiği en büyük isimlerden olan Sokullu Mehmed Paşa, 1506'da Bosna Hersek”in Vişegrad kasabası yakınlarındaki Sokoloviçi köyün- de dünyaya gelmişti. Küçük yaşta İstanbul'a götürülen ve Osmanlı usulünce eğitimden geçirilen Mehmed Paşa, gü- 


cünün doruğunda olduğu yıllarda, memleketine kalıcı bir eser bırakmak istedi. Bunun için Mimar Sinan'a emir veren Paşa, 1571-77 yılları arasında Vişegrad'ın içinden geçen Drina nehri üzerine görkemli bir köprü yaptırdı. Tamamen bölgedeki malzeme kullanılarak yapılan köprü, hem Mimar Sinan'ın hem de bütün Balkanların en göz alıcı eserlerinden 
biri olarak kabul edilir. 179 
metre uzunluğa sahip olan 11 
gözlü köprü, 6.5 metre genişlikte ve su seviyesinden de 15.40 metre yüksekliktedir. 
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Birinci Dünya Savaşı sırasında bombalanan ve bir kısmı yıkılan köprü, daha sonraki onarımlarla günümüze ulaşmıştır. İnşa edildikten sonra ismi “Sokullu Mehmed Paşa Köprüsü” olan eser, Hırvat yazar Ivo Andriç'in “Drina Köprüsü” adlı romanıyla 1961”de Nobel Edebiyat Ödülü'nü almasının ardından bu isimle anılmaya başlamıştır. 


Mostar Köprüsü — Mostar 


Ortasından Neretva nehrinin geçtiği Bosna Hersek'in Mostar şehrinin doğu ve batı yakasını birleştirmek için çok 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sayıda köprü inşa edilmiş ancak hepsi de zaman içinde yıkılmıştı. 1557'de, Osmanlı hükümdarı Kanuni Sultan Süleyman, o zamana kadarki bütün benzerlerinden daha büyük bir köprü yaptırmaya karar vererek Mimar Sinan'ın öğrencilerinden Mimar Hayreddin'i bu iş için görevlendirdi. Hemen çalışmalara başlayan Mimar Hayreddin, nehrin akış yönüne göre en uygun noktayı tespit ederek inşaata girişti. Tam 9 yıl sonra, ortaya bir şaheser çıkmıştı. Mostar halkının önceleri “Stari Most” yani “Eski Köprü” olarak adlandırdığı köprü, zaman içinde doğusunda yaşayan Müslümanlarla batısında yaşayan Hristiyanları birleştirdiği şehrin ismini aldı. Yüzyıllar boyunca Mostar'daki çok kültürlü hayatın simgesi olan Mostar Köprüsü, sayısız saldırıya ve savaşa direndikten sonra en büyük hasarı Bosna Savaşı sırasında, 1993'te gördü. O yılın 
9 Kasım günü, Hırvat topçusu- 
nun açtığı ateş sonucu Mos-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Tarihin en eski dönemlerinden bu yana, Balkanlar'a bereket dağıtan nehir ve derelerin üzerine köprüler inşa edilmiştir. 
Günümüzde ise, Osmanlı'dan miras kalan köprüler, Balkanlar'ın çeşitli bölgelerinde 

birer inci gibi parlamaktadır. 





tar Köprüsü Neretva'nın soğuk sularına gömüldü. Mostar Köprüsü, savaşın bitmesinden sonra, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu çok sayıda ülkenin katkı verdiği dört yıllık bir restorasyonun ardından 2004'te yeniden açıldı. 


Arslanagiç Köprüsü — Trebinje 


Sokullu Mehmed Paşa, Bosna'da başka eserler de inşa ettirmişti. Onlardan biri, bugün Bosna Hersek'in güneydoğusunda küçük bir kasaba olan Trebinje'de yer alır. Rivayete göre, Venediklilerle yapılan bir savaşta şehit düşen oğlu- nun anısına köprü yaptırmak isteyen Paşa, bunun için Trebişniça nehrinin kıyısındaki Trebinje'yi seçmişti. 1574'te inşası tamamlanan köprü, kısa zamanda kasabanın sembolüne dönüştü. Köprü bugünkü adını, 1687'de bölgeye yerleşen ve Osmanlı valisi tarafından köprünün koruması ve bakımıyla görevlendirilen Arslan Ağa'dan alır. Arslan Ağa'nın, köprüden geçen herkesten cüzi bir ücret aldığı, bununla da köprünün bakım ve onarım masraflarını karşıladığı 


belirtilir. Arslanagiç Köprüsü, 1965'te Trebişniça nehri üzerine bir baraj inşa edilmesi nedeniyle sular altında kalma 






Drina Köprüsü — Vişegrad 




















Tİ inanan Selesi Te öpen 


Taşköprü — Üsküp 


tehlikesi yaşayınca ertesi yıl orijinal mekânından daha yukarıya taşınarak yeniden inşa edilmiştir. 


Taşköprü — Üsküp 


Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'ün simgesi durumundaki Taşköprü, ilk kez 
518 yılında Bizans İmparatoru 
Jüstinyen'in emriyle inşa edildi. Daha sonra bu köprünün harap olarak yıkılması üzerine, Fatih Sultan Mehmed, 1451- 
69 arasında mevcut köprüyü 
inşa ettirdi. Taşköprü, Vardar nehrinin iki yakasını birbirine bağlar. Hristiyanların yaşadığı mahallelerle eski çarşının bulunduğu Müslüman mahalleleri köprü sayesinde birbirine kavuşur. Taşköprü, Kanuni Sultan Süleyman döneminde geçirdiği kapsamlı restorasyonun ardından bugünkü görünümünü kazanmıştır. 13 gözlü Taşköprü, 213 metre uzunluğa ve 6.33 metre genişliğe sahiptir. Günümüzde sadece yayaların ulaşımına açık olan 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köprü, geçmişte Sırbistan Kralı Dushan'ın ismiyle de anılmıştır. Taşköprü, Üsküp şehir armasında da sembol olarak 


yer alır. 
Orta Köprü — İşkodra 


Arnavutluk'un İşkodra şehrinden geçen Kir nehrini süsleyen Orta Köprü, 1770 yılı dolayın- da Kara Mahmud Paşa tarafından inşa ettirildi. 108 metre uzunluğunda, 3.4 metre genişliğinde ve 12.5 metre yüksekliğindeki Orta Köprü, Kir Vadisi'ni Priştine'ye bağlayan uzun bir kara yolunun parçası olarak planlanmıştı. Yüzyıllar içinde doğal afetler ve seller nedeniyle gittikçe zayıflayan köprü, günümüzde yıkılma tehlikesiyle karşı karşıyadır. 
Çok sayıda Batılı gezginin seyahatnamesinde de kendisine yer bulan Orta Köprü, Osmanlı İmparatorluğu döneminde Arnavutluk'ta inşa edilen taş köprülerin en büyüğü ve en uzunudur. 
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Eski Taşköprü — Prizren 


Kosova'nın Bursa'yı andıran şirin şehri Prizren'in içinden, Bistriça nehri geçer. Prizren deyince hem Bistrica hem de onun üzerindeki Eski Taşköprü akla gelir. İlk defa XV. yüzyılın sonunda yapıldığı tahmin edilen Eski Taşköprü, sol yakada- ki Şadırvan meydanıyla sağda- ki Saraçhane semtini birbirine bağlar. Kesme taştan inşa edilen ve alçıyla süslenen köprü, günümüze ulaşıncaya kadar çok sayıda tamirat ve restorasyon geçirmiştir. İlk hâlinin 30 
metreye yakın olduğu tahmin edilen Eski Taşköprü'nün günümüzdeki uzunluğu 17 metreyi bulmaktadır. 17-18 Kasım 1979'da Prizren'de ciddi maddi zarara yol açan seller, köprünün tamamının yıkılmasına ve mevcut şekliyle tekrar inşa edilmesine neden olmuştur. 
Eski Taşköprü, günümüzde yalnızca yaya ulaşımına açık olarak kullanılmaktadır. m 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ir adam hayal edin... 


Tarihi yazan, Çizgileriyle yazdıklarına ahenk katan, silah 


kullanmaktaki maharetinden dolayı “Matrakçı” diye isimlendirilen, seferlere katılan ve menzilleri kağıda nakşeden, tasvir ettiği mekanları eserlerinde yaşatan bir adam. 
Nakkaş, tarihçi, matematikçi, hattat, silahşor... Matrakçı Nasuh”tan söz ediyoruz. Dünyaya iz bırakmış, Osmanlı tarihi ve sanatına adını altın yaldızlı 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harflerle yazdırmış; buna rağmen tamahkâr değil, aksine eserlerinde de söylediği gibi bu dünyanın faniliğinin idrakinde. Nice hükümdarın gelip geçtiğinin; tahtların, sarayların kimseye mülk olmadığı- nın bilincinde. Ona göre aslolan, gelecek nesillere ders niteliğinde, yeni kuşakların ibret alacağı bir eser kaleme almak ve böylece faniliğin karşısında kalıcı bir iz bırakabilmek. (Hüseyin G. Yurdaydın, Matrakçı Nasuh, s. XII.) 





Doğum tarihi tam olarak tespit edilemeyen Matrakçı Nasuh'un, devşirme bir aileden geldiği yahut devşirme olduğu, II. Bayezid devrinde Enderun'da bulunduğu bilinmektedir. Cemâl el-Küttâb ve Kemâl el-Hüssâb ve Umde el-Hisâb adlı matematik üzerine yazmış olduğu eserlerinde kendisi ismini Nasüh b. Karagöz el-Priştevi diğer şekliyle Nasüh b. 
Abdullah el-Priştevi olarak not düşmüştür. Abdullah ve Karagöz isimleri, babasının adı 


ve lakabıdır. Bazı kaynaklarda Bosnalı olduğu söylense de Priştineli olduğu tahmin edilmektedir. O dönemlerde sıkça görüldüğü üzere, Matrakçı Nasuh da birden fazla alanda çalışmış, kendini geliştirmiş, onlarca eser vermiştir. Eserlerinde işlediği (o topoğrafik unsurlar ve ortaya koyduğu çalışmaların resmettiği bölgeyi yansıtmasından ötürü coğrafyacı, matematik alanında verdiği eserlerden dolayı matematikçi, kendi icadı olduğu 


Mili, 777 4 t 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düşünülen matrak oyununda- ki ustalığı sebebiyle matrakçı, çalışmalarıyla tarihçi, çizimleriyle nakkaş ve Müstakimzâ- de'nin ifadelerinden anladığımız üzere yazı stilinde kendine has bir üslup yakalamış bir hattattır. 


Çok yönlü bir sanatkâr ve bilgin olan Matrakçı Nasuh, 
Kanuni'nin oğullarının 1529 
yılında yapılan sünnet töreni için tekerleklerin üzerine yerleştirip hareket etmesini sağladığı, resimlerle süslü ve 





savaş aletleri yerleştirilmiş olan iki hisar hazırlamıştır. Arkadaşları ile törenin yapılacağı meydana gelmiş ve burada bir savaş sahnesi canlandırmışlardır. Matrakçı Nasuh, Tuhfetu'l-guzât adlı eserinde bu olaydan bahsetmiş ve hazırlamış olduğu hisarları burada resmetmiştir. Gerçekleştirilen gösteriyi beğenen Kanuni Sultan Süleyman, Nasuh'a silahşorluktaki maharetini öven, onu “üstat” ve “reis” olarak niteleyen bir berat ihsan etmiştir. Fakat bu, onun için bir ilk değildir. Matrakçı Nasuh, Hayır Bey zamanında Mısır'a gitmiş, çeşitli silah yarışmalarına ve oyunlara katılmış; rakiplerini yenerek Hayır Bey'den maharetini belgeleyen Arapça bir temessük almıştır. (İslam Ansiklopedisi, 28. cilt, s. 143-145.) 
Silahşorluk maharetinin yanında bu alanda kaleme aldığı Tuhfetu'l-guzât adlı eserinde, çeşitli silah aletlerinden bahsetmiş, matrak oyununu tanıtmış ve askerlere faydalı olmasını dilediğini söylemiştir. 
Silahşorluktaki maharetinin ve yazmış olduğu eserin yanında o, matrak oyununun mucidi olarak bilinmektedir. Bir not düşmek gerekirse, askeri talimler sırasında oynanan matrak oyununun çeşitli şekilleri vardır ve Evliya Çelebi, Seyahatnamesinde IV. Murad'ın çok hünerli bir matrak oyuncusu olduğunu söylemiştir. 


1520 yılında Kanuni Sultan 
Süleyman'ın emri ile Taberi Tarihi'ni Mecmua-i Tevârih adıyla tercüme etmeye başlayan Matrakçı Nasuh, tercüme etmekle kalmaz, yer yer eklemeler yapar ve Taberi'nin kaldığı yerden tarih anlatıcılığına devam eder. Süleymannâme adlı eseri, bu tercümeye ekleme olan IV. cildinin Kanuni dönemini ele alan bölümlerindendir. Fetihnâme-i Karaboğ- dan, Tarih-i Feth-i Şikloş Estergon, İstol ve Belgrad, Beyân-ı Menazil-i Sefer-i Trakeyn gibi müstakil olarak ele alınan eserleri de Süleymanname”nin bölümleri olarak kabul edilmektedir. 
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“Topoğrafik resim” diye adlandırılan kent tasvirleri konusunda son derece başarılı olan Matrakçı 
Nasuh, Osmanlı minyatüründe ve kent tasvirlerinin gelişmesinde önemli rol oynamıştır. 


Mecmua-i Menâzil, Kanuni'nin ilk İran seferini konu alır. Bu eser, Mecmua-i Tevârih'in müstakil olarak yazılmış ve çizilmiş bölümlerinden biridir. 
Nasuh'un katıldığı düşünülen sefer sırasında tarihçi-ressam, İstanbul'dan Bağdat'a uzanan yolculukta gördüğü çevreyi resmetmiştir. Eser içerisinde 
107 minyatür ve 25 resimli 
metin bulunmaktadır. Matrakçı Nasuh, tarihi yazmakla kalmaz, aynı zamanda resmeder. 
Bir hattat olmanın yanında bir nakkaştır. Gerçekten de minyatürüne konu ettiği mekânı ve çevreyi, nakış işler gibi titizlikle resmeder. Yüzlerce evi resmettiği Galata tasvirinde, evlerin bacaları, ağaç dalları ve yapraklar, sayısız küçük ayrıntı olarak yer alır. Minyatürleri karakteristik özellikler taşımakla birlikte tek tip olmaktan uzak olan Matrakçı Nasuh'un, 


kuş bakışı kenti izlerken objelerin yandan görünüşünü tasvir ettiği eserleri ve yandan bakarak, yine yan profilden nesneleri resmettiği eserleri bulunmaktadır. Minyatürler ile adeta hikayesini anlatan, çizimleri ile konuşan Matrakçı Nasuh, mekânları ve çevreyi aynen vermek yerine anlatımı- na denk düşecek şekilde bazı unsurları geri planda tutup bazılarının altını çizerek tasvir eder. Eserlerine konu ettiği şehirleri ve limanları, kendine has bir bakış açısıyla ele alan Matrakçı, coğrafi özellikleri ve mimari unsurları bir belge niteliği taşıyacak şekilde doğru yerde konumlandırmıştır. 


“Topoğrafik resim” diye adlandırılan kent tasvirleri konusunda son derece başarılı olan Matrakçı Nasuh, Osmanlı minyatüründe ve kent tasvirlerinin gelişmesinde önemli rol oynamıştır. Bunun dışında o, zamanının ötesine etkileyici bir ruhla uzanmıştır. Galata ve Pera isimli eserlerinde İlhan Berk, Osmanlı minyatüründe “topoğrafik ressamlık” adı verilen yeni bir tasvir türünün yaratıcısı sayılan Matrakçı Nasuh'tan aldığı ilhamla kurar şiirini. (Banu Mahir, Osmanlı Minyatür Sanatı, s. 163-164) İlhan Berk “Matrakçı Nasuh'un minyatürü olmasaydı ben belki de “Galata'yı yazma işine girişmezdim, diyorum.” (İlhan Berk, Kült Kitap, İstanbul, Yapı Kredi, 2009.) 
ifadesi ile Matrakçı Nasuh'un ve onun Galata tasvirlerinin kendisi üzerindeki tesirini ortaya koyar. m 





Söyleşi: Dr. Lamia LEVENT ABUL 


Eflani Müftüsü 
Mehmet 
GÜNAYDIN: 
“Diyanet dergileri meslek hayatım 


boyunca dinî bilgimi besledi.” 


Değerli hocam, 42 yıldır Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde hizmet veriyorsunuz. Bize göreve başlama hikâyenizden ve Diyanet serüveninizden biraz bahseder misiniz? 


1977 yılı sonunda, Diyanet İşleri Başkanlığın- 
dan dört yıl süresince aldığım bursla okumuş olduğum Ankara İlahiyat Fakültesini bitirdikten hemen sonra Kastamonu müftülük şefi olarak göreve başladım. Üç buçuk ay süren müftülük şefi görevimden sonra 1978 Nisan ayında müftülük sınavını kazanarak Kastamonu'nun Daday 
ilçesine stajyer müftü olarak atandım. Bana, 23 
yaşında müftülük nasip olmuştu. Beş yıl müddetle, 1983'e dek orada görevimi sürdürdüm. 
Anadolu'nun bu şirin ilçesinde güzel hatıralar biriktirdim. Biz gönül kazanmayı ve insan ruhuna huzur getirmeyi amaçlıyoruz, tüm gayemiz bu. Bu yola hizmet ettiğimiz için de Allah'a şükrediyorum. 


Neden ilahiyat, neden din hizmeti alanını seçtiniz? 


Babam inşaat işçisi, annem ev hanımıydı, Allah onlara gani gani rahmet etsin. Babam çok okumuş, ağzı dualı bir adamdı. Ben Taberi'yi ve birtakım temel eserleri ondan tanıdım. Dedemin ismi Mehmet idi ve babam bana onun ismini vermişti, sabah namazına elimden tutarak götürürdü. Evimiz Ulu Camii'nin hemen yukarısındaydı, hocalarımızla orada tanıştım ve içime bir ilim aşkı düştü onlar sayesinde. İlahiyat Fakültesi dışında hiçbir şey düşünmedim ve 1973 
yılında yüksek bir puanla Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesine girdim. 


Sonra sırasıyla müftülükler yaptınız, müftülük yıllarınızdan biraz bahseder misiniz? 


1978'de Daday”a müftü olarak atandım ve beş yıl orada görev yaptım. O zamanlar şimdiki gibi vaizlerimiz, görevlilerimiz yok her yerde. Hutbeleri mumlu kâğıda yazıyorduk, çoğaltarak görevli arkadaşlara iletiyorduk; yayıncılık şimdiki gibi gelişmiş değildi ve ilmi çalışmalar halka böylesine ulaşmıyordu. Kastamonu'daki görev sürecim zarfında çok güzel anılar biriktirdim, arkadaşlar edindim. Daday merkezde, o caminin önüne dört katlı ve gelir sağlayan bir vakıf binası kurduk. Daha sonra Almanya'ya gitmek ve orada görev yapmak nasip oldu. Beş yıl orada görev yaptım. Almanya'da verimli çalışmalar yaptık. Hangi işi yapıyorsak yapalım aşkla, şevkle yapmak lazım. 
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Sonrasında Türkiye'ye döndünüz sanırım. 


Evet, 1988 yılında Türkiye'ye döndüm. Kastamonu'da Pınarbaşı ilçesine —ki buraya 30 km uzaklıktadır- kurucu müftü olarak tayin oldum. 
Köyden şehre dönen bu yerde, Kur'an öğreti- mi, cami ve müftülük hizmetleri gibi görevler yapmak nasip oldu. Müftülük hizmet binası ve Kur'an kursları kuruldu. İki tane cami yapıldı: Ulu Camii ve Merkez Camii. 1991 yılının Ekim ayında yurt dışı imtihanını kazanarak İsviçre'ye gittim. 1991 yılının sonunda İsviçre'nin en büyük camisinde görev almış durumdaydım. Orada altı yıl dolu dolu çalıştık. 


Eşim hafızdır ve o zamanlar bayan hoca istihdamı çok fazla değildi. Ancak görevlilerin eşleri genelde imam-hatip lisesi mezunu yahut hafız olduğundan çevredeki hanım kardeşlerimize de ilim öğretiyorlardı. Eşim, Almanya'da ve İsviçre'de hafız olması sebebiyle dini ilimler öğretme hususunda hanımlara faydalı oldu; oradaki hanım kardeşlerimize Kur'an'ı öğretmeye çalıştı, çeşitli hizmetlerde bulundu. 1997 yılı sonunda, İsviçre dönüşü Karabük ilinin Eskipazar ilçesine vaiz olarak atandım ve iki buçuk yıl görev yaptım. Sonra Safranbolu'da vaiz kadrosu oluşunca 


oraya tayin edildim ve on üç yıl görevimi sürdürdüm. 2012 yılının Aralık ayında Eflani'de göreve 
başladım. Hâlen de görevimi sürdürüyorum, 42 
yıldır din görevlisiyim. 


Rabbim daha uzun süre bu yolda çalışmayı size nasip eylesin. Hocam 42 yıl diyoruz, dile kolay, bir ömür. Peki, sizin dünyanızda Diyanet'in yeri neydi? Toplumumuz ve insanımızın gözünde Diyanet'in konumu nedir, bu konuda neler söyleyebilirsiniz? 


Allah'ın dinine hizmet Allah yolunda en kıymetli iştir. Yaşayıp ölüyoruz ancak dünyada güzel işler başarmak lazımdır. Dine hizmet etmek, toplumu dini hususlarda aydınlatmak, dini meseleleri sevk ve idare etmek ve irşat faaliyetlerinde bulunmalıyız ve bunu yaparken sadece Allah rızasını gözetmeliyiz. 15 Temmuz sürecinde, daha öncesi ve sonrasında gördüğümüz, çıkar gözeterek hareket etmek, insanların duygularını istismar etmek, menfaat için yaptıklarını meşru göstermeye çalışmak, dinde olmayan uygulamaları dine sokmaya çalışarak bölünmeye sebep olabilecek ayrımcılığı doğuracak durumlar oldu. Başkanlığımızın din hizmeti anlayışı kitap ve sünnet dediğimiz sahih kaynaklardır. Bugün 








çok çeşitli kitaplar mevcut ve herkes kafasına göre bir şeyler yazabiliyor, eskisi gibi değil. Ancak biz Kur'an ve sünneti merkeze alarak “Allah'ın murat ettiği nedir?” sorusunu sormalı, bununla hareket etmeliyiz. Gördüğümüz her şeyi, her konuyu düşünce süzgecinden geçirmeden anlatmamalı, insanlara aktarmadan önce elekten geçirmeliyiz. İnsanlara dini anlatırken halkın anlayabileceği dilde ama yozlaştırmadan, en kısa yoldan, halka ulaşacak şekilde yazmalı, konuşmalıyız. Halka ulaşmalı, güzel bir şekilde anlatmalıyız. İnsanlar artık koca koca, hacimli kitapları okumuyorlar, keşke böyle olmasaydı. 
Halk olarak bizim dini bilgi edindiğimiz merci anamız, babamız yahut köyümüzdeki hocadır. 
Eskiden yoktu bunlar, Türkçe olarak okuyabileceğimiz eserler yoktu. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak Atatürk zamanında, onun da desteğiyle Elmalılı'nın “Hak Dili Kur'an Dini” adlı eseri ve Ahmet Naim Efendi ile Kamil Miras”ın neşrettikleri 12 ciltlik “Sahih-i Buhari Muhtasarı Tecrid-i Sarih Terceme ve Şerhi” eseri ilk kaynaklarımızdandır. Bu iki kitap Cumhuriyet Dönemi'nde dini konularda halkın bilgilenmesi için en temel eserdi. Bugün elhamdülillah yüzlerce eser mevcut. 


Diyanet dergilerinin ilk sayıdan itibaren olmak üzere geniş bir arşivine sahipsiniz ve dergilerimizin iyi bir okurusunuz. Peki, dergimize dair merakınızın ve dergileri arşivleme alışkanlığınızın kaynağı nedir? 


İslam adına ne çıkmışsa öğrenciliğimden itibaren arşivledim, bu dergilere aboneydim. 164. 
sayının bir sayfası yok, onun dışında Diyanet Dergisi sayılarının hepsi bende mevcut. Namaz vakitleri için olan Diyanet Takvimlerini de, çıktığı zamandan beri biriktiririm. Müftü olmadan evvel de dini meselelere meraklıydım, bu sonradan olan bir şey değil. “Allah katındaki gerçek din İslam'dır... Kim Allah'ın ayetlerini inkâr ederse, bilsin ki Allah hesabı çok çabuk görendir.” ayetlerini hocalarımdan dinlemiştim, o zamanlardan sonra bu mübarek dine hizmet etmeyi kafama koydum. Benim bütün gayem İslam'dır. Diyanet dergilerinin yanı sıra, Hak- 


BUNU KONUŞALIM 








Dinin amacı huzurlu bir dünya inşa etmek ve ahiret mutluluğunu kazandırmaktır. 
Bunun için, okumak önceliğimiz olmalı. Hatta okumak ve öğrenmek ibadetin önündedir demek istiyorum çünkü bilerek yapılan ibadetin kıymeti başkadır. 





ses, İslam, Oku gibi dergileri de alıyor, okuyor, arşivliyordum. O günlerden bu günlere Diyanet Aylık Dergi ve İlmi Dergi kaldı; Diyanet Çocuk ve Diyanet Aile dergileri eklendi. Diyanet dergileri meslek hayatım boyunca dini bilgimi besledi. 


42 yıllık bir hizmetin ardından bu yıl emekli olacaksınız. Bunca yıllık tecrübeye sahip biri olarak din görevlilerine, hocalarımıza ve okurlara neler söylemek istersiniz? 


İlk emri “Oku!” olan bir dinin mensuplarına cehalet, bilgisizlik yakışmaz. Sadece dini bilgiden bahsetmiyorum, dünyalık bilgiden de bahsediyorum. Dinimizi doğru bir şekilde bilmeliyiz ki huzurlu bir dünya inşa edebilelim. Dinin amacı da budur: Huzurlu bir dünya inşa etmek ve ahiret mutluluğunu kazandırmak. Bunun için, okumak önceliğimiz olmalı. Hatta okumak ve öğrenmek ibadetin önündedir demek istiyorum çünkü bilerek yapılan ibadetin kıymeti başkadır. Monoton hareketlerden bahsetmiyorum, ibadet böyle olmamalı, hayatın her noktasına nüfuz etmelidir. Namazını kılan bir müminin işinde ve yaşamında doğruluk, istikamet olmalı. Tatlı dilli, güler yüzlü olmalıdır; Efendimiz güzel bir sözün sadaka olduğunu söyler, bu istikamette olmalıyız. m 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İNSANIN ARAYIŞ HİKÂYESİ 


Prof. Dr. A. Bülent BALOĞLU 


İnsan, ruhunun dipsiz derinliklerinden çıkış arar. 
Hayatın amacını, nereden gelip nereye gittiğini arar. Tabiattaki nizam ve düzenin ardındaki sonsuz güç ve kudreti arar, arayışların en büyüğünün, en gerçek olanının peşine düşer: Rabbi, yaratıcısıdır aradığı. 





İnsanın tarihi aynı zamanda arayışların tarihidir. 


Arayışla başlar hayatı, arayışla nihayet bulur. İnsan ömrü- ne arayışların kısacık bir özeti desek yanılmış olmayız. Başka bir deyişle, doğumdan ölüme, beşikten mezara bir arayış hikâyesidir onun ömrü. Ana kucağında başlar ilk arayışları, Ana sütü, ana kokusu, ana kucağı, ana yüzü, ana sesi, ana sevgisi, ana şefkati, ana ninnisi arayarak adımlarını atar hayatın ilk basamaklarına. Annesine dokunabilmek, onun 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nefesini ve sıcaklığını hissedebilmek ilk arayışlarıdır. Bu ilk arayışların hedefine ulaşmasıyla birlikte ana kucağında yener korkularını. 


Sonra kendisine destek olacak, sahip çıkacak birini arar; sırtını yaslayacağı, başını omzuna dayadığında sükünet bulacağı adamı arar; adam gibi adamı, koca çınarı, kocaman dağı arar. Gölgesine sığınacağı babasıdır aradığı... Onuruyla yaşayan, ekmeğini helalinden kazanan mert ve cesur adamı, daha sonra gözünde “dün- 


yanın en güçlü, her şeyi bilen adamı” olacak olan babasını arar. 


Yıllar art arda eklenirken, arayışları da birbirine kenetlenir âdeta. Birinden diğerine koşturur, yorulmak, usanmak nedir bilmeksizin. Biri bitmeden öteki başlar, aynı anda çok şey aradığı olur. Arayış çarkında kısır bir döngüye tutulmaktır onunkisi. Hep arar, geceli gündüzlü, nefes nefese... Arayış bittiğinde bilin ki son nefesini vermiş demektir. 





Peki, daha neler arar? Neler neler aramaz ki... 


Sevgi arar; içinde huzur ve sükünet bulacağı bir yuva arar, varlığıyla teskin olacağı bir eş arar. Varlık ve darlıkta, keder ve neşede, sağlık ve hastalık- ta, zorluk ve kolaylıkta, iniş ve 


çıkışlarda hayatın patikasını birlikte adımlayacak, önleri- ne çıkan engelleri beraberce aşacak, helal lokmayı paylaşacak bir sadık yoldaş arar. 
Helal süt emmiş, kadir kıymet 


bilen, insanlıktan nasiplenmiş bir sevgili arar. Ahlaklı, 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terbiyeli, edepli olanı, kibar, nazik, adap erkân bileni arar. 
Fedakârlık arar; ar, izzet, iffet, şeref, namus arar. Güzelini, yakışıklısını arar. Aile sırrını mezara götürecek ağız sıkılığı ve sadakat arar. Yanı başında daima nefesini hissedeceği, elini tutacağı, göz bebeğinde şefkat ve merhamet ışıldayan birini arar. Çocuklarına layıkıyla analık/babalık yapacak, yolunu gözleyecek, onun için endişe duyacak yârini arar. 
Gerekirse korkmadan, gözünü kırpmadan ölüme meydan okuyacak kader arkadaşını 


arar. Son nefesinde hemen yanı başında sabahlayacak, giderek soğuyan elini ısıtacak, terleyen alnını silecek, ruhunu teslim eder etmez yasını tutacak bir melek arar. 


Ne de çok şey arar insanoğlu, hiç bitmez isteği... 


Ekmeğini, suyunu, aşını arar; ekmeğine katık arar; yediğini helalinden, temizinden arar. 
Alın teriyle yoğrulmuşu, göz nuruyla yunmuşu arar. Bileği- nin gücüyle hak ettiğini arar; haramdan köşe bucak ırak olmayı arar. 
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Sonra gün olur kaybolur yol arar, bir iz bir işaret arar; adres soracak birini arar. Gün olur kalabalık içinde aşina bir yüz, tanıdık bir sima arar. Gün olur borç alabileceği birini arar; ahde vefa, söze sadakat, emanete riayet arar. Dost arar, dostluğa sırtını dönmeyecek, sözünün eri kardaşını arar. 
Bazen iki çift laf edecek, içini dökecek, sırrını açacak birini arar; zaman geçirecek bir arkadaş, bir oyun, bir eğlence arar. 


Derde düşer derman arar, hastalığa yakalanır şifa arar, borca gider eda arar, dara düşer bir kurtarıcı arar, onulmaz bir felakete düçar olur bir mucize arar. Kafası karışır bir çözüm yolu arar. Daralır, bunalır, boğulacak gibi olur, bir ferahlık arar. Sıkıntıya düşer bir çıkış yolu arar. Başı belaya girince kaçacak, sığınacak bir delik arar. Kendine kural koyar, işine gelmezse bir eksik, gedik veya istisna arar. Buluşmaya geç gelir bir mazeret arar. Canı bir şeyi yapmak istemez bir kaçış, bir bahane arar. 


Gün olur bela arar, kavga arar, çatacak adam, stres atacak yer arar, öfkesini çıkaracağı bir günah keçisi, şamar oğlanı arar. Bir suçlu, kabahatli arar. 
Her lafın altında bir şey arar. 
Öküz altında buzağı arar. Bir bit yeniği arar. Kendi gözünde- ki merteği görmez, elin gözündeki çöpü arar. Üzüm yemek değil de bağcıyı dövmekse niyeti eksik arar, kusur arar, hata arar, arar da arar... 


Rahatına düşkündür, lüks ve konfor arar. Yorulur, bitap 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Gün gelir anlam, mana arar; ilim, irfan arar, hakikat arar. Varlığına, varoluşuna anlam arar. Geçici, uçucu olanın dünyasında kalıcı, ebedi olanı arar. Tek emin olduğu şey, arayıp elde ettiği şeylerin geçici olduğu, onu bir gün terk ettiği, bu sebeple başka bir şey aramak gerektiğidir. 





düşer, soluklanacak bir mola arar; uyku bastırır başını koyacak bir yastık arar. Donar, buz keser, üstüne örtecek bir battaniye arar. Hastalanır, ağzı- nın tadı bozulur, ağız tadı arar. 
Başına güneş geçer, serinleyecek, kendine getirecek bir gölgelik arar. Gürültü rahatsız eder, kafasını dinlemek, yalnız kalmak ister, kuytu, tenha bir mekân arar. Fazla sessizlik de ürkütür, huzursuz eder, bir ses arar. Üzüntü ve yeise boğulur, bir teselli arar, avutacak birini arar. Tehlikeyle burun buruna gelir, Allah'ın korumasını arar. 
Saçma sapan işler canını sıkar, akıl, mantık, izan arar. 


Sınırsızdır arayışları, anlıktır, değişkendir... 


Gün gelir anlam, mana arar, ilim, irfan arar, hakikat arar. 
Varlığına, varoluşuna anlam arar. Geçici, uçucu olanın dünyasında kalıcı, ebedi olanı arar. 
Tek emin olduğu şey, arayıp elde ettiği şeylerin geçici olduğu, onu bir gün terk ettiği, bu sebeple başka bir şey aramak gerektiğidir. Sorularına cevap arar, karmaşayı çözecek ipucu arar. İnsan, ruhunun dipsiz derinliklerinden çıkış arar. Hayatın amacını, nereden gelip nereye gittiğini arar. Tabiattaki nizam ve düzenin ardındaki sonsuz güç ve kudreti arar, arayışların en büyüğünün, en gerçek olanının peşine düşer: Rabbi, yaratıcısıdır aradığı. 
İbadetinde, duasında, niyazında, yaptığı her işte O'nun rızasını arar. Başı dara düştüğü her anda yardımı O'ndan arar. 
Tarifsiz bir özlem ve hasretle, taze bir inanç ve coşkuyla O'na son nefeste kavuşmayı arar. 
Mevlâna haklı demiş: “Ulaşamayacağını bile bile neden O'nu arıyorsun? derler. Bende derim ki: Öleceğimi bile bile neden yaşıyorsam, o yüzden.” 


Yorgun düşer aramaktan, aranan, sorulan ve özlenen de olmak ister. Gönlü, gururu okşanır arandığında, sığmaz içi içine. “Ne de çok arayanı varmış!” dedirtmek hoşuna gider. 


Yıllar geçer, ararken yaşlanır, arayışların peşinde yıpranır. 
Sonra maziyi, geçmişi arar. 
Çocukluğunu, gençliğini anar ve arar; neler vermezki o yıllara geri dönebilmek için... Hızla bir film şeridi gibi geçer hatıraları gözlerinin önünden, kimi acı kimi tatlı, kimi belli belirsiz, 





kimi silinmiş. Acı bir tebessüm eşliğinde sayısız tanıdık çıkar hafızanın yamalı bohçasından. 
Kaybettiklerini anar, hafızada kalan siluetlerini arar buğulu gözlerle ve elbette bu esnada tarifsiz bir sızı çöker yüreğine. 


Şiddetli, bastırılamaz, yok edilemez bir dürtüdür aramak; hiç bitmeyen, asla dinmeyen, ömür boyu süren, son nefesle nihayet bulan... 


Sancılıdır arayışlar... Kimi hüsranla kimi neşeyle sonlanır. 
Bazen gökte aranan yerde bulunur; bazen hayalden ötedir, Kafdağı'nın ardındadır aranan. 
Aradığını yerli yerinde bulmak ister. Düzen arar, intizam, üslup, metot arar... 


Zorlu, çetin arayışlar mutlu sonlandığında çocuksu sevinç kaplar benliğini; çölde kayıp devesini bulan bedevinin sevincine denktir coşkusu... 


Sonu hüsranla biten arayışların ardından teselli edecek bir dost arar. Sırtının sıvazlanmasını, başının okşanmasını arar. 
Ne aradığını bilmediğinde kendi kendine kızar, homurdanır. 
Bulamazsa aradığını etrafına sataştığı, kırıp döktüğü, eline geçeni oraya buraya fırlattığı da olur... 


Karnı zil çalınca bir tas çorba, doyduğunda tatlı arar. Karnı tok, sırtı pek olsa bile daha fazlasını arar. Dört dörtlük ziyafet arar. Gün olur, anasının yemeklerini arar. 


Gözleriyle arar, el yordamıyla arar, zihniyle, kalbiyle, gönlüyle, hisleriyle arar. Yaz ortasında kışı, kiş ortasında yazı arar. Aş erer yazın turşu, kışın erik arar. 
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Uzaklara, gurbet illere gider, yerini yurdunu, memleketini arar, doğduğu toprakları arar. 
Geride bıraktığı çocuklarını, akrabalarını arar. 


Hak hukuk arar, adalet arar, eşitlik, dürüstlük arar... Eylemde fikir, fikirde eylem arar. 
Ağız tadı arar, lezzet arar, estetik arar, güzellik arar. Cesaret, mertlik, yiğitlik arar, mangalda yürek arar. Aşkı arar, sevgilisini arar, Mecnun olur çölde Leyla”sını arar. Alıştığı düzeni arar. 
Statü, makam, mevki, koltuk, imtiyaz arar. 


Gürültüde bunalır sessizlik, dinginlik arar, kafasını dinlemek için tenha yer arar. Tenhada sıkılır, gürültü arar, insan sesi arar, çocuk sesi, kuş cıvıltisi arar. Bazen iş olsun diye arar, herkes aradığı için arar, elin kaybolan eşeğini ıslıkla arayan eloğlunun arayışına benzer arayışı... 


Sevgili Peygamberimizin “Bir vadi dolusu altını olsa insanın, bir vadiyi daha arar/ister.” 
(Müslim, Zekât, 117.) sözü insanın arayış hikâyesinin ana fikri gibidir. 

Buraya kadar söylediklerimiz, insanın arayış hikayesini tasvirde elbette yetersizdir. 
Bugün kapitalizmin aldatıcı serabında arama listesine yenilerinin eklendiğinden hiç şüpheniz olmasın. Günümüz insanı her yerde, yukarıda ancak bir kısmını sayabildiğimiz, elinden kayıp giden pek çok şeyini arıyor. Kavram ve degerlerini, kimlik ve benliğini arıyor, örf ve töresini, anane 


ve geleneğini arıyor. Gençlerinin yaralı bilinçlerini tamir yollarını arıyor. Kendi dindaşını ve ırkdaşını öldüren ölümcül kimlikleri ıslah etmenin yollarını arıyor. Aile bireyleri arasında sağlıklı iletişim kurmanın, okulda gence köklü, sağlam, ayakları yere basan bir eğitim verebilmenin imkânını arıyor. 
Evde, sokakta, okulda, iş yerinde, ticarette sulandırılan ahlak kuralları hayata yeniden nasıl hâkim kılınabilir, bunun usul ve metotlarını arıyor ve tartışıyor. Geleceğin dünyası terör, haksızlık, gasp, işgal ve savaşlardan nasıl azade kılınabilir, bunun çarelerini arıyor. Yeryüzünün ve tabiatın bozulan dengesini yeniden kurmanın formüllerini arıyor. Kapitalizm ve liberalizmin köklerinden sarstığı, altını oyduğu aile, toplum, devlet, kültür, medeniyet, din gibi temel ve asli unsurlarını yeniden canlandırmak için yeni yollar ve metotlar deniyor ve arıyor. Gelecekte kendi yerini alması muhtemel gözüken yapay zekânın ve robotlarının önlenemez yükselişiyle birlikte, teknoloji, insanı ve onun değerlerini yok etmeyecek bir denge ve sınırda nasıl tutulabilir, onun çarelerini arıyor. 


İnsanın insan olmaktan kaynaklanan tabii ve fıtri arayışları elbette sürecek. Bunların bir kısmı keyfekeder ve hüsranla biterse, hayat bir şekilde devam eder. Ama bir önceki paragrafta kısaca özetlediğim arayışlar hüsranla biterse, insanlığı topyekün vahim bir gelecek bekliyor. m 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indarlık, insanın 

iman-amel temelinde 

ortaya koyduğu dini 

tutum, deneyim ve davranış biçimlerini ifade eder. 
Bunun içerisine, inanılan dinin emir ve yasakları doğrultusunda yaşamak girdiği gibi inanç, bilgi, tecrübe/duygu, ibadet, etki ve organizasyon da girer. 
Dindarlık olgusunda en önemli husus, bireyin maneviyatı en derin şekilde hissetmesi ve bunu gündelik hayatta tutum ve davranış haline dönüştürmesidir. Bir din, dindarın hayatında görünürlüğü ile birlikte, onun sosyal ve kültür hayatına damgasını vurmasıyla daha çok varoluş gerçeğini perçinler. 
Çünkü kültürler ölmez, ırmaklar gibi başka kültürlere karışır ve hayatiyetini sürdürürler. 
Dindarın hayatına coşku katmak biraz da o dinin kültürel boyutlarının ön plana çıkmasıyla ilişkilidir. Bu gerçeklikten hareketle söylemek gerekirse, dini hayat, belli bir tarihi süreçten sonra toplumların kültürel yaşam tarzlarıyla örtüşür. Çünkü siyasi, sosyal, iktisadi, coğrafi, bedevi ve hadari şartlar dindarlıkların şekillenmesinde pay sahibidir. Tarih boyunca bu faktörlerden her birisi kendine özgü dindarlık tipolojilerinin oluşumunda etkili olmuştur. 
Müslüman toplumlarda süfi, ahlaki, siyasi, özgürlükçü, kuralcı eksenli dindarlıkların ortaya çıkması buna örnek verilebilir. Bir İslam âlimi olan Mevlâna Celaleddin Rumi, bilgeliğinin yanında bir toplumbilimci olarak da iyi bir gözlemcidir. Bu sebeple, yaşadığı çağın “dindarlık | tipolojileri” onun 





gözünden kaçmamıştır. Biz bu makalemizde Mevlâna'nın ele aldığı dindarlık tipolojilerini; samimi ve gayrisamimi dindarlık şeklinde tasnif edebiliriz. 


Samimi dindarlık tipolojileri 


Samimi dindarlıktan maksat, bireyin, gönül ve tefekkürle sentezlediği inancını deruni anlamda içselleştirmesi, bunu tutum ve davranışlarına yansıtmak suretiyle kendisi ve çevresiyle uyumlu bir yaşam biçimi kurmuş olmasıdır. Böyle bir kimse için din Allah'a ulaşma- da amaç hâline gelmiştir. Mevlâna, inanç ve davranış bütünlüğüne sahip bir Müslümandır. 
Bu manada İslam'a bağlılığını daima dile getirir. O, salt inancı sloganlaştırmaz. İnancın kanıtlarının müminin hayatında tutum ve davranış olarak yan- 


sıtılmasını ister. Dışta olan ibadetlerin ancak içteki imana tanıklık edebileceğini dile getirir. 
“Namaz, oruç ve cihat, itikadın şahitleridir.” diyen Mevlâna'ya göre ihsanda bulunmak, açları doyurmak ve misafir davet etmek, samimi bir şekilde Allah'ı sevmenin birer delilidir. (Mesnevi, (çev. Veled İzbudak), İstanbul, 2004, V, 47 (185-190).) Görüldügü gibi o, hem ibadet hem de ahlaki ilkelere uygun hareket etmeyi inancın gerekleri olarak değerlendiriyor. 


Dindarın hayatında şekil ve öz, iman ve amel birlikte bulunduğu zaman bir anlam ifade eder. Mevlâna “tohum” örne-Siyle şunu demek istemektedir. Her dindar, zahirin önemini bilmekle birlikte şekilden öze, satıhtan derinliğe geçmenin daha önemli olduğunu bilmelidir ve ona göre hayatında dini anlamlandırmalıdır. 


İslam”da ibadet Allah rızası için yapılmalıdır. İslam anlayışını bu perspektife oturtan Mevlana”nın düşüncesinde esas olan temel şart, başkalarına sadece “iyilik yapmak değil, bu iyiliği Allah”a götürecek” (Mevlâna, Mesnevi, II, 76 
(944).) samimi inanç ve davranış içinde bulunmaktır. O hâlde samimi dindarlıkta ölçü; iman ve davranış, fikir ve fiil, fikir ve suret, şekil ve mana, zahir ve bâtın işbirliğine dayanır. Nitekim Kur'an'da ibadetlerde bulunması gereken ihlas ve samimiyet hakkında şöyle buyrulur: “Onların etleri ve kanları asla Allah'a ulaşmaz. Fakat ona sizin takvanız (Allah'a karşı gelmekten sakınmanız) ulaşır.” 
(Hac, 22/37.) Şekilden ibaret 


olan davranışlar, ancak ihlas ve samimiyetle bütünleştiği takdirde kabul görür. 


Gayrisamimi dindarlık tipolojileri 


Gayrisamimi dindarlıktan maksat, kişinin dindarlığı; bilgi ve izana dayalı bir kabullenmeden ziyade, hayatın bütün alanlarıyla ilgili hedeflere kavuşmak noktasında “yarar” düşüncesinden hareketle bir araç olarak görmesidir. Mevlâna eserlerinde bu tip dindarlığı, dini dünyevi çıkarlar için araç olarak kullanmak şeklinde yorumlar. Dinde bunun adı gösterişçi dindarlıktır. Gayrisamimi dindarlık örneği olan gösterişçi dindarlık, herhangi bir kimsenin ahiret ameliyle dünya menfaati gözetmesine; iman, ibadet ve İslami ilkeleri 





Samimi dindarlıktan maksat, bireyin, gönül ve tefekkürle sentezlediği inancını deruni anlamda içselleştirmesi, bunu tutum ve davranışlarına yansıtmak suretiyle kendisi ve çevresiyle uyumlu bir yaşam biçimi kurmuş olmasıdır. 
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VE 
HAYAT 





dünyevi yararlara alet etmesine dayanır. Kur”an”da, gösterişçi dindarlık, iki yüzlü münafıkların davranışları olarak gösterilir. (Nisa, 4/142; Münafikun, 63/1-11; Maun, 107/6.) Mevlâna, ibadetlerinde ihlas ve samimiyetten uzak, salt gösteriş yapmayı amaçlayan iki yüzlü, iki dilli kimselerin davranışlarını “misk” metaforuyla açıklar. Diliyle Müslüman olduğunu ifade eden gönlüyle de inkâr eden kimseyi tenine güzel koku süren, ama ruhu mecazi anlamda pis kokularla dolu kimseye benzetir. Ona göre gösterişçi bir dindarın ibadeti, çöplükte- ki yeşillik ve gübrelikteki gülün durumu ne ise onun gibidir. 
Nasıl ki hiç kimse, gübrelikteki güle ilgi duymazsa, Allah da gösterişçi kimsenin dindarlığı- na hiç değer vermez. (Mevlâna, a.g.e., II, 31 (268-270).) 


Dinimizin bildirdiği ahlak esaslarını önce bilgi düzeyinde öğrenmeli, sonra öğrendiklerimizi bizzat bireysel ve toplumsal ilişkilerde davranış tarzı hâline getirmeli, sonra da çevremize iyiörnek olmalıyız. Mevlâna'nın ortaya koyduğu dengeli ve ölçülü dindarlık tipolojisi, yaşadığımız modern zamanlarda temsil imkânı bulursa, İslam bir câzibe merkezi oluşturabilir. Burada bütün bir dünyada dinlerin yükseliş trendi artarken, dindarlıklarımızın kalite bakımından ne oranda artış gösterdiği ya da göstermediği büyük anlam ifade etmektedir. 
Önemli olan dindar olmakla övünmek değil, dindarlığımızı bilgi, bilinç ve davranış boyutlarında ne ölçüde geliştirdiğimiz ve gerçekleştirdiğimizdir. m 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arihte kurulan her şehir, kendini inşa eden 

inanç ve medeniyetin 

rengini sadece mimarisine değil, sakinlerine de vermiştir. Bu bağlamda şehir ve insan birbirini karşılıklı olarak etkileyen, değiştiren ve dönüştüren iki unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Şehrin mi insanı, insanın mı şehri inşa ettiği tartışmasını bir kenara bırakarak şunu söyleyebiliriz ki şehirleri kendi dini ve kültürel kimliği ile inşa eden insanoğlu, kendi kimliğini de şehir ile teşekkül ettirmiştir. Merhum Necip Fazıl şehir ile insan arasındaki bağı şu mısraları ile ne güzel anlatmaktadır: 


“Ruhumu eritip de kalıpta dondurmuşlar; 


Onu İstanbul diye toprağa kondurmuşlar. 


İçimde tüten bir şey; hava, renk, eda, iklim; 


O benim, zaman, mekân aşıp geçmiş sevgilim.” 


Kısaca şehir kimliği dediğimiz olgunun insandan bağımsız olduğunu düşünmek imkânsızdır. 


Kur'an, Hz. Âdem'den Peygamberimize kadar gelen peygamberlerin genellikle şehirli topluluklara geldiğini şöyle ifade etmektedir: “Biz senden önce de, memleketler halkın- dan (ehlü'l-kurâ) ancak kendilerine vahyettiğimiz birtakım erkekleri peygamber olarak gönderdik.” (Yunus, 12/109.) 
Zikredilen kıssaların nerdeyse tamamının şehir halkları ile ilgili olduğuna ve seçilen peygamberlerin şehir halklarının 


içinden seçilmiş olmasına dikkatlerimizi çekmektedir. Peygamberlerin getirdikleri mesajin evrenselliğini ve uygulama alanlarını, kurmak istedikleri düzeni düşündüğümüzde şehir hayatının buna en uygun zemini hazırladığını düşünebiliriz. Bu bağlamda Peygamber Efendimiz (s.a.s.) de şehirde doğmuş, yetişmiş, tebliğ etmiş ve şehirde vefat etmiştir. Buradan şu sonucu çıkarabiliriz; peygamberler bir şehir sistemi içerisinde tebliğ ve inşa faaliyetlerini sürdürmüşlerdir. Böylelikle gönderilen peygamberler geldikleri toplumda sadece bir dini değil, o dinin medeniyet tasavvurunu da getirmişlerdir. Huntington bu durumu şu Sözü ile ifade eder: “İnsanlık tarihindeki temel medeniyetler büyük ölçüde dünyanın büyük dinleriyle tanımlanmaktadırlar.” (Hungtinton, Samuel P. , Medeniyetler Çatışması ve Dünya Düzeninin Yeniden Kurulması, Çeviren: Mehmet Turhan, Y.Z. Cem Soydemir, Okuyan Us Yayınları, İstanbul, 2008, 49.) 


Peygamberimiz (s.a.s.) Mekke'den Medine'ye hicret ettiğinde İslam dininin şehir ve medeniyet anlayışını inşa etmek istemiştir. Zira Kur”an”ın getirdiği birtakım değerlerin ve ilkelerin ancak kendine ait öz- gün bir şehir sisteminde hayat bulacağı aşikârdır. Öncelikli olarak Yesrib olan şehrin adı Medine olarak değiştirilmiştir. Medine kelimesi Kur'an'da (Tevbe, 9/101-120; Ahzab, 33/60; Münafikun, 63/8.) özel olarak Medine şehri için kullanılmakla birlikte diğer peygamberlerin geldiği şehirleri de ifade 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etmektedir. Medine, şehirli olmak, medeni ve yerleşik bir hayat tarzına sahip olmak, varlık, bolluk ve nimet içinde hayat sürdürmek gibi anlamları ifade eden “medeniyet” o kelimesi ile aynı kökten gelmektedir. 
(Zebidi, Muhibbuddin Ebu”l-Fayd Muhammed Murtaza,Tacu”l-arus. 
Beyrut. 1966, s. 342.) Buradan da anlaşılmaktadır ki Peygamberimiz (s.a.s.) hicret ile sadece İslam”ın ilk şehrini kurmamış, aynı zamanda Müslümanların kendinden sonra kuracakları şehirler için bir şehirli yaşamı ve medeniyet perspektifi de çizmiştir. 

Medine modeli olarak da adlandırabileceğimiz bu perspektifle Hz. Peygamber, adalet, hukuk, insan haklarına saygı ve bir arada yaşama kültürünü esas alan bir devlet nizamını insanlarla tanıştırmıştır. 
Kur'an'ın sadece Müslümanlar için değil, tüm insanlık için öngördüğü ilkeleri Medine vesikası ile taahhüt altına almıştır. 
Kısaca Medinelilere şehir yaşamının vazgeçilmez unsurlarından olan bir arada yaşama ve bir medeniyet/şehirlilik bilinci kazandırmıştır. Muhtemel ki Peygamberimiz'in (s.a.s.) 
hayal ettiği ve inşa ettiği bu medeniyet perspektifi ve modeli Cenab-ı Hakk'ın şehirlerin anası (ümmü'l kura) olarak zikrettiği Mekke şehri için koymuş olduğu ilkelerden mülhemdir. (Kasas, 28/57; Ankebut, 29/67.) Zira Cenab-ı Hakk'ın Mekke için koyduğu ilkelerin Peygamberimiz (s.a.s) tarafından Medine için de hayata geçirilmesi vahye dayalı medeniyet tasavvurunun ilk adımını 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teşkil etmiştir. Bu bağlamda Medine şehri de Peygamberimiz tarafından Harem'e dâhil edilerek (Müslim, Hac, 454.) Mekke ile birlikte Haremeyn'den sayılmıştır. Hiç şüphesiz ki Harem anlayışı ile tesis edilmek istenen şey sadece çevrenin ve diğer canlıların korunması değildir. Zira Kur'an bize Mekke'yi, “beleden âminen” (Bakara, 2/126; İbrahim, 14/35.) 
ve “el-beledü'l-emin” (Tin, 95/3.) vasıfları ile anlatmıştır. 
Bu vasıflar ise çevre ve diğer canlılarla birlikte tüm insanları da kapsamaktadır. Mekke ile başlayan Medine ile gelişen “model şehircilik” Müslümanların kurdukları tüm şehirler için ilham kaynağı olmuştur. 
Böylelikle İslam, “şehir etiği” olarak da adlandırılan şehir- 





Medine modeli olarak da adlandırabileceğimiz bir perspektifle 

Hz. Peygamber, adalet, hukuk, insan haklarına saygı ve bir arada yaşama kültürünü esas alan bir devlet nizamını insanlarla tanıştırmıştır. 





lilik ahlakını vahiy merkezli olarak tekemmül ettirmiştir. 
İslam'da şehir hayatına ruhunu veren ise Kur'an'ın değer yargıları ile inşa edilmiş Müslüman dini kimliğidir. Şehir hayatının vazgeçilmez unsurları olan komşuluk, yardımlaşma, hoşgörü, nezaket, kul ve kamu hakkı gibi birçok esas Müslümanın dini kimliğinin âdeta ayrılmaz bir parçası olmuştur. 
Bu kimlik, tevhit çatısında, iman esasları temelinde insanı ve çevreyi merkeze alan şehir hayatını hedeflemiştir. 
Günümüzde modern şehirlerde bile tam manasıyla tesis edilemeyen bu ilkeler, vahyin aydınlığında ve peygamberimizin öncülüğünde hayata geçirilmiştir. 


İslam devletleri tarafından kurulmuş olan Fustat, Basra, Kufe, Nişabur, Semerkant, Buhara, Merv, İskenderiye, Kahire, Kudüs, Kurtuba, İşbiliyye, Malaga, İstanbul ve nice büyük şehirler Medine ile geliştirilen İslam şehir mimarisinin ve şehir yaşamının güzel örneklerini sunmuşlardır. Her bir şehir Farabi'nin kurguladığı “erdemli şehir” o (el-medinetü'l-fâzıla) yolunda âdeta birbiri ile yarışmıştır. Müslümanlar kurmuş oldukları bu şehirlerde tüm insanlığa dinin rehberliğinde örnek bir şehir yaşamı prototipi çizmişlerdir. 


Kur'an'da şehir yaşamı bağlamında kıssalara baktığımızda ilginç örneklerle karşılaşırız. 
Dikkat çeken ilk husus kıssaların birçoğunun şehir yaşamında geçmesidir. Hz. Musa'nın, Hz. Yusuf'un, Hz. İbrahim'in ve birçok peygamberin büyük 


insan toplulukları yaşamış olmaları, peygamberlerin şehirli kimliklerinin de örnek alınmasına dikkatlerimizi çekmektedir. Fakat burada dikkat çeken bir husus da Cenab-ı Hakk'ın helak ettiği toplulukların da şehirlerde yaşamalarıdır. Yani şehirlilik dediğimiz olgu bizatihi bir deger ifade etmemektedir. Şehir halklarının gelişmişlik ve refahın yanında zulüm, ahlaksızlık ve inkâr gibi ahlaki birtakım bozukluklar ve dini kimlikte- ki sapmalar nedeniyle nasıl bir helake sürüklendikleri de örneklerle anlatılmaktadır. 
(Tevbe, 9/70; Nahl, 16/112.) Esasında Kur'an, şehirde yaşayan insanların dini kimliğinin toplumun geleceği için ne kadar önemli olduğuna dikkatlerimizi çekmektedir. 


içerisinde 


Kur”an”daki ifadeler çerçevesinde baktığımızda şehirlilik olgusunun esasını dini kimlik oluşturmaktadır. Dini kimlik ise şehir mimarisi ve yaşantısı ile doğrudan ilişkilidir. Zira kurulan her bir şehir, insanların tarihi mirasının, dini ve kültürel birikimlerinin ortak sonucudur. Bu bağlamda her şehir, insanın dini kimliğinin hem öznesi hem de nesnesi konumundadır. İnsanlar tarafından imar edilen ve kimlik verilen bir şehir, daha sonra içinde yaşayanların kimliğine tesir etmektedir. Bu bağlamda tarihte Müslümanların kurdukları şehirler, dini kimlik oluşturması bakımından mimariden çok daha fazla anlam içermektedir. Nitekim bu durumu Mehmet Akif Fatih camine bakarak şu dizelerle dile getirmiştir: 


“Bu bir mabet değil, Mabud'a yükselmiş ibadettir; 

Bu bir mazhar değil, didara vasıl mevkib-i enzar. 


Semadan inmemiştir, şüphesiz, lakin semavidir: 

Zemini olmayan bir cilve-i feyyazı havidir. “ 

Aynı duyguları Yahya Kemal Beyatlı da Süleymaniye Camisi için ifade etmiştir: 

“Vatanın hem yaşayan vârisi hem sâhibi o, 

Görünür halka bu günlerde teselli gibi o, 

Hem bu toprakta bugün, bizde kalan her yerde, 


Hem de çoktan beri kaybettiğimiz yerlerde.” 


Burada şair sadece camileri örnek vermiştir. Fakat Müslümanların yaptığı tüm eserler kuru bir taş yığınından daha fazla anlam içermektedir. Bu zaviyeden bakıldığında medreseler, imarethaneler, külliyeler, çeşmeler, köprüler, mezarlıklar ve daha birçok yapı İslam kültüründe yalnız bir ihtiyacı gidermek için değil, dini kimlik inşasında da önemli rol oynamışlardır. İslam mimarlarının yaptığı her bir eser, iç ve dış mekânın dizaynı, ebatları, evlerin avluları, mahallelerin mabetler etrafında şekillenişi, kullanılan figürler, yontulan ve işlenen motifler, içerdikleri derin anlamlar ile dinin kimlik inşasındaki parametrelerini de bizlere vermektedirler. Yani İslam şehirlerini diğer şehirlerden ayıran temel unsur maddi yapıları kadar o yapıları inşa eden manevi ve ahlaki felsefesidir. Örnek vermek gerekirse, vakıf eserlerinin yaygın olması 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yardımlaşmanın, medreselerin ihtişamı ilme verilen önemin, camilerin şehirlerin merkezin- de olması ibadetin günlük yaşamdaki yerinin, kabristanların cami hazirelerinde veya şehir merkezlerinde olması ise ahirete dair sürekli hesap verme şuuru ile yaşayan Müslüman şehirli kimliğinin temel göstergeleri olmuştur. 


Ne yazık ki küreselleşme ve kapitalizmle birlikte Müslüman kimliğindeki aşınma şehirlerimize de yansımıştır. Bir zamanlar hoşgörü, yardımlaşma, cömertlik, komşuluk gibi erdemlerle yoğrulan şehirli Müslüman kimliği artık israf, lüks, moda, bencillik, yabancılaşma gibi zafiyetlere düçar olmuştur. 
Ruhumuzdaki aşınma şehirlerimizi de esir almıştır. Hakikatin yerini imajın almasıyla birlikte tevazu ve işlevsellik üzerine kurulan İslam mimarisi yerini gösteriş ve kibrin sembolü olan yapılara bırakmıştır. 
Esasında İslam şehirlerindeki bu bozulma ve kimliksizlik, Müslümanların o kaybettikleri medeniyet tasavvurunun ve aşınmış olan Müslüman kimliğinin acı bir göstergesi niteliğindedir. Dünyaya medeniyeti Medine ile getiren bir dinin müntesipleri olarak yitirdiğimiz medeniyeti tekrardan kaybettiğimiz yerde aramalıyız. 
Şehirlerimizi imar etmeden önce, dini kimliğimizin yapı taşlarını yeniden inşa etmeliyiz ki tarihte kurduğumuz şehirlere ve şehirlilik kültürüne tekrar sahip olalım. Unutmamak gerekir ki gerek Mekke (Ümmü”l Kura) gerekse Medine taşlarla değil vahyin aydınlığında inşa edilmiş şehirlerdir. m 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utlu olabilmenin tarifini belki de yaşayan ve hayata veda 

etmiş kişilerin sayısınca yapabiliriz. Her an ve her yerde mutluluklar yaşanır ya da tükenir. Bir çocuk için misketi yuvarlamak, yetişkin biri için mutlu bir aile kurmak, yaşlı biri için evlatlarının mutluluğunu görmek mutlu olmaya sebeptir. Fakat bunlar anlık ve zamana bağlı mutluluklar olabilir. Psikiyatrist ve yazar Kemal Sayar'a göre mutlu olmak, evvela yetinmeyi bilmekle olur. 
Sevdiklerini yeterince sevmek, onlara vakit ayırmak, en önemlisi bir anlam duygusuna sahip olmakla olur. Niçin yaşadığını, hayatını neyin anlamlandırdığını ve aydınlattığını bilmek, kısacası neden var olduğunu bilmek insanı daha mutlu eder. 


âlemde bakıp gördükleri- 


Yaşadığımız görebileceğimiz, 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mizle zenginleşeceğimiz pek çok güzellik yaratılmıştır. Doğumdan ölüme kadar yaşamın her anında bizlere sunulan bu ikramların farkına varabilmek şüphesiz insan için en büyük mutluluktur. Yaratılışında saklı bütün gizemlerin farkında olabilecek bir görme insana içten içe telkin edilir. Yüce kitabımız Kur”an-ı Kerim”de biz insanlar için böyle bir bakışa dikkat çeken pek çok ayet vardır. “Şüphesiz, göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde, insanlara yarar sağlayacak şeylerle denizde seyreden gemilerde, Allah"ın gökyüzünden indirip kendisiyle ölmüş toprağı dirilttiği yağmurda, yeryüzünde her çeşit canlıyı yaymasında, rüzgârları ve gökle yer arasındaki emre amade bulutları evirip çevirmesinde elbette düşünen bir topluluk için deliller vardır.” 
(Bakara, 2/164.) 


WE MU ir x y 





Nagihan AYDIN 


İstanbul Beylikdüzü Kur'an Kursu Öğreticisi 


Ruh ve bedenden yaratılan insan maddi ve manevi yönleriyle bütünlüğü olan bir canlıdır. 
Manevi hayatının demlendiği yer şüphesiz kalptir. Kalp âlemi türlü gizemlerle doludur. Sevindiğinde, üzüldüğünde, şaşırdığında, korktuğunda farklı ritimle tepkiler gösterir. Kalbin âdeta huzur reçetesini dile getiren Peygamberimiz (s.a.s.) 
“Ey kalpleri halden hale çeviren Rabbim, benim kalbimi dinin üzere sabit kıl.” (Tirmizi, Deavât, 89.) niyazında bulunmuştur. Bu dua bizler için istikamette olmanın, gerçek ve sağlam bir mutluluğun anahtarını sunmaktadır. Yine biliyoruz ki kalp salah bulmuşsa beden ve ruh da huzura ermiş olur. 


Farabi'ye göre gerçek mutluluğa erdemli bir yaşamla ulaşılabilir. Erdemli davranışlarımız aynı zamanda özünde iyidir. 
İyiliğe giden yol temel değer- 


lerimizle örülmüş bir hayatın da göstergesidir. Akıl, duygularımız ve bedenimiz böyle bir hayatta birlikte yol almalılar. 
Mutu olabilmek bir tesadüf değil tamamen bir yaşamın tercihiyle olur. Erdemli bir hayat ve kazandırdıkları insana iki hayatında da mutluluk getirir. Gazali”ye göre mutluluk ise dünyada tamam olamayacak geçici bir hazdır. Geçici dünya zevkleri insana tam bir mutluluk vermeyeceği için en büyük ve sonsuz mutluluğun ahirette olacağını dile getirir. 


Dünyanın yok olmaya doğru giden bir mekan ve sınırlı bir süre olduğuna şahitlik eder insan. Bize emanet verilen ömrümüzde artık yolculuğumuz- da bize eşlik etmeyi bırakan nelere tanık oluruz? Ellerimizle diktiğimiz bir çiçeğin kuruyup gittiğini görmek bile bizi ne kadar üzer? Kazandığımızı düşündüğümüz sonsuz kudret ve ikram sahibi Rabbimizin bize ihsan ettiklerinin birer emanet olduğunu her daim düşünmeliyiz. Emanet edilen nimet maddi veya manevi olsun, bir gün elimizden alındığında ya da eksildiğinde mutluluğun yerine hüzün gelir ve yerleşir gönül hanemize. 


Müşterek kullandığımız nimetler de bizler için ikram aynı zamanda da emanettir. İmtihanlarımız farklı olsa da bizim yaşadığımız üzücü olayların başkaları tarafından da yaşanmış olduğunu düşünebilmek, hatta başka büyük imtihanların farkına varmak bile teselli için atılmış bir adım olabilir. 
Mahrum kaldıklarımız hayırlı bir eksiklik ise bize elem ve- 


ren bir durum olmamalı. Bilmeliyiz ki başımıza gelen her türlü musibet yaşıyor oldugumuzun bir kanıtıdır. Var olabilmenin başka bir ifadesi de üzüntüyü bilmek ve rıza gösterebilmektir. 


Kindi, temelde dünyanın üzüntü veren yönünü anlatırken gemi alegorisinden bahseder. 
Kaptan gemiyi kumsala getirdiğinde yolcuların etrafta bulunan değerli eşyaları alma yarışına girmelerini hatta bazılarının çok uzaklaştığı için gemiyi kaçırdıklarını anlatır. 





Tanıklık ettiğimiz varlık âleminin ardındaki kudreti görmemizi isteyen Rabbimiz, insana tefekkür penceresinden bakmayla mutlu olabilmenin 

ilk adımını da göstermiştir. 





Topladıkları değerli eşyalar belli bir süre sonra sahiplerine külfet olmaktan öteye de gitmemiştir. Tıpkı dünyada biriktirme ve sahip olma hırsıyla ömrünü tüketen insan gibi. Hep daha fazlasını ve daha iyisini istemek, kanaatkârlık ve paylaşmayı unutup dünyalık biriktirme yarışına 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girmek üzüntülerin en büyüğü ve aldatıcısıdır. Nitekim hırs İnsanı daima olması gereken çizgiden ve ilahi rızadan uzak tutmuştur. Her gün aynaya baktığımızda gözlerimizin görüyor olması, ellerimizle yapabildiğimiz günlük beceriler, kulağımızın iletişimde hep diri olması, hissettiklerimizi uygun cümleler ve ses tonuyla aktarabilmemiz, ayaklarımızın yürüyor ve koşuyor olması, kısacası yaşıyor olmak hayatta nefes alan biri için büyük mutluluktur. Nimetlerin eksilmesiyle hissettiklerimiz bize elimizdekilerin değerini bilmeye itiyorsa, şükretmenin aslında ne kadar önemli bir kulluk bilinci olduğunu unutmamamız gerektiğini hatırlamamız içindir. 

Bir yolcu için duraklar hep vardır. İnsan da dünya yolculuğunda mutlak durağına eriştiğinde iman ile geçirdiği bir ömür ve ahirete götüreceği salih amelleriyle gerçek mutluluğa ulaşacaktır. Sabrı, şükrü, kanaat etmeyi, yardımlaşmayı, sahip olduklarının kıymetini bilerek sürülen bir hayat kurtuluşumuzun da anahtarı olacaktır. 
İman ve salih amelin kuşattığı bir ömrün son durağı da vadedildiği gibi sonsuz mutluluk olacaktır. Çünkü iman edip salih amel işleyen her müminin mutluluğu dünyadayken başlamış, mükâfatı ise talibi olduğu ahiret güzellikleriyle daha en başından huzur ve kurtuluş yoluna girmiş olmasındadır. “Onlar ki iman etmişler ve salih ameller işlemişlerdir, ne mutlu onlara, varacakları yer de ne güzeldir!” (Rad, 13/29.) m 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KAFAMA 
TAKILANLAR 


ALLAH BİZİ SEVİYORSA NEDEN GUNAH İŞLEMEMİZE İZİN VERİP SONRA CEZALANDIRIYOR? 





Prof. Dr. Cağfer KARADAŞ 


Kafama takılan soru, “Allah bizi seviyorsa neden günah işlememize izin verip sonra bizi cezalandırıyor?” 


Burada üç hüküm var. Birincisi Allah bizi seviyor, ikincisi günah işlememize izin veriyor ve üçüncüsü bizi cezalandırıyor. Allah”ın kullarını sevdiğini ilahi vahiyden çıkarabiliriz. Çünkü ilahi vahiyde, Allah”ın kullarına karşı merhametli ve şefkatli olduğu, onları sevdiği bildirilmiştir. Ama Allah insanların günah işlemesine izin verir mi ve izin verdiği halde cezalandırır mı? Buna dair ilahi bilgi yok hatta aksi var. Yani demem o ki Allah hiçbir kulunun günah işlemesini hoş görmez ve haksız ceza görmesine razı olmaz. 


Ama Allah'ın rahmeti yanında gazabının oldu-Şunu söylüyoruz. 


Doğrudur, Allah'ın rahmetinin yanında gazabı da var. Gazabı izin vermediği hâlde günah işleyenedir. Allah her kuluna günah işlememesini bildirmiş, günahın çirkin bir davranış olduğunu da âdeta benliğine işlemiş. Nitekim dünyanın geneli düşünüldüğünde dinler, kültürler ve bölgeler farklı olmakla birlikte birçok ortak ahlak kuralı var. Hiçbir toplum, suçsuz yere adam öldürmeyi, zinayı ve hırsızlığı güzel görmez. Her dinde, her bölgede ve her kültürde bunlar çirkinlik ve günah. Bazı farklılıklar olsa da bu günahlara yönelik birtakım yaptırımlar bulunmakta. Yüce Allah yarattığı kullarının güzel olmasını ister. Bu güzelliği de kendi iradeleriyle gerçekleştirmelerini bekler. 
Gerçekleştirmeyenlere de birtakım yaptırımlar belirler ve bildirir. Yüce Allah kimseye tuzak kurmaz. Güzelliği ve çirkinliği bildirdiği gibi mükâfatını ve cezasını da bildirir. 
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Anlattıklarınızı biraz 


misiniz? 


somutlaştırabilir 


Bir kıyaslamayla bunu anlatalım. Devlet her vatandaşının rahat etmesini ve güzel imkânlara kavuşmasını ister. Bunun için örneğin geniş yollar yapar, hızlı arabalar almasına izin verir. 
Geniş yolda hızlı araba kullanan bir gencin kaza yapması sonucu ölmesi üzerine kazazedenin ailesi devlete şöyle bir suçlamada bulunabilir mi? 
Neden devlet geniş yol yaptı, neden hızlı arabaların ülkeye girişine ve oğlumuzun almasına izin verdi? Bu soru acılı anne-baba açısından düşünüldüğünde çok da mantıksız değildir. Onlara göre bu dediklerine devlet müsaade etmeseydi, bu felaketi ve acıyı yaşamayacaklardı. Hâlbuki devlet, bütün bunlara izin verirken vatandaşının zarar görmemesi ve acı çekmemesi için kurallar koymakta. Yolda nasıl ve ne kadar hızla gidileceği, arabanın ne şekilde kullanılacağını belirlemekte. Bu kurallara uymayan bir şahsın zarar gördüğünde dönüp devleti suçlamasını hiç kimse mantıklı bulmaz. 


Bununla Allah'ın günah işleyeni cezalandırması arasında nasıl bir benzerlik var? 


Allah kullarını yarattığında onlara akıl ve özgür irade gibi iki önemli özellik vermiştir. İnsanlar bu iki özelliği yani imkânı iyi kullandığında Allah'ın onlara yönelik bir yaptırımı olmayacağı gibi aksine birçok mükafatı söz konusudur. 
Üstelik Allah bu iki imkânı vermekle kalmıyor, rahmeti ve şefkati gereği kullarının yanlışa veya günaha düşmemesi için uyarıcı görevliler olan peygamberler gönderiyor. Ayrıca tabiata koyduğu birtakım işaretlerle de insanın akıl ve iradesini sürekli uyarıyor. Tıpkı devletin yol 


işaretleriyle ve görevli memurlarıyla yoldaki sürücüleri uyarması gibi. Bir kul bütün bu uyarıları dikkate almayıp inadına hareket ediyorsa, halk tabiriyle “burnunun doğrusuna” gidiyorsa, yaptırıma maruz kalması kaçınılmaz. Yanlış yapan sürücüye devletin ceza uygulaması sırf ceza olsun diye değil, bu yanlışı kendisi ve başkaları bir daha yapmasın diyedir. Aksi takdirde iyi sürücü ile kötü sürücü ayırt edilmemiş olur. Ayrıca yapılan yanlışlara ceza uygulanmaması daha büyük felaketlere ve acılara meydan verir. Öyleyse devletin uyguladığı ceza, vatandaşlar arasında adaleti sağlamak içindir. Yüce Allah da adaleti sağlamak için işlenen günahlara öte dünyada bir ceza takdir edecektir. 


İyi de Allah bunları engelleseydi daha iyi olmaz mıydı? 


Bu teklif, kaza olmaması ve acı çekilmemesi için devlet arabaları ve yolları yasaklasın demeye benzemektedir. Hâlbuki devlet, arabaları ve yolları yasaklasa, bu hiç hoşumuza gitmez. 
Yüce Allah'ın aklımızı yok sayması ve irademizi kısıtlaması aynı şekildedir. Aslında bu teklif, Allah aklımızı ve irademizi elimizden alsın demektir. Hem akıllı ve iradeli olmayı istemek hem de kısıtlama getirilmesini talep etmek ciddi bir çelişkidir. Halk deyimiyle “üç kuruşa beş köfte olmaz”. Allah bize akıl ve irade gibi iki güzellik vermiş, şartları hazırlamış, kuralları koymuş, bildirmiş ve uyarmış. Bunun üstüne her türlü özgürlüğümüz olsun ama hiçbir yaptırım olmasın demek hiç mantıklı değildir. Merhamet olsun adalet olmasın demektir bu. Bu talep yerine gelmiş olsa, bir sürü suç olacak ama cezasını bulmayacak. Peki, işlenen suçların bir kısmı bize yönelik olursa ve canımız yanarsa, yine aynı şeyi düşünecek miyiz? O zaman “Adalet ner- de?” diye haykırmayacak mıyız? İnsanoğlu böyledir. Hırsızlığa maruz kalmadığında hırsızlara karşı son derece merhametlidir. Ne olacak canım giden mal olsun diyebilir. Ama kendisi buna maruz kaldığında hırsızın idamını bile ister, İşte bu tipik modern zaman bencilliği. Cehennemi istemeyenler, acı çekmemiş, haz ve hız içinde olanlardır. Onlar ölümden ve kıyametten korkarlar. Acı çekenler, kötülüğe maruz kalanlar ise adalet ararlar. Kendilerine bunları yaşatanların en ağır cezaya çarptırılmasını isterler. 


KAFAMA 
TAKILANLAR 


Demek ki bütün bunlar göreceli. Herkes bulunduğu yerden bakıyor ve değerlendiriyor. 


Evet, tam da öyle. Genç, mutlu ve umutlu olan asla ölüm istemez, aklına bile getirmez. Yaşlı ve acılar içinde kıvrananın ise ölüm aklından çıkmaz. Bir çocuk doğduğunda sevinen bizler, ölüm karşısında üzülüyor hatta isyan bile edebiliyoruz. Hâlbuki çocuğu veren de alan da aynı Allah. Yüce Allah”ın muamelesinde değişen bir şey yok. O, ne yaratmasını ne kanunlarını ne de vaatlerini değiştirir. 


Değişen nedir öyleyse? 


Değişen insan. İnsan kendisini değiştirmedikçe, doğallığını bozmadıkça ve kuralları ihlal etmedikçe yüce Allah asla ona cezai bir yaptırım uygulamaz. Aksine tahminlerin üstünde mükâfatlar verir ona. Cennetini ikram eder, cemaliyle müşerref kılar. Ama kötülüğe batarak insanlığını yitiren, doğallığını kaybeden, kuralları sürekli çiğneyen, üstelik hiçbir pişmanlık göstermeyen bir kul, elbette Allah'ın adaletinin gereğine maruz kalır. Kalması da gerekir. Yoksa mazlumların ahı yerde kalır. Allah o zalimin suçuna göre bir ceza takdir eder ama asla suçunun üstünde ceza vermez. 


“Rabbin, halkları salih ve ıslah edici kimseler iken memleketleri zulmederek helak etmez. 
Rabbin dileseydi insanları (aynı inanca bağlı) tek bir ümmet yapardı. Fakat Rabbinin merhamet ettikleri müstesna, onlar ihtilafa devam edeceklerdir. Zaten onları bunun için yarattı. 
Rabbinin, “Andolsun ki cehennemi hem cinlerden, hem insanlardan (suçlularla) dolduracağım, sözü kesinleşti.” (Hud, 11/117-119.) 


“...Bir toplum kendilerinde bulunan (iyi davranışlar)ı değiştirmedikçe Allah onlara verdiği bir nimeti değiştirmez ve şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.” (Enfal, 8/53.) 


“Şüphesiz ki bir kavim kendi durumunu değiştirmedikçe Allah onların durumunu değiştirmez.” (Rad, 13/11.) 


“Onlar iman etmiş ve Allah'a karşı gelmekten sakınmış olanlardır. Dünya hayatında da, ahirette de onlar için müjde vardır. Allah'ın sözlerinde hiçbir değişme yoktur. İşte bu büyük başarıdır.” 
(Yunus, 10/63.) m 
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NAMAZLA İLGİLİ TERİMLERDEN MÜDRİK, MESBÛK, LÂHİK NE DEMEKTİR? 


Müdrik sözlükte “idrak etmiş, yetişmiş, kavuşmuş” gibi anlamlara gelir. Dinî terim olarak, imama en geç birinci rekâtın rüküunda yetişip namazını imamla birlikte kılan kişiye denilir. Lâhik, namaza imamla başlayıp namaz esnasında abdestinin bozulması gibi bir durum sebebiyle namaza ara vermek zorunda kalan ve bu sebeple namazın bir kısmını imam ile birlikte kılamayan kimse demektir. Bu durumda olan kişi usulünü bilirse abdest alıp geldikten sonra cemaate katılarak namazına devam eder. Kılamadığı rekâtları imam selam verdikten sonra tamamlar. Usulünü bilmezse namazı baştan tekrar kılar. Mesbük, cemaatle kılınan namaza baştan yetişemeyip ilk rekâtın rüküundan sonra imama uyan kimse demektir. İmam ile birlikte “sübhanallah” diyecek kadar rüküda bulunmayan kimse o rekâtı kaçırmış sayılır. Mesbük, imam selam verince, sehiv secdesi yapmazsa, beklemeden ayağa kalkar ve cemaatle kılamadığı rekâtları tek başına tamamlar. Mesbük, imamla birlikte kılamadığı rekâtları kılarken, tek başına namaz kılan kimse gibidir. Tek başına namaz kılarken Fatiha'dan sonra sure veya ayet okuduğu rekâtlarda okur, okumadıklarında okumaz. (el-Fetâva'l-Hindiyye, I, 102; İbn Âbidin, Reddü'l-muhtâr, II, 344-350.) 


(Y.N DİYANET AYLIK DERGİ 


VESVESE SEBEBİYLE ZİHNE GELEN KÖTÜ SÖZ-LERDEN DOLAYI İNSAN GÜNAHKÂR OLUR MU? 
BUNLARDAN KURTULMAK İÇİN BİR DUA VAR MIDIR? 


Fısıltı, söz, fiskos, kuruntu, işkil demek olan vesvese yaygın olarak; kötü bir işin yapılması, iyi bir işin terk edilmesi veya geciktirilmesi ya da eksik yapılması için şeytanın insanı kışkırtması, aklını çelmesi ve akla kötü düşünceleri getirmesi anlamında kullanılır. Kur'an'da vesveseci şeytanın şerrinden Allah'a sığınılması emredilmiş (Nas, 114/1-6.); hadis kaynaklarımız- da, müminlere vesvese ile hareket etmemeleri tavsiye edilmiş, vesvesenin dini-hukuki bir hüküm doğurmayacağı bildirilmiş ve vesvese ile hareket edenin, örneğin; “Acaba eşimi boşadım mı boşamadım mı; eşimi boşamış olabilir miyim?” diye kuruntu yapan birisinin talakının (boşamasının) geçerli sayılmayacağı bilgisi yer almıştır. (Buhari, Talâk, 11; Müslim, İman, 201-205, 211; Ebu Davud, Salât, 158; Tirmizi, Taharet, 43; Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, TI, 255; VI, 106.) Şeytanın insanı küfre sürükleme yollarından birisi de onu şüphe ve tereddüde sürükleyebilecek sorulardır. Kalpten geçen bu sorular, hiç şüphesiz şeytanın vesvesesi ile meydana gelmektedir. 
Bu istifhamların, desise olarak en şiddetli olanını, bizzat Allah Resulü (s.a.s.) bize şöyle haber vermiştir: “Şeytan sizden birinize gelerek “Filan ve filan şeyi kim yarattı?” der. O kişi “Allah yarattı. deyince peki, “Allah”ı kim yarattı?” der. 
İş bu dereceye varınca o kimse hemen Allah'a sığınsın ve o düşünceden uzaklaşsın!” (Buhari, Bedü'l-halk 11; Müslim, İman, 214.) Bazı rivayetler- de “Allah”a iman ettim, desinl” (Müslim, İman, 212.) ilavesi de vardır. Bu itibarla kuruntulu kişilerin, içlerinden bir sesin fısıldadığını söyledikleri küfür vb. ifadeleri, vesvese kapsamında olup sahiplerinin imanlarına ve dinlerine zarar vermez. Zira Allah Teâlâ, kullarını güçleri ile orantılı olarak sorumlu tutmuştur. Yükümlülük güç oranındadır. “ 





Dua, kişinin kulluğunu göstermesi, aczini ve ihtiyacını Allah'a arz etmesidir. 





DUA-KADER İLİŞKİSİ NEDİR, DUANIN ECE-Lİ DEĞİŞTİRDİĞİ, BELALARI UZAKLAŞTIR-DIĞI SÖZÜ NE ANLAMA GELMEKTEDİR? 


Duanın sonuç doğuracak bir sebep olarak görülmesi, konunun kaderle ilişkisini akla getirmektedir. Tabiat olayları, sünnetullah denilen ilahi kanunlara uygun olarak meydana gelmektedir. Başka bir deyişle tabiatta ortaya çıkan her olayın mutlaka bir sebebi vardır. İnsanın fiilleri de aynı şekilde bir sebep-sonuç ilişkisi içinde cereyan etmektedir. Sebebi ve o sebebe bağlı olarak ortaya çıkan sonucu yaratan Allah'tır. (Enam, 6/17; Yunus, 10/107.) Dua takdirin bir parçasıdır. Hadislerde duanın belaları defedeceği- ne (Tirmizi, Kader, 6; Taberâni, ed-Du'â, s. 31-32; Beyhaki, Şu“abü”l-tman, V, 184.) işaret edilse de ezelde duaya bağlı olarak takdir edilmiş şeyler yine dua ile meydana gelecektir. Allah, ezeli ilmiyle kulun yapacağı duayı bildiği için kaderini ona göre şekillendirmektedir. Dolayısıyla dua, diğer sebepler gibi bir sebeptir. Başka bir ifadeyle dua sonucunda bir değişikliğin olmasını Allah dilemişse bu değişiklik, tabii sebep-sonuç ilişkisi içinde hayır veya şer olarak ortaya çıkmaktadır. 
Dua, kulluğun gereğidir. Yoksa dua, Allah'ın meydana geleceğini ezelde takdir ettiği şeyin gerçekleşmesini önlemesi, takdir etmediği şeyin meydana gelmesini sağlaması için yapılan bir amel değildir. Ayrıca duadan maksat, Allah'ın bilmediği şeyi ona hatırlatma anlamını asla taşımaz. Dua, kişinin kulluğunu göstermesi, aczini ve ihtiyacını Allah'a arz etmesidir. 


İNSANIN HAYATTA İKEN, ÇOCUKLARI ARASIN-DA AYRIM YAPARAK BİRİNE VEYA BAZILARINA MAL VARLIĞININ TAMAMINI VEYA BİR KISMI-NI BAĞIŞLAMASI CAİZ MİDİR? 


Hz. Peygamber (s.a.s.) malının bir bölümünü bir oğluna vermek isteyip kendisini şahit tutmak isteyen Numan b. Beşir adındaki sahabi- ye, diğer çocuklarına da mal verip vermediğini sormuş, vermediğini öğrenince ona şahit olmamış, başkasını şahit tutmasını istemiş, (hadisin farklı rivayetlerine göre) “Onu geri al.”, “Çocukların arasında adil davran.”, “Zulmü- ne beni şahit tutma.” gibi ifadelerle Numan'ı reddetmiştir. (Buhari, Hibe, 10-12; Müslim, Hibât, 9-19.) Hanefi, Şafii ve Malikilerdeki güçlü görüşe göre, babanın hayatında iken çocuklarına mal vermesi durumunda eşit davranması müstehap, ayrım yapması mekruhtur. (Kâsâni, Bedâi, VI, 127, İbn Nüceym, el-Bahr, VII, 288, Haraşi, Şerhu Muhtasar, VII, 82, Zekeriyyâ el-Ensâri, Esne”l-metalib, II, 483.) Ahmet b. Hanbel'e, bazı Malikilere ve Hanefilerden İmam Ebu Yusuf”tan gelen bir rivayete göre ise babanın mal verirken evlatları arasında eşit davranması vacip (farz), ayrım yapması haramdır. (İbn Kudame, el-MuğnT, VI, 256-257, İbn Cüzey, el-Kavânin, 546.) Babanın bütün çocuklarına mal vermesi durumunda, kız erkek ayrımı yapmadan hepsine eşit mi vereceği yoksa mirasta olduğu gibi erkek çocuğuna iki, kız çocuğuna bir pay mı vereceği konusu da tartışmalıdır. Bu konuda da çoğunluğun görüşü hepsine eşit vermesidir. (Kâsâni, Bedâiu's-sanâi, VI, 127, İbn Kudâme, el-Muğni, VI, 259.) İster farz olsun ister müstehap, babanın mal verirken çocukları arasında eşit davranması, dinin ruhuna daha uygundur. Ayrıca çocuklar arasında ayrım yapmak, onların hem ana babalarına hem de birbirlerine karşı buğz etmelerine, aralarına soğukluk hatta düşmanlık girmesine sebep olur. Bu yüzden babalar meşru bir gerekçe yoksa mal verirken çocukları arasında eşit davranmalı, aralarında ayrım yapmamalıdırlar. m 


* Bu sayfadaki cevaplar, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığına ait fetvalardan oluşmaktadır. 
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KİTAP MEDENİYETİNİ YENİDEN KURMAK 


Çok boyutluluğuyla insan, edebiyatın nesnesi olarak öznel yargıların, ideolojik tutumların, fevkalade hasarlı düşüncelerin baskısı altında XXI. yüzyıla ulaşırken, ansızın bastıran hegemonik, ayrıksı ve kriminolojik tahlilleriyle ekonominin, karasiyasanın kurbanı olmaktan kurtulamadı maalesef. Kimlik tartışmaları- 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nın, ideolojik gayretkeşliğin ve edebiyatı sahici kılan modern ifade biçimi ile etik değerlerin böylesine yoz bir tarz üzere değerlendirildiği XXI. yüzyılın penceresi bu açıdan oldukça kirli. Çünkü “gerçek”, dizgesel işlevinde yeniden canlanmak için insanın kendisini aradığı, yeniden dönüştürüp tekrar kurduğu mutlak bağı hatırla- 


ması noktasında yeniden tanımlanmaya fevkalade muhtaç. 


Fark ediliyor mu bilmem, gün gün kadim gelenekten koparılan kitap, pespaye reklamların, hazır kalıp meta karşılığı olarak dünyamıza dijital efektler eşliğinde veda ediyor. Sanıyor musunuz ki gazetelerin tabak 


çanak devrini tamamladıktan sonra gerçekten verdikleri kültür ürünleri kalıcı olacak? 
Belki, fakat rahmetli Peyami Safa'nın ifadesiyle “adı batası kitap”, bu topraklara kırgın! 
Bu yurda bütün devalardan sonra yerleştirildi. Bu cümleyi göz önünde tutarak açıkçası sandığınız kadar da karamsar olmadım hiç, belki tersine, nitelikli toplum düşüncesi yolunda özenli, titiz ve yaşanabilir olduğuna inandığı dünya için henüz düşünen üç beş sahih okurun, varlığından haberli olmak bile umutlu olmak için bir sebep sayılabilir. 


Bu girizgâh, kadim dostumuz kitap için. Ya kitabın ve edebiyatın dost kıldığı yüzlere, gönüllere ne demeli? Dam- dan düşercesine söyleyeyim, kitapla arasına hiç kimseyi ve hiçbir şeyi kabul etmeyenler, yaşadıkları huzur iklimine komşu ararlar da buldukları pek görülmüş, işitilmiş değildir. Ancak konumuz da işte tam bu noktada selamlıyor okuyucuyu, ol kişilerdir ki kitabın aydınlattığı efsunlu diyarlarda, büyülenmiş zamanların gölgesi en koyu ağaçları altında, onların sesleri yankılanmaktadır hâlâ. Küçük bir bakış yetmektedir onlara, aynı hevesin kanatlandırdığı duygularla aynı kitabın, aynı yazarın ismini tekrarlıyor olmak güzel bir başlangıç sayılsa yeridir onlar için. Öyle demiyor muydu Cemil Meriç: “Bizler ki başları aynı kitaba eğilmiş kimseleriz, bizden yakın akraba mı 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olur?” Bu akrabalığın hatırına edebiyatın, kitabın bahşettiği dostluğun tadına varanlara ise ne denilse boşuna! İlgilenir misiniz bilmiyorum, kitapla aramıza giren dünya, gerçekte unutturulmaya çalışılan ve artik çok geride kalan dört başı mamur ev kitaplığına olan hasretimizi gün gün arttırıyor. 
Bakın “ev kitaplığına olan hasretimizi” dedim, çünkü odalarında sürekli kuş seslerinin yankılandığı bir dağ başı kulübesinden farklı değildir, kitaplığı olan evler. 


İnsan, düşünen, alet kullanabilen ve -ilginçtir- gülümsemesini bilen tek varlık olarak gerçekle arasında kurmuş olduğu bağın niteliğiyle tarih önünde anlam arayışını sürdürüyor. “Neyin peşindesin?” 
sorusu, insana orijinallikler katan mutlak insani ölçülerin değer kazanması veya değer kaybıyla çok çeşitlilik gösteriyor. Günümüz medeniyet algısı, insanı toplum karşısında yalnızlaştıran, soyutlayan ve psikonevroz hâlleriyle birey olmaktan imtina ettiren işleyişe sahip. Tarih, insan teki olarak toplum aldiyetinden habersiz ve provasız oynanınca sahnede yalnızca vahşet seyrediliyor. 


Tez, antitez, sentez üçlüsü, diyalektiğin kalbine saplanmış dogmalar olarak evrensel kabuller karşısında insan tekini istatistiğe tabii tutarken, “gerçek”, bize neyi anlatır? Diyalektik süreç, ideolojik temelde yükselen ülkelerin, 





bölgelerin insanına mutluluğu vadederken haysiyet sınavını “bir insan öldürmenin karşılığını katilliğe, milyonlarcasını katletmeye denk düştüğünü” nasıl açıklar? Doğrusu, hangi hayatı taşıdığını tartışanlardan çok, taşınan hayatın hangisi olduğunu tartışanlar konuşuluyor. İçinde bulunduğumuz dünya, biz iptidai melekelilere yüzyıllar öncesinden vazedilen kelimelerle anlam kazandığı kadar, tekil olarak üzerinde durduğumuz ve vazedilen kelimelerle aramızdaki bağın gerçek olup olmadığıyla da “gerçek” dünyadır. İnsanoğlu uzun bir yürüyüşün hasmıdır her zaman. Yürüdüğü ve yürürken azıklandığı nesnelerle arasında gerçekleşen bu hasımlık, bir tür belirginlik ifadesidir. Peki, neyin belirginligidir bu? Yaşadığımız dünya, anladığımız o ki bizlere uzun süreçte pek asude baharlar sunmayacak hiçbir zaman. Sunulmayan ve fakat yaşadığımızı düşündüğümüz bu gerçeklik, bu tekillik, gayret ettiğimiz yöne teşne bir haldedir. Öyleyse bize sığınak kılınan ve adına gerçeklik denilen bu rüya, belli bir başlangıcın eseridir. Yitirdiğimizi sandığımız ve arayanların ancak bulmak için yola çıkanlar olduğuna inandığımız “hikmet”, insan varlığımızdan hayat devşirenler ve o hayata dervişlik edenler arasında paylaşılacaktır. Çünkü gerçek, bir masal aymazlığı içinde kıvrılıverirken, masal bir gerçek dinçliğiyle dimdik ayakta bekliyor! 
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Kitapla sohbet gibisi var mıdır şu dünyada; renk renk, çeşit çeşit mekânların biricik misafiri sayıldığım için kendi- mi şanslı hissetmişimdir her zaman. Kitap olur da dostluk, daha doğrusu edebiyat dostluğu olmaz mı hiç? Hünerli cümlelerin kâğıt üzerinde dans etmesiyle başlayan bu derin dostluğun amacı, aslında bir tek nesnenin ömrünü bir gün dahi olsa uzatmak, onu yeniden kumasız, eltisiz günlerine geri döndürmektir. Nasıl başlar bilirsiniz; ödünç alınmış bir kitabı bir başkasının elinde görmek, taze bir başlangıç için güzel bir bahanedir çoğu zaman. Sonra kavileşen, kıvrımlaşan çaylar eşliğinde benzer mekânlar aranır sohbeti ilerletmeye. Bu pek kutlu dostluğun bir gül çemberine dönüştüğünü fark ettiğiniz anda başlamıştır şaşkınlığınız. 
Elden ele, gönülden gönüle bir ırmak coşkunluğudur bu his. 
Bütün iklimleri aynı sevecenlikle karşılanan tek bir mevsim yaşanmaktadır artık yalnızca; bahar. Kitabın kıyısında duran bu dostluğun fiyakası az şey midir sanki? Mektuplar gelir sonra, heyecanla, titreyerek, merakla açıverdiğiniz dost gülleri! Hepsi kitabi, hepsi kitaptır tastamam. “Biliyor musun?” 
der içindeki ses, “Dostun ırmaklarla çevirmiş yolunu, ne duruyorsun, hadi daldır maviliklere sayfalarını, balık ol, yelken ol, martı ol ve kucaklaş onunlal” 


Yüzlerini hiç ama hiç görmediğiniz bu insanlar isimlerinin, 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Popülist bir kargaşanın pek cansız ve heyecansız taraflarında mekân tutmuşlar bir 

tarafa, dünya ve 

aşk arasında, aşk 

ve kâinat içinde varlığını hissettiğimiz enerjinin gönüllerimize 
“avam” veya “havas” 
ehli olsun, aynı tazelik ve aynı dem üzere bir ışımayla seyir takip ettiğini ancak âşık bilir. 








imzalarının altında tek bir not ile karşılık verirler sizlere: “Yaşıyorum, beni hiç görmemiş olsan bile inanıyorum yüregindeki samimiyete, selamını geciktirme lütfen.” 


Yalanım yok, edebiyatın biz fanilere kazandırdığı tek avuntu eksilmeyen mektuplardır. 
Cahit Sıtkı nasıl başlıyordu Paris'ten kadim dostu Ziya Osman'a yazdığı bir mektubu- na, biliyor musunuz? “Bir tane Ziya'cığım!” Evet, anne gibi, sevgili gibi dost örneği “Bir 


tane Ziya'cığım.” Kıskanılacak, belki de imrenilecek bir dostluğun ilk cümlesinden belli değil mi böylesi hitaplara ne kadar yaban kaldığımız? Sonra Yahya Kemal'in hayat fışkıran ve unutulmuş saklı bahçelerden dost eşiğine düşen sesine ne demeli? “Pek muhterem ve pek aziz muhibbim, efendim!” 
Ahmet Hamdi Tanpınar, bu fevkalade incelik anıtı dibace için ne düşünmüştür bilinmez ama artık romanların, şiirlerin, öykülerin kıyısından bile çekilen mektup için ne kadar ağıt yakılsa azdır! Çünkü çekilen mektup değildi dünyamızdan sadece, çekilen ve unutulan dosttu, kitaptı, hayattı! 


Kitaplarla aramızda yeşeren günlük güneşlik samimiyet, kardeş sevincine eş tutulmalıdır, derim. Düşünsenize, hiç kardeşiniz yok ve raflarda dizi dizi sıralanmak yerine, yalın kılıç tek tüfek bir âdemsiniz dünyada! Bunun yanında yazmak gibi efsunkâr bir kelimenin düşüne dalanlar da unutulmamalı elbette. Zira insan, okuduğu ve yazdığı kadar kendi varlığını keşfedebilir ancak. 


Modern hayat, çoğu zaman pusulasız, alabildiğine bayağı ve malayani ilişkiler bütünü hâline gelebiliyor. Modern insan “haz” ve “hız” arasında mekik dokuyadursun, asıl kalplerin pusulayı tastamam şaşırdığını görmek hepsinden fena! Kitapların dünyasında yer alan her kavramın, haz ve hız arasında koşuşturan insan tekine anlatacağı çok şeylerin 


olduğuna şüphe yok. Bu manada günümüz insanının gündelik telaşlar arasında, kendisini bile unuttuğu bir vakıa. 
Hangi yazarın veya şairin eseri olursa olsun, içinde geleceğe dair bir parça dahi olsa umut mutlaka bulunmalıdır. Umudun bulunduğu yerde insan, insanın bulunduğu yerde hayat vardır çünkü. Fakat bölünmüş, parçalanmış hayatların aksine, insanı insanın kurdu değil; insanı insanın umudu, çaresi olarak görenlerin yaşadığı bir hayattır bu. 


Dolayısıyla modernizmin gergefinde işlenen insan ruhunun henüz örselenmemiş, saf, duru tarafını mercek altına almak gerekiyor. Popülist bir kargaşanın pek cansız ve heyecansız taraflarında mekân tutmuşlar bir tarafa, dünya ve aşk arasında, aşk ve kâinat içinde varlığını hissettiğimiz enerjinin gönüllerimize “avam” veya “havas” ehli olsun, aynı tazelik ve aynı dem üzere bir ışımayla seyir takip ettiğini ancak âşık bilir. Zira âşık, devranın, dünyanın bir gölgelik olduğunu, bu gölgelikte sadece kalpleri “din”lendirmenin lüzumlu olduğunun farkındadır. Bu farkın oluşturduğu manyetik alan içerisinde kaybolan ruhların maveradan masivaya doğru yolculuğa hazır hâle geldiğini anlayabilmek ise hâl diliyle mümkündür ancak. 


Yani, “Aşk üzerinden vuslata eren bir adım ötededir. Aşktan öteye geçmiştir; kavuşma arzusunun hikmeti ne ise o üzere yaşamak gerekiyor.” 
cümlesindeki sır, bütün bütüne kalplerin varlığının keşfi ve nefislerin dizginlenmesiyle mümkün bir çizgi üzerinde bulunmaktadır. Şu da söylenebilir: İnsan, kelimenin tam anlamıyla “irfani bakış”tan yoksun kalmış, kitaptan yoksunluğun oluşturduğu boşluk ortaya kimliksiz ve kişiliksiz insan tipleri çıkarmıştır. Bütün bu ve buna benzer olumsuzlukların yeniden ele alınıp terbiyesin- de irfani bakış hassasiyetinin doğrudan bütün bünyeye hasredilmesi gerekmektedir. Zira insanın ve insanlığın tarihi, kadim bir geleneğin ihyası kadar eskidir. Yani insanda var olan bütün değer sistemleri ruhi ve maddi yönüyle bir anlam kazanmakta, bu şekilde tasnife tabi tutulmaktadır. Gelenek- 





Kitap bir nesne olmaktan öte, dünyanın serüvenine tanıklık etmiş biricik kaynak olarak, insanlığın ve umulur ki insanlığımızın sürekli 


yanı başında bulunur. 











sel tutumun baskın olduğu toplum ve tarihlerde insanın maneviliği merkeze alınırken, maddiliği buna bağlı olarak ilerleyen süreçlerde belirginlik kazanmıştır. 


Medeniyetin kaynağını oluşturan, o medeniyeti harekete geçiren güç elbette kitaptan geçiyor. Arkaik eleştirilerin zihinleri doğrudan ifsada uğrattığı, iğdiş ettiği günümüzde kitaplar, medeniyet başlatıcıları olarak tasdik edilmiş ve salt varlık ekseninde insanlığa yol gösteren temel referans olarak düşünürlerin, ilim adamlarının ortaya koyduğu görüşler insanlığın medeniyet algısını kökten değiştirmiştir. 


Kitap bir nesne olmaktan öte, dünyanın serüvenine tanıklık etmiş biricik kaynak olarak insanlığın ve umulur ki insanlığımızın sürekli yanı başında bulunur. Bilimsel çalışmaların arkaik dönem modasına uyanlar ile birlikte, ışığın karşısında duranların varlığı arasında bakış açısı olarak bir fark bulunmaz. Fark sadece teslim olabilmenin, kitaba mutlak manada uyabilmenin dayanılmaz ağırlığı altında ezilen nefsin tercihi etrafında gerçekleşiyor. Nefsin kitap karşısında insanlığımız adına bir tercihte bulunması, bu tercihin maveraya doğru bir seyir izleyecek olması hiç kuşkusuz olumlu bir neticedir ve bu da umudu doğuracaktır. Kitap medeniyetini yeniden kurarken bizlere lazım olan da bu umut değil midir zaten? m 
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Hz. Hamza'nın Uhud Savaşı'nda şehit edilmesinden itibaren İslam dünyasında onun hikâyelerinin anlatılması, zamanla destansı bir boyut kazanarak Hz. Hamza'nın şahsını ve tarihi gerçekliğini aşmış ve bir anlatı kalıbına dönüşmüştür. 
Arap, İran ve Hint coğrafyalarında “Kıssa-i Emir Hamza”, “Dastan-ı Emir Hamza”, “Kitab-ı Rumuz-ı Emir Hamza” gibi isimlerle bilinen hikâyeler, Türklerde “Hamzaname” olarak adlandırılmış, on dördüncü yüzyıl itibarıyla da yazıya geçirilmiştir. Hamzanamelerin yazıya geçirilmeden önce de Anadolu'da şifahi kültürün önemli bir unsurunu teşkil ettiği, ozanlar vasıtasıyla yaygınlık kazandığı bilinmektedir. 


Türk toprakları on iki ve on üçüncü yüzyılda, eski destan geleneğini sürdüren ozanların İslami kimliğe sahip kıssa ve menkıbeleriyle tanışmaya başladı. Hz. Ali, Hz. Hamza ve Ebu Müslim isimleri etrafında öbekleşen anlatılar, bir yandan yeni bir milli karakterin doğmasına bir yandan da yeni bir edebi türün gelişmesine zemin hazırladı. Fuad Köprülü, XIII. yüzyıl Anadolu edebi muhitleri hakkında bilgi verirken, bu devirde, halk arasında, saraylarda, ordularda ellerinde kopuzlarıyla gezen ozanların Dede Korkut başta olmak üzere çeşitli destanları halka okuduklarını, destani edebiyatın bu hareketli dönemde ivme kazandığını ve sonraki yıllarda artarak devam ettiğini kaydeder. Köprülü, İbn Teymiyye”nin bu yüzyılın 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sonlarında Suriye Türkmenleri arasında Hamzanamelerin mevcudiyetinden bahsetmesinin bu tezi güçlendirdiğini söyler. (Fuad Köprülü, Türk Edebiyatı Tarihi, İstanbul: Ötüken, 1980, s. 252, 344.) 


Peygamberimizin amcası ve süt kardeşi Hz. Hamza'nın cihangirliği etrafında üretilen efsaneler, temel olarak kâfirle cenge dayanır. Düşman kimi zaman bir şah kimi zaman haramiler, kimi zaman da Kafdağı'nda bir cadıdır. Olayların akışı belli bir izlek üzerinden devam etse de kişilerin ve mekânların hikâyelere girişi ve çıkışı anakroniktir. Hamza tek bir kişi değildir, çağdan çağa sıçrar, bilinen efsaneler onun şahsına giydirilir. O bir semboldür artık, fenomene dönüşmüştür. 


Hamzaname, birbiriyle ilişkili iki yüz civarında hikâyeden oluşur. Olay bazen Kafdağı gibi fantastik masalların olmazsa olmaz mekânında bazen Kızıldeniz”de bir adada, bazen İran'da veya Antakya civarında cereyan eder. Cinlerin, perilerin cenklerde yer alması, dogallık içinde gerçekleşir. 


Hamzaname, Müslüman olan Türklerin ilk benimsediği eserlerdendir. Öyle ki XIV. yüzyıla gelindiğinde kahvehanelerde, ordugâhlarda, meclislerde en çok okunan eserlerden biri Hamzanameler, diğeri Battalnameler olur. Anonim bir mahiyet arz eden ve pek çok deişik versiyonu üretilen eserin kayıt altına alınması bu yüzyılda gerçekleşir. Âşık Çelebi, 





Evliya Çelebi ve Katip Çelebi gibi isimler, günümüze kadar ulaşan yazılı Hamzanamelerin ilk müellifinin Hamzavi olduğu konusunda ittifak hâlindedir. (Lütfi Sezen, Halk Edebiyatın- da Hamzanameler, Ankara: Kültür Bakanlığı, 1991., s. 24.) Hamzavi, Yıldırım Bayezid'in oğlu Emir Süleyman”ın musahiblerinden şair Ahmedi'nin kardeşidir ve saray çevrelerinde itibar gören bir âlimdir. Kıssahanlık, devrin muteber sanatıdır. 


Hamzanamede Hz. Hamza'dan “Sahibkıran”, “Emir-i Meydan”, “Emir-i Âlem”, “Emir-i Cihan” ve “Şir-i Huda” gibi isimlerle bahsedilir. Kişi ve olaylar gerçeklik iddiası taşımaz. Eserin amacı da bu değildir zaten. 
Maceralar, hayal gücüyle harmanlanan bir sembol isim üzerinden savaş ahlakı ve kahramanlık seciyesi ortaya konulur. 
Danyal Peygamberin ölümüyle başlayan olaylar bir şekilde birbirine bağlanarak Hz. Hamza'ya yani Sahibkıran'a kadar getirilir. Sahibkıran, Türk İslam devletlerinde savaşçı hükümdarlara verilen unvandır. 
Timur, Uzun Hasan, Yavuz ve Kanuni gibi fütuhatçı hükümdarlar Sahibkıran diye anılır. 
(Hayrünnisa Alan, Sâhibkıran, TDV İslam Ansiklopedisi, c. Ek-2, s. 448, 449.) Nitekim Hamzaname'de savaş öncesi meydan okumalarda beyler ileri atılmaktan, er meydanına çıkmaktan imtina etmezler. Sahibkıran, bir nara urup meydana çıkar, sahralar onun sadasıyla dolup taşar, zemin ü asuman titrer, düşmanın aklı çıkar. 
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Sahibkıran'ın yaveri Amr-ı Ayyar ile oğlu Rüstem eserin önemli aktörlerindendir. Hikâyeye masal kahramanları da girer. Örneğin on yedinci ciltte Sahibkıran ve ona bağlı beyler, Cazu ve hizmetindeki periler tarafından yemeklerine iksir katılmak suretiyle tuzağa düşürülüp derin kuyulara hapsedilir. Sahibkıran”ın yaveri Amr bin Ayyar yardıma koşar, cadıları öldürür ve olayda parmağı olan Şah”a haddini bildirir. Son aşamada Hamza”nın oğlu Rüstem'den yardım ister. Netice- de Hamza ve beyleri kurtulur. 
Rüstem, babasının dostlarına karşı vefakar, babasına karşı ise saygılıdır. Savaş meydanına çağrıldığında önce babasından destur alır. Fillerin altına girip onları süvarisiyle birlikte kaldırıp yere çalar. Rüstem güçlüdür ancak alıngandır. Babası onunla hem gurur duyar hem de imtihan olur. Naraları tevhit yüklüdür: “Yerde gökte birdir Allahi Ona itimat etmeyen kafirdir billah!” (Hamzanâme: sâhibkırân ve Hamzazade Rüstem'in Maceraları, Haz. Reyhan Çorak, İstanbul: Ketebe, 2018, s. 60.) 


Hızır'ın müjdelediği oğuldur Rüstem. Nasıl ki Hamza hikâyenin bazı yerlerinde hükümdar Hamza diye başka biriyle karıştırılırsa oğul Rüstem de kimi zaman Firdevsi'nin Şehname adlı eserinde geçen Zaloğlu Rüstem ile ilişkilendirilir. Rüstem bir seferinde babasının yaveri Amr ile kılık değiştirip düşman içlerine kadar sokulur. Hz. 
Hamza elinden geleni yaptıktan, tedbirini alıp mücadelesini ortaya koyduktan sonra bazen 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çaresiz kalır. O zor zamanlarda bütün kalbiyle Hakk'a teslim olur. Bir bulut ansızın beliriverir ve atı Aşkar'la birlikte Sahibkıran'ı gaibe karıştırıp kurtarır. Büyüye maruz kaldığında İsmi Azam okuyup büyüleri def eder. 


Eserde cihat ruhu egemendir. 
Kâfir karşısında yılmadan ayakta duranlar, Allah için savaşanlar eninde sonunda kazanırlar. 
Her cenk meydanında düşman önce İslam'a davet edilir. 
Hatta yenilen kişilere bile bu soru yeniden sorulur. Düşman Müslüman olunca artık ona ayrı gayrı davranılmaz. Mühtedi yeri gelir bey olur, önemli görevler alır. Ateşe tapan haramiler bile kendilerine sunulan teklifi kabul ederler. At, fil ve gergedanların kullanıldığı savaşlar genelde iki ordunun karşılaşmasıyla başlar. Savaş- 





Tarihi kaynaklardan anlaşıldığına göre Hamzanameler, 
XIX. yüzyılın sonuna kadar kışlalarda, resmi dairelerde, evlerde, hastanelerde okunmaya devam etmiştir. 





larda gürz, kılıç ve ok kullanılır. 
Cengâverler cenge zırhlarıyla gelirler. Düşman ekseriyetle “nar-ı nur devleti” veya “millet-i Mecusi” diye isimlendirilir. 
Kimi tipler yalandan Müslüman olur, münafıklık yapar ve Müslümanların arasına fitne sokar. 
Müslüman olan Jengâve'nin Rüstem”i kışkırtıp babasının tahtına oturtmaya azmettirmesi buna örnektir. Ama bu kötü misaller, İslam”a davet geleneğine halel getirmez. Kan dökülmesin diye düşmana her zaman şans tanımak esastır. 
On altıncı ciltte, Sahibkıran ile Çoban Piçe'nin cenginin geçtiği bölümde, Komutan Turan, askerlerine öğüt verirken, “Eğer Divane mağlup olursa biriniz dahi hareket etmeyesiniz, zira onlar da İslam askeridir. İslam İslam'a kılıç çekmek haramdır.” der. (Hamzaname, Hamzazade Rüstem ile Said-i Nebire'nin Maceraları, Haz. Reyhan Çorak-Saime Çakmak, İstanbul: Ketebe, 2018, s. 48.) 


Hz. Hamza gücü ve kudretinin yanı sıra zeki ve bilgedir. Her sorunun üstesinden gelir. Yol kesen haramiler, zulmeden müşrikler, dolandırıcılar, karşısında onu bulurlar. Sözüne sadıktır, mertliği düşmanlarınca bile takdir edilir. Bir savaşta düşmanı Dude'nin oğullarını serbest bırakır. Çünkü suçun ve zalimliğin şahsiliğine önem verir. Hamzaname'de vefa kadar vefasızlık da işlenir. Esir düşen Hamza'nın dostu Bağdat hâkimi, bir ara bozguna uğrayan İslam ordusunu Şah'tan çekinerek kalesine almaz mesela. Zaferler genel olarak kolay elde edilmez, kimi zaman 


yenilgiler de yaşanır. Kurgu bu şekilde sürüp gider ama eninde sonunda Sahibkıran muzaffer olur. Aslında başka hikâyelerin ve menkıbelerin Hamzanamelerin içine girdiği görülür. Sahibkıran'ın bir diğer oğlu Kubad Şehriyar, aynı zamanda Halife-i İslam olarak zikredilir. Sahibkıran'ın üstadı Hızır aleyhisselamdır. Savaş ahlakını da ondan öğrenmiştir. 
Hızır, bir seferinde ona nasihat ederken şöyle demiştir: “Ya Hamzal Kimseye evvel hamle etmeyesin. Kaçanı kovalamayasın. Senden eman dileyenin emanını kesmeyesin. Kuvvetinle mağrur olmayasın. Altın ve akçeyi hesapsız taşıyasın. 
Avradını nikahsız tutmayasın.” 
(Hamzaname: Sâhibkırân ve Hamzazade Rüstem”in Maceraları, Haz. 
Reyhan Çorak, İstanbul: Ketebe, 2018, S. 81.) Bu tavır, hikayeler boyunca pek çok düşmanın Müslüman olmasına ve sonradan İslam”a hizmet etmesine vesile olur. Gergedanların sırtına dört eliyle binip beş yüz bin adama korkmadan hücum eden Gollar diyarının hükümdarı Gol Çehardest gibi bir canavar bile Melik Kasım”a yenilince İslam uğruna çalışmaya başlar. 


Bugün Türkiye ve dünya kütüphanelerinde, mevcut nüshalarından hareketle yetmiş iki cilt olduğu tespit edilen Hamzanamelerin, İstanbul kütüphanelerinde yer alan kimi nüshalarında metnin nere- de, ne zaman, kim tarafından, kimlere okunduğuna ilişkin notlar bulunmaktadır. Örneğin birinci cildin üzerindeki Teşrinisani 1301 tarihli notta, “Nüruosmaniye Caddesi”nde Bekçi Mustafa Ağa'nın kahvehanesinde Arapkirli Sadık Efendi tarafından kıraat olunmuştur iki gecede.” ifadesi yer alır. 
Yine bir başka notta, “Topha- ne-i Amireye mensup İkinci sanayi alayının Sipahi kışla-yı hümâyünunda ikamet üzere bulunan İkinci Taburun üçüncü bölük çavuşu Tevfik Efendi kıraat etmiştir.” cümlesi geçer. 
(Muhammet Yelten, Hamzaname'nin Yeni Ciltleri Ve Okunma Mekânları, Turkish Studies, Ankara: Volume 8/9 Summer 2013, s. 159-161.) Tarihi kaynaklardan anlaşıldığına göre Hamzanameler, XIX. yüzyılın sonuna kadar kışlalarda, resmi dairelerde, evlerde, hastanelerde okunmaya devam etmiştir. Ozanlar tarafından Yeniçeri ocaklarında, sınır boylarında başlatılan gelenek kıssahanlar ve meddahlar tarafından sivil yaşamın içine girmiş ve modern çağın kapısına kadar gelmeyi başarmıştır. Süleyman Faik Efendi, Hamzanamelerin sahaflardan kiralanarak kimi meclislerde okunduğunu, hafızası kuvvetli olanlarca ezberlenerek meddah tarzında anlatıldığını aktarır. (Fuad Köprülü, Edebiyat Araştırmaları 1, İstanbul: Ötüken, 1989, s. 202) 


Menkıbe geleneği ile destanların kesiştiği noktada ortaya çıkan Hamzanameler, Osmanlı insanının muhayyilesinde bugünkü modern romana karşılık gelen bir ihtiyaca da cevap vermekteydi. XVII. yüzyılda İstanbul'u ziyaret eden Fransız gezgin Antonia Galland 14 Aralik 1672 tarihinde günlüğüne 





şu notu düşer: “Türklerin malik bulundukları hikâye ve masalların çokluğu hayrete lâyık bir şeydir. On, on iki cilde kadar varan romanlarımızın uzunlu-Şuna hayret edilir. Türklerin yüz yirmi ciltlik İskender romanları vardır; daha başka elli, altmış, ilh. ciltlik romanları mevcuttur. 
Bedestende bu kitapları dört yahut beş akça mukabilinde okutmak üzere idare etmekten başka bir işleri olmayan bazı kitapçılar mevcuttur ve bunlara bilhassa kışın, geceleri uzayınca çok kalabalık gelir. Çünkü Türklerin bu mevsimdeki âdetleri, pek ziyade sevdikleri bu masalları dinlemek üzere toplanmaktır.” (Antonie Galland, İstanbul'a Ait Günlük Hatıralar, Çev. 
Nahid Sırı Örik, Ankara: TTK, 1987, c. 1, s. 210.) 


Ahlakın en zor muhafaza edildiği yerler savaş ortamlarıdır. Ölümler, yaralanmalar ve şiddet karşısında insanlar değerlerini muhafaza etmekte zorlanırlar. Tarih boyunca Türkler, savaş meydanında düşmanlarını bile hayrete düşüren bir merhamete ve centilmenliğe sahip olmuşlardır. 
Malazgirt’ ten Çanakkale'ye kadar hemen bütün savaşlar- da tezahür eden bu yüksek ahlak sayesinde Türk askeri tarihin hiçbir döneminde masumlara, sivillere, savaşla ilgisi bulunmayan kişilere zarar vermemiş, aksine onları da koruyup gözetmeyi kendine vazife bilmiştir. Bu anlamda Hamzanameler, Müslüman Türklerde seciye hâline gelen cenk ahlakının teşekkülünde rol oynayan eserlerin başında gelir. m 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iç şüphesiz sözün, anlatımın, hatırlatmanın insan üzerinde büyük etkisi vardır. “Sizden, hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten men eden bir topluluk bulunsun...” (Âl-i İmran, 3/104.) emri gereği bu mühim 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vazifeyi yerine getirmek başta ilahiyatçıların, din görevlileri- nin-din gönüllülerinindir. Bu vazifeyi ve gerektirdiği sorumluluğu bütün benliğimizle, iliklerimize dek içselleştirmek ve hakkını verebilmek sorumlulugumuz vardır. 








> T a 


Âcizane dinî sorumluluklarımızı, ibadet, iman, ahlak, adabımuaşeret gibi mevzuları anlatmaya çalışırken özendirici, kolaylaştırıcı, sevdirici, rahmet yüklü mesajlarla anlatma gayreti içinde oldum. Hayatın içinden örneklerle ve anlaşılması 





için açık ve tane tane anlatma- ya çalıştım. Zaman zaman anlatım ve sohbetlerimde Kur'an ayetlerini sesimin bana yardım ettiği kadarıyla güzel eda ve sada ile okumaya yöneldim. Allah ve Resulü aşkıyla yanık gönüllerin dile döktüğü güftelerden örnekler vermeye, samimi ve içten olmaya çalıştım. Vaaza başlarken Hz. Musa'nın duası ile “Rabbim! Gönlüme ferahlık ver. İşimi bana kolaylaştır. Dilimdeki tutukluğu çöz ki sözümü anlasınlar.” (Taha, 20/25-28.) 
diyerek başladım. Bu bağlamda niyet hayır ise akıbet de hayır olur, siz samimiyetle anlatır, hatırlatırsanız dinleyenlerin de samimiyeti ile bu anlatılanlar gönüllerde makes bulacak ve tesirini Rabbimiz halk eyleyecektir. 


Yıllar önce vaiz iken bir ramazanda ikindi öncesi iş yerlerinin yoğun olarak bulunduğu şehrin merkezi ve işlek bir yerinde bir camide vaaz ediyordum. Vaazı ilgi ile dinleyen iyi giyimli orta yaşlarda birisi dikkatimi çekmişti. Kendisi ben vaaza başlamadan camide yerini alıyor ve vaazı dikkatle dinliyordu. 
Daha sonra kendisi ile ayrıntılı olarak tanıştık. Hali vakti yerinde olan, üniversite mezunu, önemli görevler icra etmiş biriydi. Ramazandan sonra da bir süre buluşup özel sohbetlerde bulunduk. Ben zaman zaman kendisinin sorularını cevaplamaya çalıştım. Bir gün bana: “Hocam ben hiç telefon defteri taşıma gereği duymayan, her numarayı ezberinde tutan, hafızası çok güçlü bir kimse 


idim. Ancak hanımı kaybedince hepsini unuttum. Hayattan ümidimi kestim. Hiçbir şey beni mutlu etmiyor. Hayat artık bana boş ve anlamsız gelmeye başladı. Her şeyi bıraktım. Bu düşüncelerde iken bir gün yolum sizin vaaz ettiğiniz camiye düştü. Anlattığınız şeylerden etkilendim ve vaazlarınızı dinlemeye devam ettim. Bana dinimi sevdirdiniz. Artık ümitsiz değilim. Hayatın Rahmanın esirgedikleriyle ve lütfettikleriyle bir sınav olduğunu daha iyi idrak ettim. Allah sizden razı olsun. Artık telefon numaralarını da hatırlamaya başladım.” 
dedi. Ben bu sözlerden dolayı çok mutlu olmuştum. Hayata küsen, yaşadığı acı kayıptan 





“Bir vaaz” 
dememek, vaazın tesirini asla küçümsememek gerekmektedir. 
Bize düşen güzel öğüt verebilmek, hakikatlere ayna olabilmektir. 
“Rabbimizin yoluna hikmetle ve güzel 

öğütle çağırma sorumluluğumuz” 
vardır. 
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sonra kendisine çoğu şeyin anlamsız geldiği bir insanı, yeniden kazanabilmenin verdiği maneviyat beni ziyadesiyle memnun ve mesrur etmişti. 
Biz ancak bir hatırlatıcı idik. 
Bir iyilik varsa ancak Rahmanın lütfudur. Kalpleri eviren ve çeviren ve elinde bulunduran ancak Allah'tır. Bizim bunda bir nebze dahlimiz varsa, vaazımız buna bir sebep oldu ise bu ne büyük bir bahtiyarlıktır. Her dilediğini yapan, kırık gönülleri onaran Allah'tır. Kullarına yeten Allah'tır. Kullarını musibetlerden kurtararak afiyet, ruhlarahuzur ve gönüllere şifa veren Allah'tır. O'na hamdolsun. 


Cennettekiler “Şöyle derler: “Hamd, bizden hüznü gideren Allah'a mahsustur. Şüphesiz Rabbimiz çok bağışlayandır, şükrün karşılığını verendir.” 
(Fatır, 35/34.) Vaazda dile getirilen hakikatlerle beraber yapılan duanın icabeti, dinleyenin samimiyeti ve Rabbimizin lütfu ve ikramı ile kalplerden hüzün gitmiş; yerini imanın halaveti/tadı ve hazzı almış, itminan ve gönül huzuruna bırakmıştı. 
Benim içimi de vaazın müspet tesirini, semeresini bizzat görmenin verdiği huzur kaplamıştı. “Bir vaaz” dememek, vaazın tesirini asla küçümsememek gerekmektedir. Bize düşen güzel öğüt verebilmek, hakikatlere ayna olabilmektir. “Rabbimizin yoluna hikmetle ve güzel öğütle çağırma sorumluluğumuz” vardır. Rabbimiz biz kullarına her daim hikmet üzere bulunmayı, ilmi ile amil olmayı lütfeylesin. m 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ğ slam toplumunun peygamber müjdesiyle akıllarda yer tutan sekiz buçuk asırlık fetih rüyası, 1453 yılında, Sultan Mehmet komutasındaki Osmanlı kuşatmasıyla gerçekleşir, Doğu Roma İmparatorluğu'nun başşehri Konstantinopolis, İstanbul olur. 


Yeni bir çağın başlangıcı kabul edilecek büyük zaferle “Fatih” unvanını alan genç padişah ilk olarak kadim şehrin bin yıllık mabedini görmek ister. Osmanlı Türk geleneği gereği fethedilen şehrin en büyük kilisesi fethin sembolü olarak camiye tahvil edilecek, ilk cuma namazı burada kılınacaktır. Ayasofya'nın kapısından içeri giren Fatih, heybetli mabedi hayranlıkla inceler. Korku içinde Ayasofya'ya sığınan halka hitap ederek can ve din özgürlüklerini teminat altına aldığını bildirir. 


Ayasofya üç gün içinde cuma namazı için hazırlanır, heykeller ve ikonlar kaldırılıp kıble tarafına mihrap yapılır, minber konur. Sultan, kadim mabedin muhteşem birer sanat eseri olan mozaiklerine dokunulmamasını, ibadete mani olmaması için kireç tabakasıyla örtülmesini emretmiştir. O Cuma, Ayasofya'da Akşemseddin Hazretleri tarafından irat edilen hutbe sahabe-i kiramdan bu yana arzulanan büyük fethin Osmanlı padişahına ve ordusuna nasip oluşunu hamt ile ilan eden kutlu bir hutbedir. Ayasofya'yı kendi hayratının ilk eseri olarak vakfeden Fatih, sonrasında Kapalıçarşı'yı kurarak tüm gelirini cami giderleri için vakfeder. 
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İlk kez I. Konstantin tarafından yedi tepeli şehrin birinci tepesinde ahşap çatılı bir bazilika olarak inşa ettirilen (360) Ayasofya, çıkan bir isyandaki yangında harap olur. Elli yıl sonra İmparator Teodosyus'un ikinci defa yaptıracağı kilise (415), sonraki asırda çıkan bir başka ayaklanmada birinciyle aynı kaderi paylaşır (532). Son kez İmparator 2ustinianus tarafından kısa sürede ve öncekilerden çok daha görkemli bir biçimde inşa edilen (537) büyük kilise, geçirdiği onarım ve dönüşümlerle birlikte asırlara meydan okuyan bugünkü Ayasofya olur. 


Ayasofya'nın ana giriş kısmı batı yönünde olup cami mimarisinde son cemaat mahallinin yerini tutan iç narteks oldukça etkileyicidir. Mermer plakalarla kaplı duvarların üst kısmı ve tonoz, çiçek motifli altın mozaiklerle kaplıdır. Buradan dokuz büyük kapıyla geçilen ana mekânda merkezi kubbe, dogu-batı yönünde iki yarım kubbeyle desteklenmesine rağmen tüm iç mekânı kuşatıcı bir etkiye sahiptir. Justinianus'un Baalbek, Heliopolis, Efes, Atina gibi antik kentlerden getirttiği kırmızı ve yeşil renkli 107 mermer sütun mabedin güzelliğine güzellik katarken imparatorluk topraklarının genişliğine de işaret eder. Pencerelerden giren gün ışığı farklı cins ve renkteki harikulade mermer plakalarla kaplanmış duvarları ve mozaikleri daha da büyüleyici kılmaktadır. Ayasofya'nın farklı zamanlarda yapılmış mozaikleri arasında en dikkat çekici olanları: Kubbenin oturduğu üçgen biçimli dört taşıyıcıda yer alan dört melek figürü, doğu cephedeki yarım kubbe içinde Meryem ve Çocuk İsa mozaiği ve güney galerideki 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Meryem Ana, Vaftizci Yahya ve İsa'nın birlikte resmedildikleri mozaiklerdir. Zaman içinde depremlerden zarar gören Ayasofya hem Bizans döneminde hem de Osmanlı döneminde dışarıdan yapılan payandalarla tahkim edilmiştir. 


Ayasofya'nın ilk minaresi fetihten hemen sonra güneybatı köşesine kondurulan ahşap minaredir. Güneydoğu köşedeki tuğla minare Fatih döneminde, kuzeydoğudaki ise TI. Bayezid döneminde yapılmıştır. Mimar Sinan, II. Selim zamanında Bizans dönemi payandalarını güçlendirip yeni payandalar ilave etmiş, ahşap minareyi kaldırıp batı cephesindeki ikiz minareleri inşa etmiştir. 


II, Bayezid'in yaptırdığı mihrap 1607'de çini besmele-i şerifle süslenir. III. Murad tarafından yaptırılan minber, mermer mahfiller ve vaaz kürsüsü XVI. 
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yüzyıl Türk mermer işçiliğinin en güzel örneklerindendir. III. 
Murad'ın Bergama'daki antik kentten getirttiği yekpare mermerden oyulmuş iki büyük küp, cami içinde kullanılan şık şadırvanlardır. 


Sultan I. Mahmut, güney cephedeki iki payanda arasına muhteşem bir kütüphane yaptırır. İnce işçilikli tunç şebekeyle ana mekandan ayrılan kütüphanenin duvarları çinilerle kaplı ve dolapları renkli nakışlarla süslüdür. 1. Mahmut'un avluya inşa ettirdiği geniş saçaklı zarif şadırvan, sıbyan mektebi, sebil ve imaretle Ayasofya tam bir külliye hâlini alır 
(1740). 


Ayasofya Camii'ne girer girmez insanın başını döndüren en etkileyici unsur, göğe asılı bir kandil gibi duran, bakınca sonsuzluk hissi veren Nur ayetlerinin yazılı olduğu kubbedir. 
Bir de Ayasofya'nın payelerine asılmış, kubbeyle son derece uyumlu devasa hat levhaları vardır ki şahanedir. Kubbe içi hattın da sahibi olan Kazasker Mustafa İzzet Efendi'nin celi sülüs ve altın yaldızla yazdığı, çapları 7.5 m. olan ism-i celâl, ism-i nebi, ism-i çehar-yar-ı güzin ve ism-i ahfad-ı nebi levhaları bugüne kadar yazılmış olanların en büyükleridir 
(1849). 


Ayasofya'ya hizmette bulunan bazı padişahlar öldükten sonra da ondan ayrı düşmek istemezler. Bahçedeki ilk sultan türbesi II, Selim için Mimar Sinan tarafından inşa edilir. Diğer ikisi III. Murat ve III. Mehmet 


türbeleridir. Sultanların eşleri, şehzadeleri, torunları ile birlikte metfun olduğu bu türbeler, mimari üslupları ve tezyinatları bakımından eşsizdir. Fetihten sonra yağhane olarak kullanılan eski vaftizhane de türbeye çevrilmiş, Sultan T. Mustafa ve I. İbrahim de oraya defnedilmiştir. 

Cami Osmanlı döneminde son kez Halife Abdülmecid”in emriyle İsviçreli mimar G. Fossati tarafından onarımdan geçer (1847-1849). Bugüne ulaşan ahşap şebekeli hünkâr mahfili ve muvakkithane o zaman yapılır. 





Ayasofya, bir kere tevhit mabedi olmuştur ve daima öyle kalacaktır. 
Bugün nasıl minarelerinden ezan sesi dalga dalga yayılıyorsa, yarın kubbesi altında ibadete hasret müminler saf saf kıyama, rükuya, secdeye duracak, 
Ayasofya”ya hakkı teslim 

edilecektir. 





Ayasofya 1934 yılında müze- ye dönüştürülünce camiye ait eşya ve halılar ortadan kaldırılmış, Fatih”in emriyle yapılan, Ali Kuşçu gibi nice alimlerin ders verdiği Ayasofya medresesi yıkılmıştır. Kazasker Mustafa İzzet Efendi”nin levhaları da asıldıkları yerden indirilmiş ancak Ayasofya”nın en büyük kapısı olan İmparatorluk Kapısı'ndan dahi çıkarılamayınca 
15 sene bir kenarda bekletilip 
nihayet bazı sanatseverlerin girişimiyle eski yerine tekrar asılmıştır (1949). 


Fetihten sonra Ayasofya”nın “ilahi hikmet” anlamına gelen ismi bile değiştirilmemiş, malikiyet nişanesi olarak muhafaza edilmiştir. Ayasofya, Osmanlı sultanlarının gözbebeği olarak korunmuş, tezyin edilmiş, medrese, kütüphane, şadırvan, sebil, mektep, muvakkithane ve türbelerle donatılmış, İslam toplumuna 500 seneye yakın hizmet vermiştir. Uğradığı haksız dönüşümden 57 yıl sonra 1991”de Ayasofya”nın Hünkar Sofası, mescit olarak namaz kılmaya tahsis edilir. Bugün beş vakit ibadete açık olan Ayasofya Mescidinden okunan ezan, caminin dört minaresinden yükselmektedir. 


Fatih”in emaneti Ayasofya, bir kere tevhit mabedi olmuştur ve daima öyle kalacaktır. Bugün nasıl minarelerinden ezan sesi dalga dalga yayılıyorsa, yarın kubbesi altında ibadete hasret müminler saf saf kıyama, rükuya, secdeye duracak, Ayasofya”ya hakkı teslim edilecektir. m 
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NURETTİN TOPÇU 


Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 
2019 yılı içerisinde yayımladığı 
biyografik eserlerden biri olan Nurettin Topçu, Hüseyin Karaman'ın kaleminden çıktı. Nurettin Topçu'nun tüm eserlerini inceleyen Hüseyin Karaman, bununla yetinmeyerek makalelerini, gazetelerde ve çeşitli basılı kaynaklarda yer almış çalışmalarını da edinerek kendi deyimiyle “25 yıllık bir tanışıklık” ardından eseri kaleme aldı. 


Önsözün ardından ilk bölümde okur, ailesi, çocukluğu ve gençliğine; eğitim için gittiği Fransa'dan Strazburg'a, namaza başlaması hususunda büyük tesirinde kaldığı Şerafettin Yaltkaya'dan fikirlerinin şekillenmesinde etkili olan Blondel ve Massignon'a, memlekete döndüğünde yaşadığı iç karmaşadan onu kurtaran ve “Onu tanımasaydım Peygamberi anlayamazdım.” ifadelerinin muhatabı olan Abdülaziz Efendi ile tanışmasına, Topçu'nun yeryüzü ve içsel serüvenine adım adım eşlik eder. Son günlerini Dursun Özer'in kaleminden okurla paylaşan Hüseyin Karaman, daha sonra Topçu”nun eserleri ve makalelerini ana hatları ile tanıtır. 


İkinci bölümü Nurettin Topçu'nun düşünce dünyasına ayıran Karaman, onu, zaman zaman kendi ifadeleriyle anlatmaya, onun cümleleriyle düşünce dünyasını vermeye çalışır. Yazar, İslam'ı “bir büyük ilim rönesansı ile âleme yayılan güneş” ve isyan kavramını “Allah'a doğru ilerleme hareketi” olarak ifade eden Topçu'nun İslam, isyan, kurtuluş, akıl, ahlak, ibadet, iman, ilim, dua, eğitim, insan ve tasavvuf hakkındaki fikirlerine, kısa ancak öz bir şekilde değinir. Bir bütün hâlinde Nurettin Topçu resmi çizmeye gayret eden Karaman, 





üçüncü bölümde eserlerinden seçilmiş metinlere ver verir, 


O'nun kaleminden fikirlerini dinleme imkânı bulur okur; her bir satırda daha da artar tanışıklığı. 


Dördüncü bölüm onu anlatan kişiler ve onların kendisi hak- 


kında yazmış olduğu yazılarla başlar. Öğrencisi olarak sınıfında bulunan Mustafa Civelek, Kapalıçarşı'da onu bir hatip olarak dinleyip tesirinde kalan Orhan Okay, beraber mektebe gittiği Mehmet Sırrı Tüzeer, Hareket Mecmuası vasıtasıyla onunla tanışan Ali Birinci, dernek toplantılarına katılıp onunla aynı topluluk içerisinde bulunan Nevzat Yalçıntaş gibi isimlerden tanışma hikâyelerini verir; karşısındaki insanda uyandırdığı etkiyi, fikirlerini ve onları yansıtma tarzını bir nebze de olsa anlama imkânı sunar. Dördüncü bölümün sonunda çocukluk ve gençlik yıllarından resimlere, diplomalarına, çalışma hayatından karelere ve farklı isimlere yazmış olduğu mektuplarına ve bu mektupların orijinallerine yer verir. Beşinci bölümü Nurettin Topçu hakkında yapılan çalışmalara ayıran yazar, çalışmasını bibliyografya ile sonlandırır. 


40 yıl boyunca sürdürdüğü 
eğitmenlik görevinden emekli oluşunun ardından kurduğu “Beni Bursa'da küçük bir camide imam yapmazlar mı?” 
cümlesi, onun sürekli çalışma hâlinin, öğretme aşkının bir nişanesidir. Ömrünü verdiği mesleğinden emekli olarak ayrılışının sekizinci ayında vefat eden Nurettin Topçu, eğitmenliğini ardında bıraktığı eserlerle sürdürmektedir. m 











Sosyal bilimlerin pek çok alanında eserler veren, ele aldığı problemleri derinlemesine analiz eden, t t ilim adamı Hilm 


sefi anlayışıyla birlikte panoramik bir şekilde ortaya konuluyor. 





farklı düşünceler arasında sentez denemeleri gerçekleştiren velu i Ziya Ulken"in biyografisinde; 





düşünce serüveni, inşa etmeye çalışt 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Yurt içinde Diyanet yayınları satış yerlerinden, yurt dışında müşavirlik ve ataşeliklerimizden temin edebilirsiniz. 





“Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder; hayasızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. 
O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor.” 


(Nahl, 16/90.) 





FİYATI: 6 TL 








